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PROF. DR. ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


olup, sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi 

gerekmektedir. İnsanın dine olan bu 
ihtiyacının yerinde ve doğru bilgiyle karşılanması son derece önemlidir. Yüce dinimiz lslâm, bunu sağlayabilecek ve çağdaş dünya 
için yeni ufuklar açabilecek yegâne dindir. 

İnsanların dine olan ihtiyacının sağlam 
bilgiyle karşılanması, dinin doğru anlaşılmasını; dolayısıyla bireysel ve toplumsal huzuru, 
barışı sağlar. Sağlam bilgi cehaletle, din adına istismarla, bidat ve hurafelerle mücadele 
etmek demektir. İslâm geleneğinde bu mücadeleyi hep din bilginleri yürütmüştür. 

Bugün bu mücadele din görevlilerimizin 
omzundadır. Onlar, kendilerini hizmete adamış örnek insanlardır. Yine onlar, bilgi birikimleri, çalışma gayretleri, hayat tecrübeleriyle zaten toplumun kanaat önderleridir. 
İnançla hizmeti, heyecanla sabrı birleştiren 
din görevlilerimiz, aynı zamanda toplumun 
geleceğe taşınmasında inkâr edilemez bir 
misyona sahiptirler. 

Başkanlığımız, bugünün imarında ve ülkemizin aydınlık dolu yarınlarının inşasında 
rehberlik görevi yapan din görevlilerimizin 
vizyonunu yükseltmek, misyonunu toplumumuzun bütün kesimlerine tanıtmak için 
1986 yılından itibaren her yıl Ekim ayının ilk 


П папта, insan için varoluşsal bir eğilim 


haftasını “Camiler ve Din Görevlileri Haftası" 
olarak kutlamaktadır. 

Başlangıcından bugüne kadar camiler, İslâm toplumlarında ortak sağduyunun ve sahih bilgiye dayalı dindarlık bilincinin oluşumu, insanların ruhen temizlenmeleri ve hayatlarında istikamet kazanmaları, birbirleriyle 
kaynaşmaları ve bütünleşmeleri yönünde 
önemli fonksiyonlar icra etmiştir. 

Toplumun her kesiminden insanının, hiçbir ayrım gözetmeden ortak bir şuurla, aynı 
heyecan ve aynı gayeyle bir araya geldikleri, 
kardeşlik ve birlik şuurunun zirveye çıktığı 
kutsal mekânlar olan camilerimizin belirtilen 
işlevi etkin bir şekilde ifa etmesinde, samimiyet ve özveriyle hizmet eden, her yaştaki insanımızla zamanı ve hayatı paylaşarak onlara 
hayırda öncülük, mutluluk ve kurtuluş yolur- 
da rehberlik eden örnek cami görevlilerinin 
payı büyüktür. 

Bu itibarla toplumumuzda temel insani 
ve ahlâki değerlerin yaşamasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar 
sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol 
alan, hizmetlerine dünyevi bir karşılık beklemeden büyük fedakârlıklarda bulunan din 
kardeşlerimi; hikmet dolu sözleri ve sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan, vatanımızın her köşesinde ve yurt dışında; en zor şartlarda dahi büyük azim ve gayretle dini hizmetleri en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden din görevlilerimizi kutluyorum. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik 
duygularının daha da güçlendiği rahmet ve 
bereket mevsimi Ramazanın getirdiği manevi atmosferin gönüllerimizi birleştirmesini, 
kalplerimizi yumuşatmasını ve saflarımızı biraz daha sıklaştırmasını Yüce Allah'tan niyaz 
ediyorum. 
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Camiler, toplumun her kesiminden insanın, hiçbir ayrım gözetmeden 
ortak bir şuurla, aynı heyecan ve ayrı gaye ile bir araya geldikleri, kardeşlik 
ve birlik şuurunun zirveye çıktığı kutsal mekanlardır. Camiler, beldelerin 
kimlik belgesi ve feyiz odaklarıdır. Maneviyat eksikliğiyle bunalan kalplerin 
huzur iklimi, eşitlenmenin ve bütünleşmenin zarif sembelleridir. Müminleri 
yardımlaşma ve dayanışma ruhu içinde ayni potada eriten ve ayrı inanç etrafında birleştiren, yeryüzünün tevhit nuruyla parıldayan yıldızlarıdır. Takva 
ile temelleri atılan, ihlâs ile harçları karılan, inançla taşları örülen, sabırla süslenen, dini ve milli kültürümüzün asırlara hitap eden abideleridir. Tarih boyunca üstlendikleri pek çok fonksiyonun yanı sıra, dini kimliğin oluşmasında 
ме korunmasında camilerin yeri inkar edilemez. Bu kutsal mekarılarını kendilerinden beklenen işlevi etkin bir şekilde yerine getirmesinde samimiyet ve 
özveriyle görev yapan “din gönüllüleri”ni göz ardı etmemek gerekir. Zira camiler, hamiyetperver cemaati ve fedakâr görevlileriyle ayrılmaz bir bütündür. 

Din görevlilerimiz, gönüllü din hizmetleriyle milli ve manevi değerlerin bekçisi, peygamber mesleği icra eden seçkin kişilerdir. Din görevlisi olmak demek; peygamber varisi olmak, her yaştaki insanımızla zamanı ve hayatı paylaşmak, hayırda onlara öncülük etmek, toplumumuzun mutluluk ve 
kurtuluş yolunda rehber olmak demektir. Onlar toplumumuzu doğru bilgi 
Пе aydınlatan, sosyal problemlere çözüm arayan, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmada öncülük eden, vatanımızın her köşesinde ve yurtdışında en 
zor şartlarda bile mesai kavramı gözetmeden görev yapan din gönüllülerimizdir. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından beri geleneksel hale getirdiği “Camiler Haftası”nı, 2003 yilindan itibaren “Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası” olarak yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli ekinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlamaktadır. 

Ekim ayına ayrı bir önem kazandıran ikinci husus da; sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha 
da güçlendiği mağfiret ve bereket mevsimi Ramazan ayına bu ayda kavuşmamızdır. Bu ayda sayısız nimetlerin kıymetini hatırlıyor, geçici lezzet ve 
duygulardan vazgeçip Yüce Allah'ın emrettiği oruç ibadeti ile sonsuza dek 
sürecek manevi hazlara ulaşmanın sırrına eriyoruz. 


Ramazan ayı, gönüllerin ilahi rahmet ve mağfiret arzusu ile yıkandığı, 
sahurun bereketi, iftarın sevinci, teravih namazının huzuru, okunan ve dinlenen Kur'an'ın feyzi ve tutulan orucun manevi hazzı ile duyguların coştuğu, tövbe ile hakka yönelme şuurunun geliştiği rahmet ve bereket iklimidir. 


Bu bereketli ay, kişisel zaaflardan kaynaklanan eksiklik ve hataları gidermek, sosyal ilişkilerimizde doğruluk, adalet ve samimiyetten uzaklaşmamak, 
birbirimizi anlamaya çalışmak, unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz dini ve kültürel değerlerimizi yeniden canlandırmak için güzel bir fırsattır. Maddi ve 
manevi sıkıntılar yaşayan insanlarımızın yardımına koşarak manen yükselmek 
için bulunmaz bir nimettir. Ramazan ayı ayrıca, geçmişimizi muhasebe edip 
geleceğe yönelik plânlar yapacağımız, güzel davranışlarımızı artırarak ve kötülükleri terk ederek manevi kirlerden temizleneceğimiz ve pek çok maddi 
manevi kazanımlara ulaşacağımız olgunlaşma ve kemale erme mevsimidir. 


Bu duygu ve düşüncelerden hareketle Ekim sayımızda, Ramazan mektebinin sosyal hayatımızda ve ruh dünyamızda bıraktığı derin izleri ele alan 
farklı perspektifteki yazılarla, camilerimizin günlük hayatımızdaki yerine, din 
görevlilerimizin misyon ve vizyonuna değinen birbirinden güzel araştırma 
yazılarına yer verdik. Dergimizin yanında Camiler ve Din Görevlileri Haftası 
münasebetiyle sizler için hazırladığımız özel eki de ilginize ve beğeninize sumuyoruz. 


Bu vesileyle, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının, mağfiret ve arınma 
ayı Ramazanın ailemize, ülkemize ve İslâm alemine hayırlar getirmesini, insanlığını hidayet ve barışına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 


yakar 


Doç. Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 








ramazan 


тексер! 


Ramazan mektebinin programı, bizzat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla 
başlayıp iftarla son bulan bu programa, müminleri rahata kavuşturan teravih, 
gündüzün siyamina gecenin kıyamı Hz. Peygamber tarafından eklenmiştir. Sahur 
da Peygamber buyruğuyla bu programın bir parçası olmuştur. Sahur, sadece ertesi 
gün açlığa daha iyi dayanmak için tavsiye edilmemiştir. Müminler, duaların 
reddedilmediği seher vaktinde uyanık kalarak bu eğitime hız kazandırırlar. 





eryüzünde | 
herşeyin 
bir yaratılış 
gayesi olduğu gibi eşref-i mahluk olarak yaratılan insanın da bir gayesi vardır. Bu gaye, hak ve 
adaleti tesis etmektir. 
İbadetlerimiz, bu gayenin gerçekleşmesi ve 
iradelerimizi, bu uğur- 
da eğitmek için vardır. Günde beş vakit namaz- 
dan nafile olan teheccüde kadar; еп küçük bir sadakadan zekat ibadetine kadar her şey bir taraftan toplum düzeninin oluşmasına katkıda bulunurken öbür taraftan ferdin iradesini eğitime tabi 
tutar. İbadetle eğitilmeyen iradeler önce heva- 
nın, arzu ve İsteklerin, şeytanın, sonra da başka 
insanların esiri olmaya mahkumdur. Zira böyle 
bir eğitimle iradeler, gerçek hürriyetine kavuşur. 
Hür olmayan iradeler ise ancak esir olur. 

İnsan hayatının tüm safhalarına yayilan bu 
eğitim programı Yaratıcımızın emriyle yılda bir ay 
hızlandırılmıştır. Bu ayın, Kur'an-ı Kerim'in nazil 
olduğu Ramazan ayına denk getirilmesi bir tesadüf değildir. 








Ramazan, Sevgili 
Peygamberimizin 
Medine'ye hicret edişinin ikinci yılından 
bugüne kadar kesintisiz olarak İslâm coğrafyasının her tarafında, her yıl idrak edilen, bir aylık ilahi bir 
mekteptir. Gerçi 
Müslüman için, hayatin tamamı, yılın on 
iki ayı bir mektepten ibarettir. Ancak Ramazan, 
bu on iki ay içerisinde hızlandırılmış bir kurs, daha yoğun eğitimli bir mekteptir. Uluslararası hiçbir kuruluşun yapamayacağı bir organizasyondur. Her mektepte olduğu gibi Ramazanı mektebinin de bir gayesi ve bir programı vardır. 

Ramazan mektebinin gayesi 

Ramazan mektebinin gayesi, orucun farziyeti 
ile ilgili ayetin devamında geçen “eallekum tettekün" ifadesinde gizlidir. Bu ifade, "korunmanız 
için" diye tercüme edildiği gibi "arınmanız için” 
diye de tercüme edilmektedir. 

Hz. Peygamber bir hadisinde "Ramazan ayına 
erişip de günahlarından arınmadan Ramazanı 
terk eden insana yazıklar olsun" buyurmuştur. Bir 
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Ramazan, oruç, hürriyet ve 
hür irade, birlikte ele alınması gereken kavramlardır. İrade, insanı diğer canlılardan 
ayıran en temel faktördür. 
Kur'an-ı Kerim'de dağlara 
tevdi edildiği söylenen ancak, 
dağların üstlenmekten kaçındığı, fakat insanın bilerek 
yüklendiği emanet, iradedir. 

İrade, veraset yoluyla nesilden nesile intikal eden bir değer olsa da değişmeye ve değiştirilmeye müsaittir. İnsanı 
insan yapan iradedir. Ancak, 
insanda en çok müdahalelere 
maruz kalan da yine iradedir. 


İrade bu müdahalelerle ya 


zayıf düşer esir olur, ya da 
kudretle birleşir hakim olur. 
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baska rivayette "yaziklar olsun” ifadesini, Cebrail (a.s.) 
kullanmış, Hz. Peygamber de 
buna amin demiştir. Peygamberimizin özelliklerinden 
bir tanesi de çok istisnai bir- 
iki olay dışında hayatında hiç 
beddua etmemesi, hiç kimseye lanet okumamasıdır. 
Burada ise bir sitem vardır. 
Bir insan, Ramazana eriştiği 
halde arımnmadan Ramazan'ı 
terk ederse ona yazıklar olsun. Çünkü bu, arınmaya direnmektir. Yeryüzündeki en 
büyük kötülüklerden bir tanesi de arınmaya direnmektir. Arınmaya direnmek, aslında yüreğini güzelliklere kapatmak demektir. Arınmaya 
direnmek, baharı solumamak demektir. Ramazan, öyle bir bahardır ki, insan onu 
gerçekten solumalıdır. Ramazan geldiğinde arınmamak, Ramazanın eğitimine 
tabi olmamak güneşe perde 
germek gibi bir şeydir. 
Özellikle çağımızda yazılı 
ve görsel medyaya, içinde 
yaşadığımız topluma ve dünyamızda yaşanan olaylara 
baktığımızda, insanlığın gerçekten çok kirlendiğini ve 
arınmaya çok ihtiyacının olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bugün insanlık, bu nok- 





tada gerçekten çok kötü bir 
imtihan veriyor. Onun için 
Ramazan, dolu olarak geliyor 
ki; bu, rahmettir, mağfirettir, 
arınmadır, takvadır. Ama giderken de yine dolu olarak 
gitmelidir. Ramazan "kavurucu ates" demektir. Dolayısıyla Ramazan, kötülükleri yakıp 
götürmelidir ki, insanlık ondan istifade edebilsin. 
Ramazan, oruç, hürriyet 
ve hür irade, birlikte ele alinmasi gereken kavramlardır. 
İrade, insanı diğer canlılardan ayıran en temel faktördür. Kur'an-ı Kerim'de dağlara tevdi edildiği söylenen ancak, dağların üstlenmekten 
kaçındığı, fakat insanın bilerek yüklendiği emanet, iradedir. İrade, veraset yoluyla 
nesilden nesile intikal eden 
bir değer olsa da değişmeye 
ve değiştirilmeye müsaittir. 
İnsanı insan yapan iradedir. 
Ancak, insanda en çok müdahalelere maruz kalan da 
yine iradedir. İrade bu müdahalelerle ya zayıf düşer esir 
olur, ya da kudretle birleşir 
hakim olur. İrade vardır bütün dünyaya yön verir; irade 
vardır basit bir duyguya esir 
olur. Oruç ibadeti, insan hürriyeti ile çok ilişkili bir ibadettir. Yemeyi, içmeyi bırakma- 


nın hürriyetle ne gibi bir ilişkisi vardır, diуе insanın aklına bir soru gelebilir. 
Onun için öncelikle hürriyet kavramı 
üzerinde durmak, oruç ibadeti ile 
insan hürriyeti arasındaki ilişkiyi 
anlamaya yardımcı olacaktır. 

İslam bilginleri, hürriyeti cismani veya bedeni hürriyet, 
medeni veya siyasi hürriyet, 
ahlaki ve vicdani hürriyet diye 
üç kısımda mütalaa etmişlerdir. 

Cismani hürriyet, bedenin 
ve azalarının hiçbir engel ve 
zorlamayla karşılaşmaksızın istenildiği gibi kullanılmasıdır. Bu, 
hürriyetin en basit şeklidir. 

Doğuştan veya sonradan elde ettiği bütün haklara sahip olan kimseye 
hür denilir ki, hürriyetin bu şekline de medeni hürriyet denir, Siyasi hürriyet de buna taalluk 
eder ve medeni hürriyeti temin eden hak ve yetkilerden ibarettir, 

Hürriyetin üçüncü şekli, ahlaki ve vicdani hürriyettir ki, bu irade hürriyeti demektir. İnsanın, 
nefsinin isteklerine boyun eğmemesi anlamındaki hürriyettir. Fikir ve vicdan hürriyeti ile akli hürriyet de irade hürriyetinden başka bir şey değildir. Sıralama sondan başa doğrudur. Kısaca, ahlaki ve vicdani hürriyet olmadan siyasi ve medeni 
hürriyet olmaz. Bu ikisi olmadan da cismani ve 
bedeni hürriyet olmaz. Onun için caddelerde ve 
sokaklarda özgür olduğunu sanan nice insanlar 
vardır, ama gerçekte hür değildirler. Yine hapislerde ve zindanlarda nice insanlar vardır, ama 
gerçekte hürdürler. Kuyuda olduğu halde Hz. Yusuf kadar hür bir insan var mıdır? Hapiste olduğu 
halde Hz. Yusuf kadar hür bir insan var mıdır? 
Dolayısıyla irade hürriyeti, bütün hürriyetlerin basında gelir. Çünkü bütün hürriyetleri korumak 
için hür ve kudretli bir iradeye ihtiyaç vardır. 

İslam literatüründe hürriyetin bambaşka bir 
anlamı vardır. Hürriyet, başıboşluk demek değildir. Sorumsuzluk demek değildir. İnsanın, sadece 
başkasının köleliğinden, başkasının emir ve direktiflerine göre yaşamasından kurtulması demek de 
değildir. Uykusunu rahatlıkla feda edebilen, yëme-içme gibi en tabii arzularına zaman zaman 
gem vurabilen bir insan, kendi hürriyeti adına 
çok daha aktif hareket edebilir. Açlık ve susuzlurğu gidermek gibi şeyler insanın en tabii haklarıdır. Ancak bazen insanlar, bu haklarına sahip olmak için kendilerini insan yapan tüm değerleri fe- 





















Bir 
insan, Ramazana eriştiği halde 
arınmadan Ramazanı 
terk ederse ona yazıklar 
olsun. Çünkü bu, arınmaya 
direnmektir. Yeryüzündeki en 
büyük kötülüklerden bir tanesi de arınmaya direnmektir. 
Arınmaya direnmek, aslında 
yüreğini güzelliklere kapatmak demektir. Arınmaya direnmek, baharı solumamak 
demektir. Ramazan, öyle 
bir bahardır ki, insan 
onu gerçekten solumalıdır. 





da edebiliyor, hatta en büyük kıymeti haiz 
hürriyetten bile vazgeçebiliyor. İslâm'ın, 
Kur'ani noktada insana kazandırmak 
istediği hürriyet, -elbette başkasının 
köleliğinden, egemenliğinden ve 
hegemanyasındanı kurtulmak, özgür olmak da çok önemli bir hürriyettir- öncelikle insanın kendi 
heva ve arzularına kul ve köle olmaktan kurtulması anlamındaki 
hürriyettir. Aslında İslâm'ın bütün ibadetlerinin gayesinde bu 
hürriyet vardır. Ama bu hürriyet, 
oruçta daha fazladır. Çünkü, oruç 
ibadetinde hayatın bir parçası olan, 
olmazsa olmaz olan yeme-içme gibi 
insanın en tabii ihtiyaçlarını biraz askiya almak vardır. Yani burada insanın 
"Ben Yaratıcının bu noktadaki emrine uyuyorum" deyip yeme-içmeyi kesebilmesi insana 
apayrı bir hürriyet kazandırmaktadır. İşte, irade 
hürriyeti ile oruç ibadeti arasında bu anlamda bir 
ilişki vardır. Onun için Ramazan mektebinin gayesini çok iyi anlamak lazımdır. Oruç ibadetinin 
asıl gayesi; insana, eğitilmiş ve kendi beşeri arzularının egemenliğinden kurtulmuş hür bir irade 
kazandırmaktır. 
Ramazan mektebinin programı 
Ramazanı mektebinin programı otuz günlük 
bir programdır. Günlük program, sahurla başlar. 
Mümin, sahura kalkarak programa kaydını yaptırmış olur. Sahur, Kur'an-i Kerim'de yoktur. Kur'ani Kerim'de imsak vardır. Programın ana maddeleri bizzat Allah tarafından belirlenmiştir. Programın birtakım yönetmelikleri, bir takım teferruatı 
ise Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Sahur, bizzat Hz. Peygamber tarafından programa 
dahil edilmiştir. Gecenin belli bir vaktinde bütün 
müminlerin sahura kalkıp, Allah rızası için oruca 
niyet etmeleri gerçekten müthiş bir hadisedir. 5ahur, açlığa hiç dayanamayan insanlar için önemlidir. İlaç almak isteyen insanlar için önemlidir. 
Bunun gibi birçok önem sayılabilir. Ama en 
önemlisi bir ibadete uyanık başlamaktır. Bütün 
insanlığın gaflet uykusuna daldığı bir sırada, uykuyu bölüp kalkmak, aileye o ilahi rahmeti getirmek, aile efradını sofranın etrafında bir araya getirip seher vaktine neşe katmak, gerçekten çok 
önemlidir. Seher vaktinin, ayrıca Allah katında ayrı bir değeri vardır. Bundan dolayı Hz. Peygamber sahuru, bereket kavramıyla birlikte zikrederek, "Sahura kalkın. Çünkü sahurda bereket vardır” buyurmuştur. 
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Bu mektepte, hiçbir okulda, 
medresede ve üniversitede olmayan bir eğitim vardır. Ser'i mazereti olmayan her insanı kendine öğrenci olarak kabul etmiştir. 
Bu mektepte belki akıl ve ilim verilmez. Ancak akıl ve ilmin ön 
şartı olan iradeler eğitilir. 
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Bereket, bizde daha çok bir şeyin artması olarak izah edilir. Aslında bir şeyin hep artması bereket değildir. Çünkü az olan nice şeylerin, manevi değeri çok yüksektir. Bir şeyin değeri fazlalığıyla ölçülmez, Bir şeyin değeri ifade ettiği anlam ile ölçülür. Onun için bereket kavramı daha 
çok manevi bir kavramdır. Hz. Peygamber, sahuru bereket kavramı ile birlikte ifade ederek 
опа manevi bir anlam yüklemiştir. 

Hz. Peygamber'in programladığı önemli bir 
şey daha vardır. O da sahura kalkmışken seher 
vaktinde namaz kılmaktır. Hz. Peygamber'in 
programında bu namaz, teheccüt olarak da kılınabilir, nafile olarak da kılınabilir, kaza olarak da 
kılınabilir. Bu tamamen kişiye bırakılmıştır. 

Hz. Peygamber bir hadisinde, "Bir bardak su 
ile de olsa mutlaka sahura kalkın" buyurmuştur. 
Ѕаһигип en önemli amaçlarından birisi, her şeyden önce tabiatla birlikte uyanmaktır. Uykuyu 
bir tarafa bırakıp dirilmedir. Anneler, bazen соcuklarına kıyamaz ve sahura uyandırmazlar. 
Ama bu neşeden onları mahrum etmemek, hatta gönüllü olarak, ikna ederek çocukları sahura 
kaldırmak lazımdır. 

Bu programın, Allah tarafından konmuş ve 
Orucu oruç yapan en önemli üç maddesi vardır: 
Bunlar, iftar vaktine kadar yemeyi, içmeyi ve bir 
takım cinsel arzuları bir tarafa bırakmaktır. Ağızdarı kötü söz çıkmaması, boş yere münakaşa yapılmaması, başka insanların kalplerinin kırılmaması, Hz. Meryem'in orucu gibi oruç tutmak... 
olarak siralanabilecek birtakım maddeler de bizzat Hz. Peygamber tarafından programa dahil 
edilmiştir. 

Ramazan mektebinin programında imsak 
vardır. İmsak, kelime anlamı itibariyle "tutmak" 
demektir. Hz. Peygamber bir hadislerinde, "Allah'ın, sizin yemenizi ve içmenizi bırakmanıza ihtiyacı yoktur" buyurmuştur. Oruç, sadede karnı 
aç bırakmaktan ibaret değildir. İmsaktan itibaren insan, bütün organlarını tutabiliyorsa, her 
türlü kötülükten ve günahtan uzak durabiliyorsa 
gerçek imsak, gerçek oruç budur, Hatta birisi 
geldi ve size sataştı. Peygamberimiz, "De ki ben 
oruçluyum” deyin diyor. Bazı İslâm bilginleri 
orucu üçe ayırmıştır. Avam orucu, havas orucu, 
havassu'İ-havas orucu. Sadece aç ve susuz kalarak tutulan oruç, bir insanı aç ve susuz olarak 
ağaca bağlamak şeklinde ifade edilmiştir. Oruç 
tutuyor ата sövüyor, sayıyor, küfrediyor, ağzın- 
Чап çıkarı kulağı duymuyor, kalp kırıyor, zulmediyor, bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, alay 
ediyor, yalan-söylüyor... Bunlar, oruç ibadetinin 


hikmetine aykırı olan şeylerdir. Ayrıca Ramazan ayı, günah çıkartan bir papaz 
da değildir. Bazı insanlar, Ramazan 
ayında işlemedikleri kötülükleri Ramazan'ın dışındaki aylarda işlemekte herhangi bir beis görmeyebiliyor. Bu, çok yanlıştır. Ramazan, on bir aydaki gündelik 
iş yorgunluğunu biraz kenara 
bırakarak, manevi duyguları daha iyi yaşayıp tadabilmemiz için 
vardır. 

Ramazan mektebinin programında Kur'an okumak vardır. 
Mukabeleler vardır. Hz. Ali'nin, 
"Düşünmeksizin Kur'an okumanın 
hayri yoktur” sözünü göz önünde bulundurarak, anlamını düşünerek, içten 
gelen bir duygu ile, gözlerden yaşlar akıtarak, 
tane tane okumak... 

Ramazan mektebinin programında iftar vardır. İftar, Hz. Peygamber'in duaların kabul edileceği vakit olarak ifade ettiği, bütün айе fertleri- 
nin, manevi açıdan dolu dolu geçen bir günün 
sonunda bir sofra etrafında bir araya gelmesi, Hz. 
Peygamber'in, "Öyle bir aileye Allah, rahmet nazarıyla bakar" dediği, manevi değerinin ölçülemez olduğu çok değerli bir vakittir, Hz. Peygamber bir hadisinde, "Oruçlunun iki sevinci vardır. 
Biri iftar vaktindeki sevinci, diğeri de Rabbi ile bulaşacağı zamanda duyacağı sevinçtir" buyurmuştur. İftar vakti işte böyle sevinçli bir andır. Bu vakitte herkes, aile fertleri ile birlikte emrin gelmesini ya da emrin sona ermesini bekler. Kendisine 
yeme-içme, denmiştir, yememiştir ve içmemiştir. 
Mümin, emre uyarak Yüce Allah'a olan sevgisini 
ve saygısını göstermiştir. Tabii ihtiyaçlarının dahi 
önüne geçerek, gerçek hürriyeti tatmıştır. Şimdi 
başka bir tat bulacaktır. O da aile fertleriyle birlikte, bir sofra etrafında, dua ederek orucu açıp iftar 
yapmaktır. 

Ramazan mektebinin programında teravih 
vardır. Teravih, programın içerisine bizzat Hz. 
Peygamber'in koyduğu, şekillenmesinde Hz. 
Örner'in rolünün olduğu güzel bir ibadettir. 

Ramazan mektebinin programında zekat vardır. Bu da güzel bir gelenektir. Ramazan, aynı zamanda zekatın mali yılıdır. Müslümanlar, zekatlarını Ramazanı ayında vermeyi gelenek haline 
getirmişlerdir. Bu çok güzel bir şeydir. 

Ramazan mektebinin programında sadaka-i 
fitr vardır. Fakirlere, kimsesizlere, yetimlere, dul- 














Bu mektepte, 
hiçbir okulda, 
medresede ve üniversitede olmayan bir eğitim vardır. Şer'i mazereti 
olmayan her insanı kendine öğrenci olarak kabul 
etmiştir. Bu mektepte 
belki akıl ve ilim verilmez. Ancak akıl ve ilmin ön şartı olan 
iradeler eğitilir. 


Eli 


lara, düşkünlere yardım vardır. Ramazan 
mektebinin programı çok zengindir. 
Programda namaz vardır, kıyam 
vardır, kıraat vardır, teheccüd 
vardır, nafile vardır, infak vardır, 
teravih vardır, kadir vardır, 

Kur'an vardır, mukabele vardır, 

ilim vardır, irfan vardır, itikaf 

vardır, ibadet vardır, iyilik vardır, güzellik vardır, tevbe vardır, hürriyet vardır, terbiye vardır, arınma vardır, korunma 

vardır, orucun neşesi bayram 
vardır... 

Hz. Peygamber bir hadisinde, 
"Нег kim Ramazanı inanarak ve sadece Allah rızası için oruçlu geçirirse geçmiş bütün günahları affolur” buyurarak; 

eğer iman ve ihlasla tatbik edilmişse Ramazan 
mektebinin sonunda mağfiret olduğunu müjdelemiştir. Mağfiret sadece geçmiş günahların affı 
değil, gelecek günahlardan da korunmadır. “Lealleküm tettekün” ifadesiyle orucun bu korunmayı gerçekleştireceği ayette de vurgulanmıştır. 

Ramazan mektebinin programı, bizzat Allah 
tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla başlayıp iftarla son bulan bu programa, müminleri rahata 
kavuşturan teravih, gündüzün sıyamına gecenin 
kiyamı Hz. Peygamber tarafından eklenmiştir. Sahur da Peygamber buyruğuyla bu programın bir 
parçası olmuştur. Sahur, sadece ertesi gün açlığa 
daha iyi dayanmak için tavsiye edilmemiştir. Müminler, duaların reddedilmediği seher vaktinde 
uyanık kalarak bu eğitime hız kazandırırlar. 

Üstelik bu mektepte, hiçbir okulda, medresede ve üniversitede olmayan bir eğitim vardır. 
Şer'i mazereti olmayan her insanı kendine öğrenci olarak kabul etmiştir. Bu mektepte belki akıl ve 
ilim verilmez. Ancak akıl ve ilmin ön şartı olan iradeler eğitilir. İslâm'daki birçok ibadetlerde olduğu gibi Ramazan mektebinde tutulan oruçlar, 
hürriyetin üçüncü çeşidi olan irade hürriyetini temin etmeye yöneliktir. Çünkü irade hürriyeti manevi vasıflarla kaimdir. Vahiy ve Kur'an ayı olan 
Ramazarı boyunca tutulan oruçlar, insan iradesini, heva ve heveslerin, istek ve arzuların esaretinden kendini kurtarma çabasıdır. İnsan bu mektepte, Allah'ın çağrısına cevap vermeye hazır olabilmek için kendine hakim olmayı öğrenir. Hayvani içgüdülerle bağları koparma imkanı veren 
bu kendini kontrol, bizzat kendimize karşı bir vazife ve sorumluluktur. 
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Rahmet, Bereket ve Mağfiret 
Mevsimi Geldi Yine 


Peygamberimizin Ramazan'ı "sabır ayı" olarak tanımlaması, onun 


gerçekçiliğinin açık delilidir. Çünkü din ve ibadet disiplinine daha sıkı bir şekilde 
girmenin; bunun hisler-hevesler, çevre ve fiziki bünyede meydana getireceği 
değişikliklerin baskısına, saygısızlara ve saygısızlıklara, hâsılı bütünüyle günlük 
hayata karşı sabrın en çok gerektiği ay Ramazan'dır. 


Hiç kuşkusuz üç aylar ve onların içinde de 
özellikle Ramazan-ı şerif ayı toplumda yaygın bir 
harekete, berekete ve genel bir güzelleşmeye 
vesile olur. Topluca ve toplumca daha büyük 
oranda yaşanmaya çalışılan İslâm, günlük hayatımıza âdeta bir bahar havası gibi gözle görülür 
olumluluklar ve güzellikler kazandırır. 

Ramazan ayının gündelik hayatımıza getirdiği bu görünür ve hissedilir güzellikler, hiç şüphesiz manevi hayatımızdaki güzelleşmenin yansımalarıdır. Bu sebeple her sene üç ayları ve 
özellikle Ramazan-ı şerifi, kulluk dünyamızın 
rahmet mevsimi olarak karşılar, algılar ve yaşa- 
Tiz, 
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Yine hemen herkes bu görünür güzelliği ve 
manevi derinliği bir şekilde dile getirebilir. Ama 
galiba yapılacak en isabetli iş, bu fevkalâde firsatlar mevsimini bu ümmetin efendisinden sevgili Peygamberimizden dinlemektir. 

Hadisçi Muhammed b. İshak b. Hüzeyme 
(311/923), Ramazan'ın fazileti ile ilgili olarak 
"Eğer haber sahihse" kaydıyla Selmân-ı Fârisi radiyallahu anh'ın şöyle dediğini nakletmektedir: 

Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Şaban ayının son günü bir hutbe irâdetti ve şöyle 
buyurdu: 

"Ey Müslümanlar! 

Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize 


düştü. Bu, içinde "bin 
aydan daha hayırlı olan 
Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. 

Bu ay, Allah Teâlâ'nın, gündüzlerinde 
orucu farz; gecelerinde 
teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı 
(mübarek) bir aydır. 

Bu ayda kim bir hayır işlerse, başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap 
kazanır. Bir farzı eda eden de, başka aylarda 
yetmiş farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. 

Bu ay, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. 

Bu ay, ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. 

Bu ay, müminin rızkının arttığı bir aydır. 

Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden 
kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümann aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin 
onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır." 

- Bizim hepimiz bir oruçluyu iftar ettirecek 
imkana sahip değildir... dediler, 

Bunun üzerine Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem; 

"Allah Teâlâ bu sevabı bir oruçluyu bir hurma veya bir yudum su ya da bir içim süt ile iftar ettirene de verir" buyurduktan sonra hutbesine şöyle devam etti: 

"Ви ау, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu 
cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Kim (bu 
ayda) emri altındakilerin yükünü hafitletirse, Allah onu bağışlar ve cehennemden ағаї eder. 

Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunların ikisi 
ile rabbinizi hoşnut edersiniz; ikisinden de zaten 
uzak kalamazsınız. Rabbinizi hoşnut edecek iki 
işiniz; lâ ilâhe illellah diyerek Allah'ın birliğine 
şehâdet etmeniz ve bağışlanma/mağfiret dilemenizdir. Uzak kalamayacağınız öteki iki şeye 
gelince, onlar da Allah'tan cenneti isteyip, cehennemden kurtulmayı dilemenizdir. 

Kim bir oruçluyu doyuracak olursa, Allah 
onu benim havuzumdan sulayacak o da cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir." (lbn Huzeyme, Sahih, Ш., 191-192 (Thk. M. M. 
A'zamla), Beyrut, 1975) 

Peygamber Efendimiz hutbesinde Ramazan- 
| şerifin, müminlerin fert ve toplum hayatları, 
dünya ve ahirette kendilerine kazandıracağı ne- 


Ramazan ayının gündelik hayatımıza getirdiği bu 


görünür ve hissedilir güzellikler, hiç şüphesiz manevi hayatımızdaki güzelleşmenin yansımalarıdır. 





ticeler açısından ne denli büyük bir fırsat olduğunu açıklamakta; hiçbir ayırım yapmaksızın 
tüm müminler için geçerli büyük müjdeler vermektedir. Bunlardan biri, "Bu ay, evveli rahmet, 
ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş 
olan bir aydır” müjdesidir. 

Rahmet/bereket 

Mağfiret/arınma-aklanma 

Cehennemden kurtuluş. 

Bir aylık sürede üçte birlik dilimlerle bu üç 
büyük nimete kavuşabilme imkanına sahip olduğumuzu bilmek herhalde son derece etkileyici bir iyileşme teşvikidir. Ramazandaki bu rahmet, mağfiret ve kurtuluş sağanağından toplumun bütün kesimlerinin yararlanabilmesi için 
yönetim ve emir yetkisi bulunanlara yönelik olarak Peygamber Efendimizin öngördüğü tedbir 
de son derece dikkat çekici ve uyarıcıdır: “Kim 
(bu ayda) emri altındakilerin yükünü hafifletirse, Allah onu bağışlar ve cehennemden âzât 
eder.” 

Hz. Peygamber'in bu beyanı, toplum kesimlerinin ve bireylerin rahmet-bereket-mağfiret 
mevsiminden yararlanma yol ve yöntemlerinin 
farklı farklı olabileceğini göstermektedir. Emir 
verme, iş yaptırma mevkiinde olanların, emirleri altındakilerin yükünü hafifletmek suretiyle 
kurtuluşa erebilecekleri açıkça hatırlatılmıştır. 
Bu, herkes için küçük fedakârlık karşısında rahmet mevsimi Ramazan'dan büyük kazanç sağlamak imkanı bulunduğu anlamına gelmektedir. Zira sevgili Peygamberimiz aleyhissalâtü 
ve's-selâm, bu rahmet mevsiminin imkanların- 
dan yararlanmak için ille de belli ölçüde maddi 
imkana sahip olmak gerekmediğini belirtmiş 
bulunmaktadır. “Bir yudum su ikramı” bile rahmete "vesile" kabul edilmektedir. Zira iyilik ve 
ikramın kendisi kadar hatta ondan da önce “iyilik yapma niyeti” önemlidir. Çünkü Allah Teâlâ 
rahmeti için baha/fiyat değil, bahâne ister, 
Has/iyi bir niyete dayalı olarak yapılacak küçük 
bir iyilik, fevkalâde büyük bir iyilik olarak kabul 
görebilir. Ramazan için “rahmet, bereket ve 
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mağfiret mevsimi” denilmesi, küçük iyiliklerle 
büyük sonuçlara kavuşma fırsatı olmasından 
ileri gelmektedir. O halde hiç kimse kısıtlı maddi imkanlarına bakıp bu ayda asla ümitsizliğe 
düşmemelidir. Yapabildiğince iyilik yapmaya, 
iyi olmaya gayret etmelidir. 

Öte yandan Peygamber Efendimiz'in, "Allah'ı hosnud edecek iki is" olarak takdim ettiği, 
tevhid ikrarı ve mağfiret dileği, dikkat edilirse, 
tir. Tevhid inancı ve şuuru Ramazan'da bilhassa kelime-i tevhid'i sık sık tekrarlamak suretiyle 
yüreklerde güçlendirilmeli, kökleştirilmelidir. 
Zaten "Kalbler Allah'ı anmakla tatmin olur," 
(Ra'd, 28) 

Gerek "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi", 
gerekse Ramazan'da yapılacak iyilik ve ibadetlerin, başka zamanlarda yapılanlardan çok farkli karşılık göreceğine dâir beyân-ı peygamberi, 
"Ramazanın fevkalâde bir imkan" olduğunu 
göstermektedir. Bilinen bir gerçektir ki, büyük 
imkanlar, büyük sorumlulukları da beraberinde 
getirir. Sevgili Peygamberimiz, bir taraftan, Ramazan ayında yapılacak iyi işlerin kıymetinin 
yüksekliğini anlatırken, bir yandan da bu konulara ilgisiz kalacakların her zamankinden daha 
büyük kayıplara, zararlara uğrayacaklarırıı -dolaylı olarak- hatırlatmış olmaktadır. 

5öz bu noktaya gelmişken, Ramazan'a duушап saygıdan dolayı yapılacak her olumlu hareketin mutlaka bir kıymeti olacağını vurgulamakta fayda görmekteyiz. "Ramazan dolayısıyla" diye başlayan levhalarla durdurulduğu bildirilen bazı faaliyetlerin, alınan tedbirlerin her birinin ayrı bir değeri vardır. Umulur ki bu tür 
davranışlar, sahiplerinin, Ramazandan bir şeyler bekleyen sahiplerinin önceki yanlışlarına 
keffâret olur. Toplumu din konusunda, dini hayatın gereği hakkında bilinçlendirmeye yarayan her davranışı takdirle karşılamak, bu tür teşebbüslerin yaygınlaşmasını teşvik açısından 
uygun olacaktır. Yılda bir ay süre ile de olsa, 


toplumun dini havayı daha 
yoğun şekilde teneffüs etmesine yardımcı olacak her girişimi, -kimden ve nereden gelirse gelsin- olumlu karşılamak, herhalde daha isabetlidir. 

Peygamberimizin Ramazan'ı "sabır ayı" olarak tanımlaması, onun gerçekçiliğinin 
açık delilidir. Çünkü din ve 
ibadet disiplinine daha sıkı 
bir şekilde girmenin; bunun 
hisler-hevesler, çevre ve fiziki 
bünyede meydana getireceği 
değişikliklerin baskısına, saygısızlara ve saygısızlıklara, hâsılı bütünüyle günlük hayata 
karşı sabrın еп çok gerektiği 
ay Ramazan'dır. 

"Uzak kalamayacağınız iki 
iş, cenneti istemek, cehennemden kurtulmayı temenni 
etmek" tespiti de bir yandan, 
Peygamber Efendimiz'in gerçekçiliğinin bir başka ifadesi 
olurken, bir yandan da yapılmasını uygun bulduğu bir 
tavsiyesini o yansıtmaktadır. 
Çünkü hiç kimse mutluluk ülkesi cenneti reddetmez, yine 
aklı başında kimse de cehennemde azap çekmeyi istemez. O halde bu tabii durumu temin etmek için gayrete 
soyunmanın tam mevsimi 
gelmiş bulunmaktadır. 

Peygamber Efendimizin 
hutbesinden (anlaşıldığına 
göre Ramazan, en tabii isteklerimizden en önemli görevlerimize kadar her şeyin değerinin çok büyük ölçüde arttığı bir mevsim olmaktadır. O 
halde “rahmet, bereket ve 
mağfiret mevsimi geldi yine” 
deyip toplumca ve topluca 
kulluğa soyunmak en kutlu 
işimiz olmalıdır. 





RAMAZANDA DEĞİLSE, NE ZAMAN? 





Dün gece notlarımı karıştırırken bir kayıt buldum onlar içinde. 
Bu bir hadis-i şerifti. Enes b. Mâlik radıyallahu anh, Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmekteydi: 

“Ната Ramazan kad сае 

Tüftahu fihi ebvâbu'l-cenne 

ve tuğlegu fihi ebvâbü'n-nâr 

ve tüğallu fihi'ş- şeyâtin. 

Bu'den li men edreke ramazane felem yuğfer lehu. 

İzâ lem yuğfer lehu fihi, femetâ?” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, I., 
270; Taberâni, el-Mu'cemü'levsat, Vil, 323; Heysemi, Mecmeu'z-zevdid, Ш., 
143; Münziri, et-Tergib ve't-terhib, II, 99) 

Önce sevindim, sonra düşündüm ve takıldım bir kelimeye.. Bu 
bir kelimeden duyduğum dehşeti paylaşmak istiyorum sizinle.. 

“Yine Ramazan geldi, 

Tüm mağfiret imkanlarıyla, 

Cennet kapıları ardına kadar açık, 

Cehennem kapıları sonuna kadar kapalı. 

Şeytanlar bağlı, kısıtlı. 

Böyle bir aya erişip de bağışlarnmamış olana yazık! 

Ramazanda da bağışlarnmazsa insan, 

Peki başka ne zaman?" 

“Yine hazan mevsimi geldi” diye hayıflananlara, benim gibi 
ömrünün son baharını yaşayanlara herkesten daha anlamlı, acı ve 
belki de etkili bir uyarı, bir soru, bir hatırlatma. “Ramazanda деğilse, peki ne zaman?" 

Sizi bilemem ama ben, bu “peki ne zaman, femetâ!” sorusu 
kadar bana etki eden, düşündüren, yüreğimi hoplatan, beynimi 
zonklatan bir başka “ne zaman” sorusu hatırlamıyorum. 

Sevinç yumağının içine, tam orta yerine kuşku özünü bir atom 
çekirdeği gibi yerleştiren bu soru... Karalanmış, kirlenmiş ömür 
defterini temizleme ümidinin doğduğu mevsime yönelik en acı 
sonu hatırlatan bu soru... Ne yapıp edip aklanmak gereğini vurgulayan, bu iş için “başka zaman yok” diyen ah bu soru... 

Sarstı beni, yüreğimi, ümütlerimi tâ derinden.. 

Yalnızlık kötü be dostlar böyle dehşet anlainıda. Yaklaşın biraz 
hisleriniz, duygularınızla.. Siz de etkilenmediniz mi? Siz de korkmuyor musunuz? Siz de kendiniz için “acaba” demiyor musunuz? 

Yoksa hazırlığınız tamam, niyetiniz sağlam, yüreğiniz ayakta, 
rahmet ve mağfiret sağnağında tepeden tırmağa aklanmaya, paklanmaya hazır mısınız? Sonuçtan emin misiniz? 

Böyle bir itminan haline imrenilmez mi? 

Ama ben hâlâ o “peki ne zaman?” sorusunun hatırlattığı talihsizlik ihtimaline uğramaktan, aklanamamaktan, rahmet mevsiminde susuz kalmaktan, yıkanamamaktan korkuyorum. Asamadım bu korkuyu... Umudum kıpırdıyor içimin derinliklerinde... 
Hissediyorum onu... Ama korkum gözümün önünde, beynimin 
içinde baskın bir konumda, dimdik ayakta duruyor. 

Korkuyorum işte be dostlar, korkuyorum. “Peki ne zaman?” 

“Bu ramazan, evet bu ramazan!" diyebilsem, bu cevabı şöyle 
bütün gücümle avazımın çıktığı kadar yürekten bir bağırabilsem, 
buna bir niyet, bir ahd edebilsem rahatlıyacağım. Evet rahatlıyacağım. 

еее, dualarınızla destek olur musunuz bana dostlar? 

Ben size, sizin için geçerli olmasın bu “peki ne zaman?" sorusu diye dua ediyorum. Bu ramazan, mağfiretinizin adı, aklanmamizin tadı olsun diyorum. 

Ve soruyorum bir kere daha kendi kendime; 

Aklanmak, “Ramazanda değilse, peki ne zaman?” 
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Uruç Tutmak 
KENDİNİ TUTMAKTIR... 


7 
İnsanın olaylar karşısında kendini tutması, kontrol etmesi çok zor bir 
olaydır. Hayatında insanın başına ne geliyorsa, kendini tutamadığı/kont- 
rol edemediği, dahası sabır ve metanet gösteremediği için geliyor. 
Günahlar, insanın hep kendini tutamayışının bir sonucu değil midir? 
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nsan kendisiyle barışık olmalıdır. Kendisiyle barışık olmayanın derdi, yine 
kendisiyledir. Allah insanlara haksızlık 
atmez; insanlar kendi kendilerine 
haksızlık ederler, 


Küpün açinde ne varsa, dışına onu sızdırır. Dolayayla, kendisiyle kavgalı olan çevresiyle barışık olabilir mi? 

İnsan hayatı boyunca yüzleştiği olumsuz şartlar 
karşısında pes etmemeli, kendini kaybetmemelidir. 
Kendini kaybeden hangi hayrı, hangi sevabı kazanır? Bu soruya ancak 'hiçbirini' şeklinde cevap verilebilir. Kazanmak, biraz da insanın kendinde olması 
ile ilişkilidir. İşte oruç, insanın iyiyi, güzeli ve 
yararlı olanı kazanmasında etkili olan 
ibadet türlerinden sadece birisidir. 
Onun için Türkçe'mizde "oruç tutmak" tabiri kullanılır. 

"Oruç'un oArapça'daki aslı, 
"savm;/sıyam"dır. Bu sözcüğün 
karşısına İügatler "tutmak, zaptetmek, zapt-ı rapt altına almak" апlamına gelen "imsak" kelimesini 
yerleştirir. Dolayısıyla oruç, bir ibadet disiplininin adı olarak, insanı 
kötü, sevimsiz işler yapmaktan alikoyan, insanın hayatını düzenleyen, 
derleyen, dağınıklıkları yek eden bir 
özelliğe sahiptir. Bunu Hz. Peygamber, telaffuz bakımından kısa ama anlam bakımından çok derin ve geniş bir ifade biçimiyle: "Oruç, 
kalkandır” (Müslim, "Savm" 163) şeklinde tanımlamışlardır. İşte oruç da mecazi anlamda, belirli saatlerde 
İnsanı yeme-içme ve nefsani arzulardan uzaklaştırdığı için kalkanın fonksiyonuna benzetilmiştir. Nasıl ki 
bir savaş aleti olan okun, bir kimseye isabet etmesine kalkan engel olursa, günahların meydana gelmesine de oruç engel olduğundan dolayı, o kimsenin 
cehenneme girmesine mani olur, Kötülüklere zemin 
hazırlayacak istekleri frenler. 


Müslümanlar, Allah'ın emrine uyarak bir ay boyunca Ramazan Ayı'nda oruç tutarlar. Dolayısıyla biz 
oruç tutarız. Bu söz bir yere kadar doğrudur. Asıl 
doğru olan, biz oruç ibadetini, oruç bizi tutsun diye 
yerine getiririz. 

Türkçe'mizde, “kendini tutma” ifadesi birçok anlamlar çağrıştırır. Kendini tutma, belli bir irade eğitimi sonucunda gerçekleştirilen bir davranıştır. Çünkü, insanın olaylar karşısında kendini tutması, kontrol etmesi çok zor bir olaydır. Hayatında insanın basina ne geliyorsa, kendini tutamadığı/kontrol edemediği, dahası sabır ve metanet gösteremediği için 
geliyor. 

















Ба 
insanlarda 
bencilliği giderir; 
paylaşmanın bir erdem olduğunu hatırlatır. İnsanı sosyalleştirir; insana, yoksulları 
koruyacak bir sorumluluk duygusu ve 
alışkanlığı kazandırır. 





Günahlar, insanın hep kendini tutamayışının 
bir sonucu değil midir? 

Trafik kazaları, insanın kendilerini birkaç saniye 
tutamayışının bir sonucu değil midir? 

Her katilin adam öldürmesi, kendini tutamadıği için değil midir? 

İnsan, dilini tutamadığı için karşısındaki kimselerin gönüllerini kırıp dökmüyor mu? 

El organını tutamadığı zaman vurup kırmıyor 

mu? 


Insan kendini tutamadığı zaman, kendini yitiriyor, kaybediyor, böylece kendine yazık ediyor, 
kendinden geçiyor ve felâketlere düşüyor. 

İşte bir ay boyunca 'oruç tutan' bir 
Müslümanı, irade eğitiminden geçiyor ve kendisini olaylar karşısında 
birakmaması gerektiğini öğreniyor. Oruç, sadece mideye değil, 
bütün organlara ve zihne de tutturulmuş oluyor. Bundan dolayı 
oruç, kişiyi kötülük işlemekden 
alıkoysun, insan kendisini tutsun 
diye Hz. Peygamber: "Size birisi 
kavga etmek için sataşırsa, ben 
oruçluyum desin" buyuruyor. 
















Kendini tutmak, olgun insanın işi 
ve de zor bir iş. Oruç bizi, bu zor işe 
çağırıyor. Geleneğimizde ‘едер; insanın 
haddini, sınırını bilmesidir, diye tanımlanır. Erkânı da; eline, diline ve beline sahip olmaktır. 
Oruç tutmak, bu güzellikleri kazandırıyor. 


Kendisini tuttuğumuzu sandığımız oruç, aslında bize kendimizi tutmayı öğretiyor. Yeme-içme, 
öfke ve şehvet güdümüzü denetim altına almamızı sağlıyor. Eğer insanın aklı, öfke ve şehvet güdülerine egemen olursa, o kimseden erdemli dawranışlar; eğer öfke ve şehvet güdüleri akla egemen 
olursa, o kimseden sevimsiz davranışlar meydana 
gelir. İşte bütün bu noktalarda da oruç insanı eğitiyor, cemiyet için faydalı ve kendisinden korkulmayan, emin bir insan karşımıza çıkıyor. Büyük İslâm düşünürü İmam-ı Rabbani'nin şu sözü buna 
işaret etmektedir: "Bir kimsenin ramazan ayı düzgün geçerse, senenin diğer kalan ayları da düzgün 
geçer.” 

Toplumsal hayatta, asayişi bozan ya da yüz kızartan suçların bile yok denecek düzeyde azaldığı 
ay, gerçekten oruç ayıdır. Orucun, insanda iyiliklerin, güzelliklerin, merhamet va şefkat eğitiminin 
verilmesinde çok önemli bir vasıta olduğu hepimizin malumudur. 
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İnsan, nefsini, içgüdülerini ve öfkesini oruçla 
kontrol altına alırsa, iradesi güçlenir, ruhu 
saflaşır, şahsiyeti gelişir. İşte bu nedenle 
orucu farz kılan ayet şöyle biter; 
"Umulur ki bu sayede kötülüklerden korunursunuz." (Bakara, 183) 
Ayetin bu kismi, oruçtan elde 
edilecek kazancı, yani orucun 
amacını açıklar. İşte bu yüzden, 
oruç tutmak insanın olaylar karşısında infiale kapılarak kendisini 
kaybetmesi değil, biraz da insanın kendisini tutmasıdır. Kişi orucu âdâp ve erkanına uygun bir şekilde me kadar güzel tutarsa, oruç 
da kişiyi o kadar tutar. 











Demek ki insan oruç tutar, oruç da 
insanı tutar. İnsanın nefsini ıslah etmekle 
onun ruhunu incelterek, iyiliklerin ve güzelliklerin 
paylaşılmasına motive eder. Örneğin, yoksul ve 
kimsesizlere yemek yedirmek, giydirmek, felakete 
uğramış olan kimselerin biraz olsun acılarını dindirmek, sıkıntılarını hafifletmek için maddi-manevi 
yardımlarıyla katkıda bulunmak, herhangi bir yerde toplumun menfaatine yapılacak yararlı bir iş 
varsa, hemen oraya koşmak gibi. Bütün bu güzellikler, orucun gönüllerde estirdiği değişim rüzgarlarının bir sonucudur, 

Oruç da namaz gibi bedeni bir ibadettir. Oruç 
bir ay müddetle bütün iç organlarımızı özellikle 
midemizi ve karaciğerimizi dinlendirir. Bedenin 
hareketini düzenler. Bedene güzellik ve zindelik 
verir. İnsanlarda ulvi duygular uyandırır. Allah'a 
bağlılığını artırır. Bu sebeple Hz. Peygamberin: 
"Oruç tutun, sıhhat bulun” buyurmalarınını temel 
esprisi budur. 

Oruç, duygu eğitiminin önemli boyutları olan, 
sevgi, estetik, iyi ahlâk ve şefkat duygularını geliştirir. İnsanlar arasında sosyal bağların güçlenmesi- 
ne vesile olur. 

Oruç, insanlarda bencilliği giderir; paylaşma- 
nin bir erdem olduğunu hatırlatır. Insanı sosyalleştirir; insana, yoksulları koruyacak bir sorumluluk 
duygusu ve alışkanlığı kazandırır. 


Oruç, mülkün ve her şeyin temeli olan adaletten uzaklaşmamak gerektiği eğitimini verir. Sahip 
olduğumuz nimetlerin değerini anlamamıza yardimei olur. 


Oruç tutmakla, açlık ve susuzluğun ne anlama 
geldiğini bizzat yaşayarak, başımıza gelebilecek 
savaş håli, yoksulluk, deprem gibi nice mahrumi- 
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Oruç, 
mülkün ve her 
şeyin temeli olan 
adaletten uzaklaşmamak gerektiği eğitimini verir. Sahip olduğumuz nimetlerin 
değerini anlamamıza yardımcı 
olur. 


yetler karşısında nasıl sabır gösterilerek direnilebileceğini öğretir. Bu açıdan oruç, еп güzel bir 
eğiticidir. 

Eğer İslâm nedir? diye sorulacak 
olursa, tek cümle ile İslârn; nezaket 
ve disiplin dinidir, denilebilir, İşte 
oruç, bize bu iki güzelliği kazandıracaktır. 

Ruh sağlığı ve gönül huzuru 
açısından Ramazan ayı son derece önemlidir. Çünkü o, bir ay 
boyunca bir kimsenin 24 saatini 
meşgul eder, Örneğin, sahur vaktinde kalkılacak, sahur yemeği yenilecek, vaktin doğruluğu hesaplanacak, çünkü falan saat falan dakikada 
artık yemek-içmek kapısı kapanacaktır. 












Gündüz, falan falan işler yapılacak, icabında 
toplumun ihtiyaç sahiplerinin maddi manevi ihtiyaçları karşılanacak, böylece birçok insan sevindirilmiş olacaktır. Bu, zengin ve fakir Müslümanlar 
arasında kurulan bir barış, kardeşlik, dostluk köprüsüne dönüşecek, böylece, toplumun sosyal dokusu daha bir güçlenecek, birlik duyguları daha 
bir kuvvetlenecek anlamına gelir. 


Akşam vakti, tam vaktinde iftar edilecektir. Yemek yenecek, istirahat edilecek, sonra "teravih" 
namazına geçilecektir. Her sene, bütün senenin 
bu bir ayı zarfinda muntazam, programlı bir şekilde Müslümanlar kendilerini eğiteceklerdir. Böyle 
bir disiplin, Müslüman'ın hayatında vaktin son deгесе değerli olduğu izlenimini kazandırır. 

Aynı zamanda Ramazan ayı, sosyal boyutu 
olan bir aydır. İslâm dininde Ramazan ayı, toplu 
ibadet аут olarak kılınmıştır. Bütün Müslümanlar 
aynı şekilde belirlenmiş zaman diliminde oruçlarıпи tutarlar ve namaz için camide toplanırlar. Böylece ibadetin içtimai boyutta tezahür eden coşkusunu hep birlikte yaşarlar ve birbirleriyle görüşüp 
buluşma imkanı elde ederler. 

Oruç, çağımızın modern bir hastalığı olan yalnızlık psikolojisine son vermenin adıdır. 

Neticede, ferdi olarak yapılan oruç ibadeti, içtimai bir ibadet hâlini almış olur. Bir kimse tek basina oruç tutarsa, ahlâki ve ruhi faydalar elde eder 
ama, toplu olarak tutulan oruç da bu faydalar daha çok elde edilmiş olur. Ayrıca, Ramazan ayının 
manevi havası, bütün toplum kesimlerinde iyilikleri öne çıkarma, kötülüklerden sakınma ve takva ruhu ile donanma gibi ahlaki alışkanlıklar kazanmamiza hizmet etmiş olur. 
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Oruçlu insan; yalan, 
gıybet, iftira, hile, aldatma, her türlü kötü 
söz ve davranışlardan 
uzak, bütün sosyal 
ilişkilerinde, söz ve 
sözleşmelerinde, iş ve 
işlemlerinde dürüst ve 
dosdoğru olmalıdır. 





` () ağlıklı bir topluma ulaşmanın уедаí ын Ti ne yolunun, her yönüyle eğitilmiş 

x АЩ olgun bireylerle sağlanacağı bilinen 
S bir gerçektir. Bu nedenle Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de fertlere, manevi arınmayı 
gerçekleştirmelerini pek çok ayetiyle emretmiş ve 
huzurlu bir toplum oluşturmanın yolunun bu glduğunu ısrarla vurgulamıştır: "Nefsini arındıran 
kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır." (Şems, 9-10) 

Kuran-ı Kerim'in asıl gayelerinden biri de insanları kötü duygulardan arındırmak ve onların 
kalplerini birbirine kaynaştırmaktır. Her türlü kin, 
intikam, düşmanlık gibi başta bizzat insanın kendine zarar veren düşünceleri ortadan kaldırmak, 
onları kar gibi eritmek; bunların yerine adalet, 
sevgi, saygı, hoşgörüyü yerleştirmek ve neticede 
onları kardeş yapmak İslam'ın nihai hedefidir, tEnfal, 63) 

içinde bulunduğumuz Ramazan ayında emredilen oruç ve bu ayda yapacağımız diğer tüm güzel davranışlar, temelde bireyin arınmasını ve genel olarak toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği 
sağlayan en önemli ibadetlerden biridir. 

Oruç, insanın beden ve ruh dengesini sağlayan en kolay ve en pratik yoldur. İradenin güçlenmesinde oruç önemli bir yer işgal eder. Zira 
oruçlu iken başka zamanlarda terk edilmesi imkansız gibi görünen birçok kötü ve zararlı alışkanliklardan uzaklaşılabilmektedir. 

Oruç ayı Arapça'da "Şehr-i Ramazan" olarak 
geçmektedir. "Şehr" kelimesi, bir şeyi ortaya çikarmak, parlamak gibi anlamlara gelir. Buna göre, insanın nefsini ve ruhunu parlatıp ortaya çikarması anlamını taşır. Yani, insanın ruhunda 
manevi duyguların ışık saçması, ay gibi parlaması manasını İfade eder. (LUsanu'l-Arab, $.H.R mad. Daru'l- 
Maari; Masir, ts., 4/7351) 

Ramazan kelimesi ise çeşitli anlamlarının yaninda, yeryüzünü toz ve pisliklerden temizleyen 
güz mevsimi yağmuru anlamına gelir. Bu yağmurun yeryüzünü yıkadığı gibi Ramazan orucu 
da müminlerin günahlarını yıkayıp, kalplerini kötü düşüncelerden temizlediği için bu ismi almıştr. (Lisanu'l-Arab, a.g.e, R.M.D., mad,, 3/1730) 


Sözlükte, mutlak olarak insanın kendisini bir 
şey yapmaktan alıkoyması anlamına gelen savm 
(oruç), bir Kur'an kavramı olarak müminin ibadet amacıyla imsak vaktinden iftar vaktine kadar 
kendisini yeme, içme ve cinsel ilişkiden alıkoyması demektir. (El-Müfredat, bfahani, 291) 

Irade zayıflığının insanı birçok kötülüklere sevk ettiği bir gerçektir. Hatta zayıf iradeli insanlar, rüzgarın 
önündeki yaprak gibi sağ sola 
savrulur. Hayatlarında başarıyı 
yakalama şansları çok düşüktür, 
İnsanı hakimiyeti altına alarak 
ona esaret hayatı yaşatan içki, 
kumar, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulma ve bilinçlenme provası olan oruç, ' 
başka hiçbir motivasyonun gerçekleştiremeyeceği kazanımları 
sağlar, İşte oruç, iradeyi güçlendirmek için en güzel egzersizdir. 

Oruç, insanı iç dünyasına, öz benliği- = 
ne döndürmektedir. Oruç sayesinde insan, Кепdi düşünce ve davranışlarının genel bir değerlendirmesini yapar. Hata ve eksiklerini tespit etme imkanı yakalar. Allah'a ve insanlara karşı sorumluluklarını gözden geçirir. Rabbi katında iyi 
bir kul, insanlar nazarında ise saygin bir şahsiyet 
olmanın yollarını arar. 

İslam'ın beş temel esasından biri olan orucun 
nefis terbiyesinde ve ıslahındaki rolü asla inkar 
edilemez. Oruçlu insan, kötü söz ve davranışlarını terk ettiği gibi, yenilmesi ve içilmesi meşru 
olan her şeyi de Allah istediği için terk eder, Bu 
durum, insanın tamamen ruhi terbiyesi ve eğitimi ile ilgili bir husustur. Gerektiğinde mahrum 
kalma ve istediğini yapamamanın getireceği sikıntıyı aşmanın yollarını öğrenir. Bu psikolojik 
eğitimin başarılı bir biçimde sonuçlanmasına 
işaret ederken Hz. Peygamber (s.a.s) dikkatimizi 
şu şekilde çekmektedir: "Biriniz oruçlu iken çirkin, kötü ve kaba söz söylemesin. Birisi oruçlu 
kimse ile kavga etmek, tartışmak ve dövüşmek 
isterse, ona "Ben oruçluyum, ben oruçluyum" 
desin (Buhari, Savm, 3) 

Orucun sadece yeme-içmeyi terk etmekten 
ibaret olmadığını, bunun ötesinde büyük manevi kazanımlar elde edildiğini, oruçlu olduğumuz 
şu zaman diliminde bizzat yaşayarak idrak etmekteyiz. Aksi takdirde oruç, insanı kötü söz, 
eylem ve davranışlardan uzaklaştırmıyor, edep 














Oruç, insanın 
beden ve ruh dengesini sağlayan en kolay ve en pratik yoldur. 
İradenin güçlenmesinde 
oruç önemli bir yer işgal 
eder. Zira oruçlu iken başka 
zamanlarda terk edilmesi 
imkansız gibi görünen birçok kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşılabilmektedir. 





ve ahlakını güzelleştirmiyorsa amaçlanan hedefe ulaşılamamış demektir. Bu durumda iç dünyamıza bir zenginlik kazandıramadığımız gibi, 
oruçtan beklenen sevaba da ulaşamayız. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (5.a.5); "Kim yalan 

sözü ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa, Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk 
etmesine ihtiyacı yoktur. (Ebu Davud, 
Savm, 25; Tirmizi, Savm, 16) buyurmuşшг, 



















Bu nedenle oruçlu insan; уаları, giybet, iftira, hile, aldatma, 
her türlü kötü söz ve davranışlardan uzak, bütün sosyal ilişkilerinde, söz ve sözleşmelerinde, iş ve işlemlerinde dürüst ve 
dosdoğru olmalıdır. Bu durum 
bütün oruç tutanlar için göz 
önüne getirildiğinde, halk arasında "Onbir Ayın Sultanı" diye tanımlanan Ramazan Ayı'nın Müslüman bir 
З toplum için пе kadar büyük bir huzur 
kaynağı olduğu fark edilecektir. 

Belki de hiçbir ayın Kur'an-ı Kerim'de bu ау 
kadar övülmemesinin ve ayrıntılı bir sekilde 
özelliklerinden bahsedilmemesinin (Kur'an Dili, 
Hamdi Yazır, Eser Kitapevi, İst, 1/646) sebeplerinden birisi de, bu ayın huzur ortamının sağlandığı meleklerin dahi oruç tutanlara gıpta ile nazar ettiği 
bir ay olmasıdır. 

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazanı ayı, ilahi 
rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu 
müstesna bir aydır. Bu ayda Müslümanların yerine getirdikleri fıtır sadakası, zekat ve diğer mali yardımlar, toplumsal yardımlaşma ve dayamışmayı ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkarir. Ayrıca iftar sofralarına davet edilen muhtaç insanların yüzlerindeki mutluluğu görmek 
kadar güzel bir şey olamaz. İbn Abbas (r.a)'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, Hz. Peygamber (s.a.s)'in en cömert davrandığı ve muhtaçlari en fazla koruyup gözettiği ay bu aydır. (Buhari, 
Savm, 7) 

"Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan 
orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar" (Buhari, Savm, 6) müjdesine erebilmek içir, rahmet iklimi bu ayda nefsimizi kötü duygulardan arındırdığımız gibi etrafımıza da 
her türlü maddi-manevi desteği vermeye çalışalim, 
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Sadık Yalsızuçanlar 


aşlık, Aziz Mahmud Hüdayi'nin şeyhi Üftade haz- 
Б геЏеппіп bir ilahisinden, Kutlu Ramazan ayını 

böyle niteliyor: 'Canlarda irfan bitiren.” Bitirmek, 
yetiştirmek anlamında. Ramazan bir irfan sofrası, bir 
hikmet şölenidir. Ruhlara hikmet rüzgarından, irfan çiçeklerinden türlü kokular estirir, bir can şenliği başlatır. 
İnsan yiyip içmekten, nefsin tutku ve arzularından soyunarak ruhun kanatlarını açar, canı besleyen irfana, 
İlahi Hakikat'in sırlarına açık ve hazır hale gelir. Dörtlük 
şöyle. “Dosttan atasın getiren/Zulmetleri hep götüren/Canlarda irfan bitiren/Oruç ayı geldi yine." Bu yalın 


ve samimi ilahide olduğu gibi bütün bir geleneksel 
edebiyatımız (ki Divan, halk, tekke ve tasavvuf edebiyatımız buna dahildir) dini-tasavvufi neşveyle yazılmış gazel, kaside, ilahi ve nefeslerle doludur. 
“Ramazanname'lere ilişkin çeşitli inceleme ve yayınları olan merhum Prof.Dr. Amil Çelebiloğlu hocadan öğreniyoruz ki, ramazan ve oruca ilişkin zengin bir edebiyat oluşmuştur. Hoca şöyle der: 'Tasavvulfi mahiyette şekli (suri) ve manevi olmak üzere iki çeşit veya avamın, havassın, ehassın olmak 
üzere üç türlü oruç vardır ki avamın orucu, sadece 





кш 


maddi manada yiyip içmekten kesilmek, havassın 
orucu, el, ayak, göz ve kulak ile de perhiz kılmak; 
ehassın orucu ise her türlü heva ve hevesten geçip Hakk ile olmak, muhabbetullahı yani Allah 
sevgisini bulmaktır. Başka bir ifadeyle şeriat, tarikat ve hakikat oruçları olmak üzere üç türlü oruç 
vardır. Birincisi Ramazan orucudur. İkincisi ömür 
boyu kötü hal ve ahlaktan perhiz etmektir. Hakikat orucu ise muhabbetullahı korumaktır." 

Geleneksel edebiyatımızda, orucun bu çokkatli anlam dünyasının sırlarını yansıtan çok sayıda 
örneğe rastlarız. Hece ya da aruzla yazılmış, kaside, koşma, gazel, ilahi ve benzeri türlerdeki bu 
eserlerde kutlu Ramazan ayı yüceltilir, övülür, gelişiyle yaşanan coşku dillenir, Ramazan'ın insanın 
ruhuna ve topluma estirdiği manevi rüzgar çeşitli yönleri ve nitelikleriyle yansıtılır. Hemen her Divan'da mutlaka Ramazan'la ilgili bir manzume 
bulmak mümkündür. 

Halkın, kimi zaman, ‘Benim bir bağım varil- 
da gelir otuz okka üzümü/Akını yersen haramdır/Karasını yersen helaldir" biçiminde bilmeceleştirdiği kutlu ayın metafiziksel nitelikleri, Nabi'nin 
Hayriyye'sinden, Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sine; 
Süleyman Nahifi'nin ikiyüz elli beyitten oluşan Faziletü's-Sıyam'ından, Nedim'in kimi gazellerine, 
kendisini ifade imkanı bulmuştur. Kaside biçiminde kaleme alınmış olan “Ramazanname'ler ise, 
mübarek Ramazan'ı özellikle konu alan özgün 
eserlerdir. Çelebioğlu hocanın neşri olan Ramazanname, Emir Mustafa'ya atfedilen böylesi teliflerdendir. Bölüm bölüm farklı zaman ve zeminler- 
de oluşmuş olan manilerin tedvini sayılabilecek 
olan eserde söylendiği dönem ve mekanın özelliklerini görmek mümkündür. Hilalin görünmesiyle ilgili olarak halk, “Guş et sedayı bu gece/Et merhabayi bu gece/Benim devletlü efendim/Gördü- 
ler ayı bu десе’ derken, sahurun coşkusu, “Dualar 
okur dilleri Vakt-i sahur bülbülleri/Hak-i paye yüzler sürüp/Geldi davulcu kulları" dizeleriyle dile gelir. Bu pitoresk mısraların yanısıra, 'Akşam ezanı 
dinlemek/Sahur vakti yemek yemek/Ramazana 
mahsus şeydir/Gece davulcu söylemek” biçiminde belgelik dörtlükler de çıkar karşımıza. Önbeşinde askere baklava çıkarıldığını yine bu manilerden öğreniriz: “Ви gece onaltı sayı/Gidiyor Ramazan ayı/Yeniçeri Padişahtan/Aldı bugün baklavayi” Bin aydan hayırlı olarak nitelenen kutlu Kadir 
gecesini yine onlar bize bildirir; ‘Afv olur cürm ü 
hatalar/Hakk'ın emrini tutalar/Bekçiye olsun atalar/Mübarek Kadir gecesi." 

Çelebioğlu'nun manilerin tematik tasnifini yaparken bize aktardıkları arasında Ramazan'a özgü 
hemen tüm adetler bulunmaktadır: “Minarelerde 
kandiller yakılması, camilerde mahya kurulması, 
güllaç baklavasının yenilmesi, şekerden ağaçların 
yapılması, bilhassa Ramazanda fakir fukaraya yardım ve alakaların artması, dargınların barışması 
gibi beşeri ve dini hususiyetlerin kendini daha çok 
hissettirmesi hep bu ayların sultanı Ramazanda 
olur. İftar ve sahur vakitlerini bildirmek için top 





atılması, Ramazan sıcak aylara rast geldiği zaman 
Kızkulesine iftara gidilmesi, mahalle çocuklarının 
Ramazanda fener taşlaması, feneri kırmaları, bekçiyi söyletmeleri, külahını kapmaya alay etmeye 
kalkışmaları vs. gibi hususiyetler artık bugün için - 
birkaç istisnasıyla- tarih olmuş, hatıraları bile unutulmuştur. Ramazanname'deki manilerde ayrıca, 
'Eyüb'e adak için gidilişini, yine burada kurban 
kesildiğini, mesire olduğunu, kebabı ve oyuncaklarıyla istiharını, muhtemelen bugün stad olan yerin bir cirit meydanı ve gezi yeri olabileceğini, halen gezi yeri oluşuna ilişkin hiçbir iz kalmayan 
Ayazma mesiresinin varlığını, kalyonların sefere 
Beşiktaş'tan çıkışlarını, kürek kırılınca kürekçilere 





ihsanda bulunmasını, ocakla ilgili bazı bilgileri, 
ulufe alayını, İstanbul kapılarını, Yenikapı'daki 
mevlevihaneyi ve ibadet günlerini bize bu metinler haber vermektedir: “Yenikapı mevlevihane/De- 
deler başlar devrana/Pazartesi Perşembe/Cem 
olur yaran seyrana.” 

Ramazaniyelerin dışında, özellikle Divan şiirin- 
de kutlu Ramazan ayı farklı vecheleriyle dile gelir. 
Nabi'nin oğluna yazdığı Hayriyye'sinde, 'orucun 
Cenab-i Hakkın kullarına lütfu” olduğu belirtilir: 
"Ey bihin meyve-i bağ-ı perveri/sadef-i bahr-i hayatın güheri/Bimaraz ta ola cisminde tüvan/ Eyleme fevt-i siyam-ı Ramazan/Savmdır kullarına lütf- 
i Hüda/Savma bizzat eder Allah ceza/ Savm bir 
maide-i Rahmettir/ Nurdan saime bir hilattır/Ne- 
fes-i Saim için dedi Resul/Miskten piş-i Hüda'dan 
makbul/Ne saadet olasın leb-beste/ Olasın dağdağadan vareste/Bend olup rah-ı güzar-ı dehe- 
nin/Ola asude diyar-ı bedenin." 
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sor dizede, beden bir diyar (iklim, ülke, yurt) 
olarak niteleniyor ki, beden ülkesinin asude kılınmasının kutlu ramazan'la gerçekleşeceği bildiriliyor. Hayriyye'den alınan bu parçada Nabi günümüzün diliyle şöyle diyor : “Еу baba bağının meyмезі. (Nabi, bu eserini oğlu Ebu"l-Hayr Mehmed'e 
bir öğüt biçiminde kaleme almıştır) ey hayat denizi sedefinin incisi oğul. Hasta olmayıp sağlıklı 
kaldıkça Ramazan orucunu sakın kaçırma. Oruç, 
Allah'ın kullarına bir bağışı, bir lütfudur, Orucun 
ödülünü, manevi bedelini bizzat Allah verir, (Bunlar ya ayet veya hadis kaynaklı haberlerdir.) Oruç 
bir rahmet sofrasıdır. Oruçluya, o, nurdan bir giysidir. Hz. Peygamber, “Hak katında oruçlunun soluğu, miskten daha güzeldir” buyurmuştur. Ağzı- 
nın kapalı olması ne saadettir. Böylece her türlü 
dağdağadan kurtulmuş olursun. Ağız geçiti yolun 
kapanınca beden ülken rahatlığa erişir." 

Tebrikname biçiminde yazdığı bir kasidesinde 
Divan şiirinin son dönem adlarından Enderunlu 
Fazıl şöyle der: “Hayr makdem ile geldi yine şehri gufran/Ola sultan-ı kerem-kare mübarek Ramaгап/Оуіе bir mah-ı mübarek ki melekler saf saf/ 
İyde dek aşk ile camileri eyler devran) El ele verdi 
meleklerle gelip mahfice/ Camiin seyrine tebdil 
olarak hur-ı cihan/ Mümin-i sami tek eylemesinler 
iğva/ Cümle pa-beste-i kayd oldu güruh-ı şeytan/ 
Yağdı camilere bir lem'a-yı nur-ı batın/ Şöyle kim 
garka-yı nur oldu hep ehl-i iman/ Her menar oldu 
birer şem-i hidayet güya/ Herbiri meş'ale-yi rah-ı 
cinan-ı rıdvan.” 

Bu parçada da Nabi'nir dizelerinde olduğu gibi, kutlu Ramazan'ın estirdiği manevi rüzgar dile 
gelmekte ve manevi nitelikleri ayet ve hadisler- 
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Oruç ateşten korur. Orucun en değerli 
niteliği, kesinlikle ihlaslı bir eylem olmasındandır. Çünkü oruçta ihlası kıracak en küçük bir açık kapı yoktur. 
Allah için yemeden içmeden, nefsin 
arzularından ve duyularımızın şerrinden kurtuluruz. 


—й 


den süzülen bir duyarlıkla ifadesini bulmaktadır: 
"Yine gufran ayı uğurlu ayağıyla geldi. Kerem sahibi sultana ramazan mübarek olsun. Bu öyle mübarek bir aydır ki, bayrama kadar saf saf melekler 
camileri gezip dolaşırlar. Cennet hurileri kılık değiştirip meleklerle el ele verip gizlice camileri dolaşmaya gelirler. Tek müminleri aldatmasınlar diye şeytanların ayakları bağlandı. Camilere öyle 
manevi nurlar yağdı ki, bütün müminler nura 
garkoldular, Her bir minare, sanki bir hidayet mumu, riza cennetlerinin yolunun aydınlatıcısı oldu." 

Bu coşkulu dizelerde dile gelen metafiziksel 
özellikleriyle Ramazan, en görkemli ifadesine Tekke-Tasavvuf edebiyatımızda kavuşur. 

Nefslerin tezkiyesine ilişkin gözkamaştırıcı eseriyle Eşrefoğlu, Kutlu Ramazan'ın yılda bir kez 
“şehri seyran eylediğinden” söz eder: 

“Yılda bir kez şehri seyran eyledin 

Kendözün bu halka mihman eyledin 

Sonra tavus gibi cevlan eyledin 

Elveda ey mah-i taban elveda.” 

Burada şehirden kasıt, insanın ruhu, bedeni 
olduğu gibi, yeryüzü, hatta varlık alemidir. Ramazan özüyle insana konuk olur. Gelir ve nuruyla yıkar, arıtır, aydınlatır, insandaki İlahi İsimlerin okunur hale gelmesini sağlar. İnsan, oruçla olgunlasir, kamil insanın nitelikleriyle donanma yönünde 
ilerler. Ramazan gelir ve tavus gibi cevlan eyler 
sonra gider. Mah- taban, ışık saçan, aydınlatan, 
ап ay demektir ki, bu Ramazanın nurlandırıcı 
özelliğini ifade eder. Eşrefoğlu kutlu Kadir gecesinden söz eder: 

'Leyletü'l-Kadr-i Berat idin bize 

Hem dahi savm u salat idin bize 










Nar-ı duzahtan necat idin bize 

Elveda ey таһ- taban elveda." 

Oruç ateşten korur. Orucun en değerli niteliği, kesinlikle ihlaslı bir eylem olmasındandır. Çünkü oruçta ihlası kıracak en küçük bir açık kapı yoktur. Allah için yemeden içmeden, nefsin arzularından ve duyularımızın şerrinden kurtuluruz. Bunun 
gizli açık ihlas dışı bir boyutu söz konusu olamaz. 
Sadece Allah buyurduğu için yemeyiz içmeyiz, 
duyularımızı korur ve dünya ile ilişkilerimizi askıya 
alırız. Bu sırdandır ki orucun manevi değeri yüksektir ve armağanı bizatihi Allah'ça ödenir. 

*Hazret'e bizden şikayet eyleme 

Ayıbımız çoktur hakaret eyleme 

Eşrefoğlu'na melamet eyleme 

Elveda ey mah-i taban elveda.’ 

“Melamet” sözcüğü dikkat çekicidir burada. 
Eşrefoğlu da diğer arif ve sufiler gibi sırlar kendisini. Kur'an'da geçen, ‘onlar kınayanın kınamasından korkmazlar” ayetinin sırrına bürünür. Bu, insanın sadece ve sadece Allah'ın hoşnutluğunu 
gözetmesi, insanların, gayrın, masivanın ilgi ve 
alakasını terketmesidir. İnsanlar kınasa da değeri 
yoktur, yetir ki Allah'ın rızası gerçekleşsin. O'nun 
rızasına uygun zerrece eylem, bütün varlıktan daha değerlidir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarca 
ihlassız olmayana tercih edilir. Bu melametiyye 
sırrıdır. 

Irfan semasının yıldızları saymakla 
bitmez. Girişte andığım şeyh Uftade 
de bunlardan biridir ve bir ilahisin- 
de kutlu Ramazan'ı Allah'ını övdüğü ay olarak niteler: 

“Kur'an'da Allah övdüğü 

Cümle nebiler sevdiği 

Ümmete Allah verdiği 

Oruç ayı geldi yine.” 

Oruç, bütün semavi dinlerde vardır. Namaz gibi oruç 
da Adem'den (a.s.) buyana 
tüm semavi öğretilerde yapılagelmiştir. Bazı formları farklı 
da olsa ya da bugün bozulmuş 
biçimde sürüyor da olsa, orucun bütün din müntesiplerince 
ifa edildiğini biliyoruz. 

“Cümle aya sultan olan 

Dertlilere derman olan 

Hakk'tan bize ihsan olan 

Oruç ayı geldi yine.” 

Dert'ten kasıt, manevi beladır. Günahtır, kirdir, Hakk'tan savrulmadır, İlahi Hakikat'in kıyılarına vurmaktır. Oruç gelir ve derler toparlar bizi, 
ayağa kaldırır, kalbimizi temizler, ‘уеге göğe sığmayan kalbimize sigan Cenab-ı Hakk'ın konukluğuna hazır hale getirir. Bu kalkış ve derlenme 
oruçla gerçekleşir ki o da derdimizin dermanı ve 
Hakk'ın ihsanı, bağışıdır. 

'Saliklere kuvvet olan 








Ramazan bir 
irfan sofrası, bir 
hikmet şölenidir. Ruh- ` 
lara hikmet rüzgarından, \ umuzın yıldızı Sezai Karakoç'un 
irfan çiçeklerinden türlü T 
kokular estirir, bir can şenliği başlatır. İnsan yiyip içmekten, nefsin tutku ve arzularından soyunarak ruhun kanatlarını açar, canı 
besleyen irfana, İlahi 
Hakikat'in sırlarına 
açık ve hazır hale gelir. 





Ariflere izzet olan 

Müminlere cennet olan 

Oruç ayı geldi yine." 

Oruç, manevi yoculukta güçtür, izzetlir ve 
inanmış kullar için cennettir. Cennetten kasıt, günahtan ve dünyadan arınmış olmaktır. Orarada 
hikmet ve kudret nitelikleriyle tecelli etmektedir 
Yaratıcı. Kudret mahallidir oruç. Oruç bir tür manevi ölüm halidir ki, insanın bu hali, günah işlemeye kabiliyetsiz, sakin ve kendisini tümüyle Allah'ın kudret eline teslim etmiş meyyite benzer. 
Bu manevi bir cennette bulunmaktır. İnsan, Şeyh 
Galib'in buyurduğu gibi, ‘takdirini terkedip, Allah'ın takdirine“ kendisini bırakınca cennete ehil 
bir hal kazanır. Bu giydiği yeni göynek, insanın 
tam teslimiyet halidir. İslam teslim olmaktır. Nefsini teslim etmeyen ödülü teslim alamaz. 

‘Aydin eden gönülleri 

Mesrur едеп müminleri 

Mamur eden mescitleri 

Oruç ayı geldi yine.’ 

Oruçla gönüller ışır, müminler sevinir, mescitler dirilir. 

Üftade hazretleri gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı da, kutlu Ramazan'ın gönül gözünü açtığından 
söz eder; 

‘Savm ile ten ü cani pak eyle yeme пап! 
Dolsun mey-i ruhani ta mest ola hep ecта.' 
| (Oruçla bedenini ve ruhunu arit, 
Fazla yeme. Böylece varlığının zerreleri manevi bir şarapla sarhoş ol- 


San olarak modern edebiya- 


gönlümüze bir yıldırım gibi 
çarpan ifadelerini hatırlayaт: 

"Kur'an, namaz ve oruçla 
dirilen bir İslam insanı olmak: 
İşte çağımız Müslümanının 
tek varoluş şartı. Orucun getirdiği yorumla dünyayı ve tarihi 

yeniden yorumlamak, zaptetmek, fethetmek, kurmak ve inşa 
etmek zorundadır çağımızın Müslümanı. Oruç bize bu misyonu yüklüyor. Oruç bize bu mesajla geliyor. 

Orucun ışığı, suyu, bereketi ve mantığıyla kurulmayacak bir dünya yıkılacak, taş taş 
üstüne kalmamacasına çökecek demektir. Oruçta 
dirilmeyen insan, kör ve zalim bir madde akıntısında сап verecek, hem de bildiğimiz ölüme bile 
hasret çeke çeke ölecek demektir, Güçlenmek ve 
ylkici kuvvetler karşısında yiğitçe direnmek için, 
orucun gözüyle gören, orucun kulağıyla işiten, 
orucun eliyle iten, orucu yaşayarak ölümü yenen 
bir gövdeyle gövdelenen bir oruç insanı, orucun 
insanı olmak gerekmez mi? 
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Sosyal Barışın Simgesi Ola 


Vu 


Íftar sofralari milletimizin 
inancinin hayatla bütünlesen en somut güstergesi 
dir. Lütfen onu üzmeyiniz, 
onu örselemeyiniz, 
kötü niyetlere kurban et- 


опи 


meyiniz. Lütfen iftar sofra- 


larını zenginlik düşmanlığına dönüştürmeyiniz. Allah'ın insanlar için yarattığı nimetleri ideal haline 
getirmeyiniz. Bırakınız vasıta vasıta olarak kalsın... 
Nimetler birer imkândir, 
onları imkânın ötesine geçirip orucun sıhhatine zarar vermeyiniz. 
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a ftar sofraları de- 
| У É vince, Allah'ın 
. — bol bol bahşetti- 
— o ği nimetler geliyor insanın aklına... Hayat biraz da onlar değil midir? Belli 
bir zaman dilimi içinde insanın nefsine karşı verdiği mücadele ve sonunda maddi 
varlığımızın devamı için nimetlerle baş başa olmak... 
“Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz” buyruğunun gereğinin yerine getirilmesi... 
Oruç ve iftar... Birbirinin mütemmimi iki kavram... 
Müslümanı çok yakından 
ilgilendiren bu iki kavramı, hayatımızın önemli bir yönünü 
oluşturmaktadır. Ramazan ve 
iftarlarla ilgili geçmişten qünümüze kadar çok şey söylendi ve yazıldı. Herkes kendi 
gözünden gördü. Bu ayda, 
Müslüman nefis mücadelesi 
verirken, başkaları “başka” 
şeyler söylediler, hâlâ da söy- 


ri iF. 





lemeye devam etmektedirler. 
"Meyveli ağaç taşlanır” diyerek günümüz iftarlarına ilişkin 
düşünceleri birlikte paylaşalim istedim. 

Günümüzde “lüks oteller"de verilen iftar sofraları 
çok eleştiriliyor. Geçmiş ile 
bugün mukayese edilmeye 
kalkıldığı için geçmişin müteмал! sofralarının özlemi duyuluyor nostaljik olarak. Oysa 
geçmişte yaşananlar geçmişe 
özgüdür. Okuduğumuz, öğrendiğimiz zaman o günün iftarlarını, iftar biçimlerini, insanların duygularını farklı bulduğumuz için bize ideal olan 
oymuş gibi geliyor. İdeal 
olan, iftarını mâna ve ruhuna 
uygun olmasıdır, o da insanın 
kendi niyet ve eylemiyle doğru orantılıdır. 

Geçmişin imkânlarıyla bugünün imkânları birbirinden 
çok farklıdır. Geçmişin yaşam 
biçimi ile bugünün hayat 









standartları birbirine benzememektedir. Biz kalkıp geçmişe 
gidemeyiz, geçmişi de bugüne getiremeyiz. Geçmişin şartlarında yaşamak 
için geçmişe gitmek gerekir, bu da mümkün 
değildir. Fakat bugünü, 
iftar niyet ve eylemi ile 
örtüştürmeyi, onun ruhuna uygun biçimde 


yaşamayı istememiz | ч үч 
mümkündür. Geçmişte т! гә 

' Е 
de gösteriş olsun diye iş <” | ço. ) 
yapanlar vardı, geçmişte * 
de iyi niyetle iftar sofraları X 


meali dei vardı, geçmişte 

de “geçmiş"i özleyenler vardı, 
geçmişte de geçmişi ideal biçimde 
yaşayanlar vardı. 

Bugün de gösteriş için yapanlar olabilir; bugün de iftar sofralarını iyi niyetle, kaynaşmaya, bilişmeye, buluşmaya vesile olması için düzenleyenler var, hem de geçmişten çok daha farklı bir hayatı yaşamalarına rağmen... Çünkü günümüz 
şartları insanların birbirini aramasına, hal hatır 
sormasına, sohbetler etmesine firsat vermemektedir. Sırf bu amaçla, insanın insan olduğu için, 
inanmış bir mümin olduğu için, onların kaynaşması, birbirini görmesi, birbirine yakınlık duyması, geçmişteki kadar olmasa da kardeşlik duygulari beslemesi amacıyla yapılması, ifrat sofralarının 
mâna ve ruhuna uygundur diye düşünüyorum. 

Geçmişte insanlar arasında maddi yakınlık olmamasına rağmen bu kadar mesafe de yoktu. Bu 
mesafelerin hiç olmazsa iftar sofralarında 
ortadan kalkması, kaldırılmasına „88 
vesile olunması fevkalâde ' 
önemlidir. İyilik adina e 
kim ne yapiyorsa 4 
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mek gerekir, Tenkit etmek çok 
kolaydır, yıkmak çok kolaydır. 
İnsanları birbirine düşman 
“ү etmek çok kolaydır. Fakat 
= insanlari bir araya getirmek, onların kaynaşmasını sağlamak insanca, 
müslümanca bir harekettir. 
Büyük denizlerin 
dalgası büyük olur 

Büyük denizin dalgasi büyük olur. İyi imkânlar içinde olan ile imkânlaп kıt olanın yaşaması elbette birbirinden farklı olacaktır. 

Fakir birinin zengin gibi davranmaya kalkışması ve zengin birinin de fakir gibi yapması, yaşaması 

doğru olmaz. Çünkü Allah verdiği nimeti 

insanın üstünde görmek ister. Müslüman olmayanların hayatlarının her alanında yaptıkları israfı 

görüp de onlar gibi davranmaya çalışan Müslümanin müsrif tutumunu makul görmek mümkün 
değildir. 

Efendim daha mütevazı yerlerde ziyafet verilemez mi? gibi söylemler herkesin neyin nasıl gördüğüne bağlıdır. Bir kısım insanların “lüks” bağlamında gördüğü bir şey başkası için sıradan bir şey 
olarak görülebilir. İnsan misafirini kendi hayat 
standardının ölçüleri içerisinde iyi bir şekilde ağırlamak ister, 

İnsanlar gözlerinde bir mekânı, bir imkânı, bir 
eşyayı niçin bu kadar büyütüyorlar? Bir Müslüman için bir eşya, bir 
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lüks olsun? Müslümanı niçin iyi şeylere lâyık görmüyorsunuz? Müslüman bu ve benzeri yerlerde 
hiç bulunmayacak mı? Oralara veya benzeri yerlere hiç gitmeyecek mi? Gelecekte her yer aynı şekilde böyle birinci sınıf yerler olursa, Müslüman 
içinde bulunduğu diyarı mı terkedecek? İmkânı 
daha kıt yerleri mi arayacak kendine mekân olarak? 

Yenilen içilen şeyler israf oluyormuş, etmemek 
elimizde değil mi? İsraf etmeyelim. Her nerede olursa olsun yiyemeyeceğinizi almayınız. Yiyeceğiniz kadar isteyiniz, 
yiyeceğiniz kadar alınız. İrade, yemek içmek söz konusu olunca tatile mi çıkıyor? Bu da bir sınav değil midir? Birileri sınavı başaramuıyorsa, sınavsız bir hayata talip olmak ne kadar doğrudur? 

Müslüman iyi şeylere lâyıktir. İster bu yemek içmek olsun, 
ister giyim kuşam olsun, ister 
yatılan kalkılan yer olsun. 
Önemli olan bu imkânların kıymetini bilmek, ona göre hizmet 
çıtasını yükseltmektir. Hayatı doğallaştırmak, hayata sahip çıkmak 
Müslümanın temel görevi olmalıdır. 

Biz bugünü yaşıyoruz, geçmişin özlemini çekmek yerine, önemli olan geçmişten 
dersler alarak geleceğe hatırlanacak, örnek alınacak iyi şeyler bırakmaktır. 

Hayra vesile olmak gerek 

Tenkit tenkit tenkit... Yeter artık tenkit... Bundan böyle yeni ve iyi şeyler yapmak gerekir. Gelenekleşecek, takdir edilecek, sahip çıkılacak, destek 
verilecek iyi şeylere imza atmak gerekir. Bu da 
kavga ederek, çekişerek, sürekli eleştirerek değil, 
yapıcı, uyarıcı, destek olucu davranışlarda bulunarak olur. Zaten benimsenmeyen, beğenilmeyen unutulur gider, önemli olan hâfızalarda kalacak, dua edilmesine vesile olacak hayırlara önder 
olmaktır. Bütün mesele örnek olmaktır. Örnek 
olacak davranışlarda bulunmaktır. Örnek olacak 
uygulamalara vesile olmaktır. Dünya küçük, ömür 
kısa, iyi şeyler yapmak lâzım, iyi şeyler söylemek, 
iyi şeyleri yaşatmak lâzım, 

Yeniler içilen şeyler yenilmiş ve içilmiştir. Giyilen şeyler giyilmiş ve eskimiştir. Bir bakarsınız 
oturduğunuz evlerde, villalarda, yazlıklarda başkaları oturuyor, gülüyor, eğleniyor. Devran hep 
döner, çünkü devranın kuralı böyledir. 

İftar soflarının dostluklara, kardeşliklere, kaynaşmalara vesile edilmesi erdemlice bir davranıştir. Kınayanın kınamasından Allah'a sığınarak iyi 
niyetinizi ortaya koyunuz, nekes davranmayınız, 
cömert olunuz, cimrinin cimriliğinden Allah'a si- 
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Geçmisin imkânlarıyla bugünün imkânları birbirinden çok farklıdır. Geçmişin yaşam biçimi 
ile bugünün hayat standartları birbirine benzememektedir. 
Biz kalkıp geçmişe gidemeyiz, 
geçmişi de bugüne getiremeyiz. 
Geçmişin şartlarında yaşamak 
için geçmişe gitmek gerekir, bu 
da mümkün değildir. Fakat bugünü, iftar niyet ve eylemi ile 
örtüştürmeyi, onun ruhuna 
uygun biçimde yaşamayı istememiz mümkündür. 


ğınınız. Kimse parasını çöpe atmak istemez, Ne 
kadar zor kazanıldığını “kazanan”lar bilir. Züğürt 
çenesine sahip olmak yerine iyi şeyler söyleyiniz, 
çünkü kimsenin niyetini bilmiyoruz, niyet okuyucu da değiliz, olmaya da talip değiliz. 

Sevsek de sevmesek de, istesek de istemesek 
de bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Hayatın imkânlarından Müslümanı hep mahrum bırakarak ona 
imrendirmek yerine, bunları aşıp dünyayı kurtarmaya, dolayısıyla âhireti kurtarmaya tâlip 
olmak lâzımdır. 

Her şey zamanla daha güzel 
olacak 

İftarın sosyal hayatımızın içine girmesini istemeyenler, iftar 
sofralarını eleştiriyorlar, bu 
onların kendi bileceği bir iştir. 
Fakat bunlarla eleştiri noktasında kesişmek hiç de doğru 
olmasa gerek. Hiçbir şey birden mükemmel olmuyor. lyiyi, mükemmeli yakalayıncaya 
kadar elbette birtakım şeyler 
kırılacak dökülecek... Ama iyi 
niyetler, azimli davranışlar mükemmel şeylerin ortaya çıkmasına 
vesile olacaktır. 
Bir Müslüman, bir mümin hiç olmazsa ramazanda bari Çırağan Sarayı'na bir 

girsin. Ayağı alışsın, gözünde büyütmesin böyle 
yerleri... Bilmeyen için, yemeyen için bazı şeyler 
hep ideal olarak kalır. Bu ve benzeri şeylerin ideal 
olmadığını görsün, o basamakları çabuk geçsin. 

İftar sofraları toplumsal güzelliktir. İftar sofraları berekettir. İftar sofraları dostluktur, iftar sofraları israf değildir, iftar sofraları gösteriş değildir, 
olamaz, olmamalıdır. Sözlü ifadede de olsa olumsuz sıfatlarla “аг” yan yana getirmek doğru değildir. 

İftar sofraları milletimizin inancının hayatla 
bütünleşen en somut göstergesidir. Lütfen onu 
üzmeyiniz, onu örselemeyiniz, onu kötü niyetlere 
kurban etmeyiniz. Lütfen iftar sofralarını zenginlik 
düşmanlığına dönüştürmeyiniz. Allah'ın insanlar 
için yarattığı nimetleri ideal haline getirmeyiniz. 
Bırakınız vasıta, vasıta olarak kalsın... Nimetler birer imkândır, onları imkânın ötesine geçirip oruсип sıhhatine zarar vermeyiniz. 

İftar sofralarınız bereketli olsun; Allah kötü niyetleri hayra dönüştürsün. Oruca söz söyletmemek, oruca söz söylenmesine fırsat vermemek bu 
ramazan ayının şiarı olsun, inşallah. 

“Bazı şeyler vardır ki hoşlanmazsınız, fakat hayırdır size. Bazı şeyler de vardır, hoşlanırsınız, şerdir size, Allah bilir siz bilmezsiniz.” (Bakara, 216) 



















İslâm, emanet 
ve şiddet 


slâm kelimesinin anlamlarındarı biri 
de barış yapmaktır. Barış emanet yani güven ve itimadı çağrıştıran bir 
kavramdır. Emanetin var olduğu 
yerde barış ve huzur olur. Ancak barış ile emanet ne kadar birbirine uygun ve ayrılmaz iseler, şiddet ile barış da o kadar birbirine zıt 
ve uzaktırlar. Barışın olduğu yerde şiddet, şiddetin olduğu yerde barış ve huzur olmaz. Ne yazık 
ki, özellikle son zamanlarda, İslâm denince akla 
şiddet, kan, intihar, yıkım ve dehşet akla gelmektedir. Ancak bu olumsuz durum, İslâm'ın kendi 
yapısından değil, tamamiyle bir takım harici ve 
sun'i etkenlerden kaynaklanmaktadır. Barış, emanet, adalet, merhamet ve huzur dini olan İslâm, 
nasıl olur da şiddet ve terörün kaynağı bir din gibi gösterilebilir? Bunun sebepleri üzerinde durulması ve her Müslümanın bu yanlış bakış açısını 
değiştirme konusunda çaba göstermesi gerektiği 
düşüncesindeyim. Biz bu yazımızda, İslâm'da 
emanetin önemi ve yararları ile haksız yere İslâm'a 
mal edilmek istenen şiddet, yıkım ve terör imaji- 
nın dinimize verdiği zararları üzerinde durmaya 
çalışacağız. Ayrıca bu konuda Müslümanlar olarak bir özeleştiri de yapmak durumunda olduğumuz kanaatindeyim. 

Doğruluk, dürüstlük gibi ahlâki prensipleri de 
içeren "Emanet" ilâhi vahye dayanan bütün din 
ve inanç sistemlerinin ortak bir prensibidir. İlâhi 
vahyi getiren melek Cebrail'den, Kur'an-ı Kerim'de "emin/güvenilir elçi" diye söz edilmiştir. 
(Tekvir, 21) Yine, Harem toprakları da "Emin"/di- 
nen koruma altındaki belde" diye nitelendirilmiştir. (Tin, 3) Hepsinin ötesinde, emanet peygamberlerin de temel niteliklerinden biridir. Araf, 68; 
Yusuf, 54; Şura, 107, 125, 143, 162, 178, 193) 








Peygamber Efendimizin emaneti konusunda 
şu önemli tespiti de yapmalıyız: Hz. Peygamber 
(s.a.5.) Efendimiz daha Risalet görevini almadan 
önce de, içinde yaşadığı toplum tarafından "Emin 
Muhammed" diye nitelendirilmekte idi. O sebeple, Resülullah'ın peygamberlik öncesi hayatınırı da 
özellikle bu açıdan ele alınması ve üzerinde durulması gerekmektedir. Nitekim Siyer ve İslâm tarihi 
kaynaklarında, onun bu vasfı sayesinde insanların 
İslam davetini daha kolay kabul ettikleri ve bu ѕаyede davetin süratle yaygınlık kazandığını vurgulanmaktadır. Bu, dost-düşman herkes tarafından 
itiraf edilen bir gerçektir. İslâm tarihinden bir örnek: 

Risaletin 5. yılında Peygamber efendimiz bazı 
Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerine 
izin vermişti. Hicretlerine izin verilen bu Müslümanların sözcüsü ve Hz. Peygamber'in amcasının 
oğlu Cafer bin Ebu Talip ile Habeşistan kralı Adhame arasında geçen diyalog son derece anlamlıdır. 

Müslümanların peşinden giden Kureyşlilerin 
şikayeti üzerine Kral, neden memleketlerini ve 
atalarının dinini terk ettiklerini sordu. Bunun üzerine Cafer söz alarak; içinde yaşadıkları toplumun 
çürümüşlüklerini dile getiren sözlerden sonra, Hz. 
Peygamberin gelişi ile bu kötü durumdan kurtulduklarını ifade etti ve şöyle devam etti: 

- "Biz bu peygamberin ailesini tanıdığımız gibi, özellikle kendisinin ne kadar doğru, ne kadar 
iffetli ve ne kadar emin (güvenilir) bir kişi olduğunu da çok iyi biliyoruz. Sadece yaptığı, bizi bir 
olan Allah'a ibadet etmeye ve putlara taprmama- 
ya çağırmak oldu. Ayrıca bizden, doğru olmamızi, emanete hıyanet etmememizi, akrabaya sahip 
çıkmamızı ve komşularımıza iyi davranmamızı іѕtedi... Biz de O'nu tasdik edip kendisine iman ettik." (İbn Hişam, es-Siyretü'n-Nebeviyye. с. 1-2. 5. 
335.336) 

Görüldüğü gibi, Kureyşliler burada, İslâm davetine müspet cevap vermiş olmalarını ağırlıklı 
olarak Peygamber Efendimizin "emanet" ve "doğruluk" gibi ahlâki vasıflarına bağlamaktadırlar. Insanın, güven duymadığı kişilerin söylediklerine 
inarımaması, davetine uymaması tabii bir yöneliştir. Onun için önderlik ve rehberlikte güvenilirlik, 
en ufak şüphe ve tereddüt dahi kabul etmez. Bu 
gerçek Kur'an'da Hz. Peygamber ile ilgili olarak 
şöyle vurgulanmaktadır: 

"Ant olsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı 
çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır" 
(Ahzab, 21) ayeti ile, her bakımdan bize örnek olarak sunulan Hz. Peygamber'in güvenilirlik sıfatı, 
diğer nitelikleri yanında, özellikle konumuz açısından çok ön palana çıkmaktadır. 

Ayetin ortaya koyduğu bu örnek olma (Usve-i 
hasene) vasfı, İslâm tarihi boyunca önemini aynen korumuştur. Güven, merhamet ve adaletle 
örnek olanlar İslam'a yarar getirmişler, şiddet ve 
zulümle örnek olanlar ise İslam'a zarar vermişlerdir. İyinin de, kötünün de faturası İslâm'a kesilebi- 
Іесебіпдеп, bu konudaki sorumluluk büyük olsa 
gerek. "İslâm ayrı, Müslümanlar ayrı" deyip işin 
içinden sıyrılmak mümkün gibi görünse de, durum hiç de öyle değildir. Söz gelimi Batı dünyasında Müslüman olduğu bilinen herkesin fiil ve 
davranışları İslam'a fatura edilmektedir. Herkes, - 
mesala Yusuf İslâm gibi- Kur'an'ı dikkatle okuma 
ve inceleme imkan ve şansına sahip değildir. Genelde, Müslüman olmayanlar İslâm'ı, aralarında 
bulunan veya herhangi bir yerde karşılaştıkları 
Müslümanların şahsında, onların günlük hayat ve 
davranışlarında gözlemlemektedirler. Böylece bütün Müslümanlar, dinleri konusunda, Müslüman 
olmayanlar için -iyi veya kötü birer örnek teşkil etmektedir. Bu tür örnek oluşlar, İslâm'ı yakından 
inceleyip tanımayan bu insanların, dinimize yakınlık ve sempati duymalarına veya dinimizden 
nefretle uzaklaşmalarına sebep olabilmektedir. 

Tarihte Müslümanların, İslâm'ı doğru anlayıp 
doğru yaşadıkları nispette her açıdan ilerlediklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz'in ve Raşit 
Halifelerin devrinden, ecdadımız Osmanlı'ya kadar, bunun pek çok örneği bulunmaktadır. Bu 
dönemlerde emanet (güvenilirlik), merhamet ve 
adalet gibi ahlaki prensipler cemiyet hayatının temel dinamiğini teşkil etmekte idi. Daha sonraları 
bu dinamiklerin itibar gördüğü, yaşandığı dönemlerde, insanların, toplumların mutluluğu ve 
huzuru yakaladığı dönemler olmuştur. 

Peygamber Efendimizin Medine antlaşması ve 
bu antlaşmada tanınan din ve ibadet özgürlüğü 
çok dikkat çekicidir. (Bkz. Muhammed Hamidullah, el- 
Vesailku's-Siyasiyye. Beyrut 1987, 5. 57-64) Necran Hiristiyanlarıyla yapılan görüşme sırasında, heyet üyelerinin Peygamber Mescidi'nde ibadet etmelerine 
izin verilmiş olmasi, (Ibn Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, 
с. 1-2. |, 574.575) İslam'ın ne kadar müsamahadan, 
barıştan yana olduğunun, şiddeti nasıl reddettiği- 
nin açık bir delilidir. 

Ecdadımıza gelince, onlar da dinimizin bu özgürlükçü, müsamahakar yaklaşımını hayata geçirme konusunda hiç de ihmalkar davranmış değillerdir. Eğer onlar, asırlarca kendi dininden olmayan birçok millet ve toplulukları huzur içerisinde 
idare edebildiyse, bunda Peygamber Efendimiz'den tevarüs ettikleri emanet, merhamet ve 
adalet sıfatlarının payı herhalde büyüktür. Farklı 
inanç sahiplerinin kutsal değerleri, mabetleri ve 
din adamları, Hz. Peygamber ve ashabı tarafından saygı değer görülmüş ve bu bakış açısı hayata da geçirilmiştir. 

Nitekim, asırlar boyu cami, kilise ve havra yan 
yana ayakta kalmış, her biri kendi kuruluş amacı 
yönünde faaliyetini sürdürmüştür. Farklı mabetlerin mensuplarından kimse, diğerlerinin mabetlerini tahribe kalkışmamış, ibadetine mani olmamıştır. Murat Hüdavendigar (1. Murat)'ın konu ile ilgili fermanlarını da içeren, Hezarfen Hüseyin'e ait 
"Telhis" adlı eser bu açıdan incelenmeye değer. 
(Bkz. Hezarfen Hüseyin, Telhisü'l-Beyan fi Kavânin-i Âli 
Osman, Bibliothgue National, Ancien Founs Turc. nr, 40, 
s. Dö 134) 

Günümüzde müslümanlar olarak iyi örnek 
olabilmemiz, şüphesiz yeni nesillerin de İslam'ı iyi 
ve doğru anlamasına bağlıdır. Günümüzde qündemi işgal eden, terör ve cinayet adina kullanılan 
"cihat" veya "fetih" kavramları ile Peygamber 
Efendimizden Osmanlı'ya kadar; İslam tarihi boyunca anlaşılan ve uygulanan cihat ve fetih arasındaki farkın görülmesi gerekir. Cihat ve fetih 
kavramlarının ne anlama geldiği konusunda temel kaynaklarımız Kur'an ve sünnet olduğuna göre, Kur'anı yaşayarak anlatan Hz. Peygamberin ve 
onun yolunda gidenlerin örnek alınması kaçınılmaz bir yoldur. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, günümüzdeki bakış açısı ile gündeme sürülen cihat ve 
fetih kavramlarının içeriği, Peygamber efendimiz 
dönemindeki cihat ve fetih kavramlarından farklıdır. Farklı anlam yüklenen cihat kavramının "İslami” nitelemesi ile birlikte kullanılması, İslam konusunda zihinlerin bulanmasına sebep olabilmekte, 
özellikle genç nesilleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum bir şekilde önlenmelidir. Aksi takdirde İslâm ve Müslümanlar açısından önemli sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bunun 
işaretleri görülmeye başlamıştır da denebilir. 

Masum insanları rehin almak veya çoluk çocuk 
demeden bir yeri bombalayıp ilgisiz habersiz, 
suçsuz insanları öldürmek ile cihat arasında ne gibi bir bağ kurulabilir? Fiilen savaşa katılamayan, 
ya da savaşa katılanlara destek sağlamayan pasif 
insanların, kadin ve çocukların öldürülmesini yasaklayan Peygamber emri nereye konacaktır? 
"Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez..." 


(Enam, 164) şeklindeki ayet-i kerime, mevcut cihat 
anlayışının neresi ile uyum halindedir? Bombalarla havaya uçuruları taşıt araçlarında, yüzlerce suçsuz insan bulunmakta ve hayatlarını kaybetmektedirler. "Kim, bir insanı, bir сап karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o, sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) 
yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır." Şekiindeki ayet, bu yanlış cihat anlayışının Kur'an'a 
ne kadar aykırı olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. "Cihat" parolası ile girişilen bombalama 
ve intihar eylemlerinde kurban olanlar çok kere, 
olayla hiçbir ilgisi olmayan, bazen o ülke veya 
beldede misafir olarak bulunan bir kimse olabilmektedirler. Barış ve emaneti temel felsefe olarak 
kabul eden İslâm'ın temel kavramlarından biri 
olan cihat adına, bu insanların canına kıymak en 
hafif ifadesi ile tutarsızlıktır. 

Din, vatan, namus ve şeref adına veriler mücadele ayrı bir şeydir. Bedir'de, Uhud'da veya Çanakkale ve Sakarya'da yapilan silahlı mücadele 
şeklinde bir cihat, millet fertleri ve birer Müslüman olarak hepimizin boynunun borcudur. 

Din, vatan, namus ve şerefin tehlikeye düştüğü ve bunun için mücadeleler verildiği anlar, cihadın savaşa dönüştüğü ve savaşın mukaddes bir 
görev hâline geldiği anlardır. Ancak cihat, mutlak 
anlamda savaş değildir, her savaş ta cihat değildir. 

Kur'an, sünnet dikkate alındığında nasıl bir cihat anlayışına ulaşıyoruz? 

Cihat, "güç ve gayret sarf etmek" ten İslâm'ı 
tebliğ etmeğe kadar birçok anlama gelmektedir! 
(Özel, Ahmet, “Cihad”, DİA, VII, 527) Bu arılamlardan 
biri de savaş olmakla birlikte bu, herhangi bir savaş demek değildir. İslâm fetihleri incelendiğinde 
cihat hareketlerinde savaşın, son halkayı teşkil ettiği ve bütün barış yollarının tükendiği ve çaresiz 
kalındığı noktada "savaş'a baş vurulduğu görülmektedir. Durum böyle ve İslâmi kaynaklarda ciһайт anlamı açık iken, niçin bu yönde yanlış bir 
anlama ve algılama ortaya çıkmaktadır? Diğer etkenlerin yanında, bu olumsuz durumun sebeplerinden birinin, Batılıların konu ile ilgili olarak sergiledikleri tutum zikredilebilir. Konu ile ilgili şu ifadeler dikkat çekicidir: "Meselenin ele alındığı Batı 
kaynaklarının hemen hepsinde cihadın, bütün 
dünya Müslüman oluncaya veya İslâm hakimiyetine boyun eğinceye kadar Müslüman olmayanlarla savaşmayı ifade ettiği ileri sürülmüştür." (mesela bk. Khadduri, War and Peace, s. 52-53, 144, 251; 
Tyan, Il, 302; Lammens, s, 8; Massignon, s. 80-81; Lewis, 
s. 175; Lambton, s. 201) Fakat gerçeğin bu yönde olmadığı her şeyden önce Kur'an ve sünnet açıkça 
ortaya koymaktadır. Nitekim, bazı insaf sahibi Baи tarihçi ve ilim adamlarının gerçeği dile getirdiklerini de görmekteyiz. Bunlardan biri de W. 
Barthold'tur. Kendisi, İslâm fetihleri esnasında sergilenen cihat hareketleri ile ilgili bu nevi haksız 
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saldırı ve iftiralar karşısında şöyle der: "Müslümanlığın süratle yayılış sebebini yalnız kılıç kuvvetinde, şiddette, baskıda aramak, Ortaçağ Hıristiyanlığı'nın İslâmlara karşı beslediği korkunç taassup ve husumetin şuurlu ve şuursuz bir tezahüründen başka bir şey değildir ve tamamıyla tek taraflı ve çok basit bir izah şeklidir. Halbuki her büyük tarihi hadisede olduğu gibi bunda da, birçok 
amillerin tesiri olduğu, her zaman ve mekana göre, bu amillerin ehemmiyet derecelerinde de mühim farklar bulunduğu muhakkaktır. (W. Barthold, 
Islam Medeniyeti Tarihi, İzah, llave ve Düzeltme: М. Fuad 
Köprülü. Ankara, 1963. s. 105: Geniş bilgi için bk. Eraslan. 
S. Asr-ı Saadet Fetihleri. Ankara, 1999, s. 32 vd.) Cihat 
adı altında da olsa, İslâm'ın temel felsefesinde şiddet, zulüm, insan hak ve hürriyetlerini çiğnemeye 
pirim verilmediğini, İslâm inancını paylaşmayan 
pek çok Batılı da itiraf etmektedir. 

Sonuç itibariyle diyebiliriz ki, günümüzde 
Müslümanlar olarak hepimizi üzen, İslâm adına 
bizi rencide eden olaylar yaşanmakta, bunlar fırsat bilinerek, barış, emanet, adalet ve merhamet 
dini olan İslâm ile terör yan yana getirilmektedir. 
Müslümanların yaptığı her yanlışın faturası İslâm'a kesilmektedir. Ancak şu bilinmelidir ki, О 
büyük İslâm medeniyetinin en temel prensiplerinden biri "Emanet"tir. Bu açıdan İslam medeniyeti- 
ne "emanet medeniyeti" dense yeridir. Emanet 
mefhumunun; sadakat, merhamet ve adalet gibi 
diğer mefhumlarını da içerdiğini dikkatten kaçırmamak gerekir. İslâm'ın telkin ve talim ettiği 
"emin olma" niteliğinin pratik hayata yansıttığı 
bir "Eman" müessesesi var ki, gerektiğinde, İslâm 
düşmanlarına dahi can, mal, haysiyet ve şeref dokunulmazlığını tanır. Bu prensip gereği, savaş езnasında bile düşman tarafında bulunan dokunulmazlar varıdır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, din 
adamları, suçsuzlar yani silaha sarılıp saldırmayanlar, hangi inanç sahiplerine ait olursa olsun 
mabetler ve benzeri yerler bu dokunulmazlık 
prensibinin şemsiyesi altında bulunur. Hal böyle 
iken İslâm dini, bütün insani değerleri himaye 
adına getirdiği bir esas (cihat) bahane edilerek 
nasıl mahkum edilmeyle kalkılabilir? 

İslâm'ın, yanlış cihat yorumlaması sebebi ile 
ortaya atılan yanlış nitelemelerden ne kadar uzak 
olduğunu Peygamber Efendimizden itibaren ecdadımız Osmanlı'ya kadar bütün İslâm tarihi şahittir. 

Her çeşidi ile terör ve şiddetin, başkalarına zarar vermenin İslâm'da asla yeri olmadığını; masumlara yönelik intihar eylemlerinin İslâm adına 
cihat sayılamayacağını bir kere daha dile getirelim. Cihadı yanlış anlayıp yanlış uygulamanın lslâm ve Müslümanlara ne kadar zarar verdiği gözden kaçırılmamalıdır. Hiç, "Emaneti esas prensip 
kabul eden, gerçek mümini, insanların canları ve 
mallari konusunda kendisinden emin olan olarak 
ilan eden ve Peygamberi "Muhammedü'l-Emin" 
olan bir dinde şiddetin yeri olabilir mi? 
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nsanin bir kul olarak Allah'a karşı göгеміегіпіп başında O'na iman ve itaat 
etmek, O'nun rızasını ve sevgisini kaтаптак gelir. Bu itibarla son Pey- 

' gamber Hz, Muhammed {s.a.s.)'in 
tebliğ ettiği "dosdoğru yol" olan hak din İslam'ı seçen her insan, seçtiği ve kabul ettiği dinin görevlisidir. Dinin görevlisi olmaktan maksat; dini öğrenmek, öğrendiği ilkelere, emir ve yasaklara uymak, 
öğrendiklerini başkaları ile paylaşmak, özü, sözü, ahlakı ve davranışları ile örnek olmaktır. Ancak her 
Müslümanı, İslam'ı derinlemesine öğrenemeyebilir. 
Bu sebeple toplumda bir kısım insanların din konusunda uzman olması gerekir. İşte yüce Allah bu gerçeğe Tevbe suresinin 122. ayetinde şöyle işaret etmektedir; "Müminlerin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Her topluluktan bir grubun dini iyi öğrenmek ve kavimleri, (savaştan) döndüklerinde onları uyarmak için geri kalmaları gerekmez mi? Umulur ki onlar (haramlardan ve kötü davranışlardan) sakınırlar." Bu ayette yüce Allah, açıkça din konusunda uzman bir grubun bulunması; bu grubun diğer 
insanlara dini öğretmesi, onları haram ve kötülüklere karşı uyarması gerektiğini beyan etmektedir. Bu 
görev, Al-i Imran suresinin 104 ve 110, ayetlerinde 
şöyle ifade edilmektedir; "içinizden (insanları) hayra 
çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir 
grup bulunsun...'; "Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı 
bir ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten men 
eder ve Allah'a iman edersiniz..." Ülkemizde bu gru- 
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bu; Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu kuruma eleman 
yetiştiren imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğretmenler, müftüler, vaizler, 
Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ile diğer görevliler oluşturmaktadır. 

Cumhuriyet öncesinde din görevlileri; "hayra 
hizmet verenler" ve "din hizmetlileri” anlamına gelen "hademe-i hayrat" ismi ile anılıyordu. Dolayısıyla 
"din görevlisi” tabiri; dindarlar içinde ayrıcalıklı bir 
grup değil, dini iyi öğrenmiş, anlatımı tekniklerini 
kavramış, topluma örneklik eden, etmesi gereken, 
dine, dini kurumlara ve dindarlara hizmet veren 
kimseleri ifade eder. Dolayısıyla din görevlisinin temel görevini üç noktada toplamak mümkündür: 
Öğrenme, öğretme ve örneklik etme, 

1. Öğrenme 


Her şeyden önce müftü, vaiz, imam-hatip ve 
benzeri hangi göreve gelecekse / getirilecekse o kişinin görevinin ehli olması, alanında iyi yetişmiş olması gerekir, "şüphesiz Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir" anlamındaki Nisa suresinin 58. ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Kendisi bilmeyen kişi nasıl görev yapacak, 
dini insanlara nasıl anlatacak? Sözgelimi düzgün 
Kuran okuyamayan bir imam-hatip nasıl mihraba 
geçip namaz kıldıracak? İslâm'ı iyi öğrenip özümse- 


memiş bir vaiz, insanlara dini nasıl anlatacak? Fıkhi 
meseleleri kavramamış bir müftü nasıl fetva verecek? Kim hangi görevi yapacaksa mutlaka alanında 
uzman olması, alanı ile ilgili konuları çok iyi öğrenmiş olması gerekir. Bu, din hizmeti verecek kimseler 
için daha da önemlidir. Görevin, ehli olmayanlara 
verilmesi veya kişinin ehli olmadığı bir görevi üstlenmesi büyük vebaldir. Bu, hem kurumları hem kişileri sorumluluk altında bırakır. Peygamberimize bir 
mecliste konuşurken bir bedevi gelmiş ve kiyamet 
ne zaman kopacak diye sormuş, bunun üzerine Peygamberimiz (s5.a.5.), "Emanet zayi edildiği zaman kiyamet saatini bekleyin" buyurmuştur. “Emanet nasıl 
zayi edilir?" sorusuna ise "İşler ehli olmayanlara verildiği zaman kıyamet saatini bekleyin" cevabını vermiştir. (Buhari, İlim, 2) 

Öğrenmek bir süreçtir, devamlılık arz eder, besikten mezara kadar sürüp gider, ömür biter öğrenilecek şeyler bitmez. "Ber istediğim görevi aldım, bildiklerim bana yeter” düşüncesi sağlıklı bir düşünce 
değildir. Din görevlisi/hizmetlisi, sürekli kendini yenilemek, okumak, basın ve yayını takip etmek zorundadır. Hizmet verdiği kimselerin gerisinde kalamaz, kalmamalıdır, kalırsa hizmet sunamaz, dışlanır, 
itibar kaybeder, 

2. Öğretme 

Diyanet İşleri Başkanlığının temel görevi toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Toplumu din konusunda aydınlatmak; insanlara dini anlatmak ve 
öğretmek, vaaz etmek ve öğüt vermektir. İnsanın 
vaaz ve nasihate, öğüt ve tavsiyeye ihtiyaci vardır. 
Çünkü genel olarak insan azgın, aceleci, hırslı, cimri, sabirşiz, nankör, ümitsiz, şımarık, tartışmacı ve ғаlimdir. Nefsi ona daima kötülüğü emreder, Zayıf yaratılmıştır. (bk Alak, 7; İsra, 11; Mearic, 19-21; Hac, 66; Hud, 
10; Kehf, 54; Ahzab, 72; Yusuf, 53; Nisa, 28) Zafiyeti; şehwetine düşkün, öfkesine mahkum, ibadetlerin meşakkatlerine dayanıksız, sebatsız, nefsinin arzularına 
ve dünya lezzetlerine karşı koymada aciz oluşudur. 
Şeytan düşmanıdır (İsra, 53), onu daima kötülüklere 
teşvik eder ve Allah (c.c.) ile irtibatını kesmeye çalışır. Helake sürükleyen şehevi arzularına ve kendisini 
sikintiya sokacak olan tembelliğe meyledebilir. Akıl 
ve irade sahibi; iyi ve kötü, hayır ve şer olanı birbirinden ayırt edebilecek yetenekte olmasına rağmen, 
bu zafiyetleri nedeniyle insan; nefsine, şehvetine ve 
şeytana uyup inkar, isyan, haram ve kötülüklere dātabilir, gaflete düşebilir. Bu itibarla onu şehvet, şeytan, inkar, isyan, zulüm ve gafletten uzaklaştırıp 
imanı, ibadet, itaat, takva ve ihlasa yöneltecek rehbere, hak davetçisine, vaize, öğüt vericiye, nasihat 
ediciye ihtiyacı vardır. Allah'ın, insanlara peygamber 
ve kitap göndermesinin amaci da budur. Kur'an'da 
öğüdün müminlere fayda verdiğinin bildirilmesi de 
(Zariyat, 57) insanların vaaza ihtiyacının olduğuna delalet eder. Kur'an'da; öğüt vermek, doğru yolu göstermek, iyiliği emredip kötülüklerden men etmek, 
insanları İslâm'a, iyilik ve güzelliğe, iman, ibadet, ahlak, itaat ve salih amelleri yapmaya çağırmak; şirk, 
küfür, isyan, zulüm, günah, haram ve kötülükler- 





den, kötü söz, eylem ve davranışlardan sakındırmak 
teşvik ve tavsiye edilmiş, insanlara öğüt verilmesi, 
yol gösterilmesi, iyi ve güzel olan şeylere yönlendirilmesi, kötü ve çirkin olan şeylerden sakındırılması 
istenmiştir. Bu, insanın vaaz ve irşada, öğüt ve nasihate ihtiyacı olduğuna delalet eder, "O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor" (Nahl, 90) “Allah size пе 
güzel öğütler veriyor” (Nisa, 58) ayetlerinde bildirildiği üzere Allah'ın bizzat kendisi öğüt verdiği gibi 
Kuran'ı bütün alemler için bir öğüt, (Sad, 87) Hz. 
Muhammed (5.a.5.)'i de; İnsanlara öğüt verici (Gaşiye, 21), uyarıcı, müjdeleyici ve hak davetçisi (Ahzab, 
45-46) olarak göndermiş ve "Öğüt fayda versin (vermesin) sen öğüt ver (sana düşen görev sadece tebiğdir) buyurmuştur.(A'la, 9) Peygamberimiz (s.a.s.) 
sağlığında Kur'an'ı insanlara tebliğ etmiş, açıklamışı 
öğüt vermiş (İbn Mace, Fiten, 1) ve İyiliği emredip опlari kötülüklerden men etmiştir. Peygamberimizin 
vefatından sonra bu görev, müminlere, özellikle din 
bilginlerine, din görevlilerine yüklenmiştir. Bu itibarla; müftü, müftü yardımcısı, vaiz, şube müdürü, eğitim ve din hizmeti uzmanı, Kur'an kursu öğreticisi ve 
imam-hatip başta olmak üzere her kademedeki Diyanet görevlisi, ilahiyat hocaları, imam-hatip lisesi 
meslek dersi öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri dini topluma anlatmak, öğretmek 
ve insanlara güzel öğüt vermek durumundadırlar. 
Merkezi vaaz bir ihtiyaç ise de toplumu din konusunda aydınlatmada yüz yüze vaaz asıldır. Teknoloji gelişmiş, insanın bilgiye ulaşması kolaylaşmış olsa 
da, dinleyici ile yüz yüze iletişim, mesajın aktarılmasında en etkili yöntemdir. Bu itibarla imam-hatiplerimiz kendilerini iyi yetiştirip hazırlanarak bulundukları camilerde mutlaka vaaz etmelidirler. Mevzuat 
buna müsaittir, Abant'taki müftüler toplantısında da 
bu istikamette karar alınmıştır. Vaaz hizmetlerini verimli kılan tekniklerin en önemlisi, vaizle muhataplar 
arasında bir gönül bağının oluşturulmasıdır. Bu bağın gerçekleşmesi karşılıklı samimiyetin yaşanması 
ile mümkündür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.5.) dini, 
“Allah'a, O'nun Kitabına, peygamberine, müminlerin liderlerine ve bütün Müslümanlara karşı samimiyet" (Buhari, İman, 42) diye tanımlarken taraflar arasını- 
da gerçekleştirilmesi zorunlu olan bu bağa vurgu 
yapmıştır. Dinin aydınlatıcı, ferahlatıcı ve diriltici nefesine her zaman muhtaç olan topluma bu görevi 
en iyi sunabilecek olan görevli, günde en az beş vakit halk ile bir araya gelen ve onlarla sürekli iç içe 
olan imam hatiplerimizdir. 


3. Örneklik etme 


Yüce Allah, peygamberleri hem mesajlarını insanlara iletsinler hem de onlara örmek/model olsunlar diye göndermiştir (bk. Mümtehine, 6) Mesela son 
Peygamber Hz. Muhammed (s.a.5.) ile ilgili olarak 
Ahzab suresinin 21. ayetinde; "Andolsun Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşma- 
ya inanan ve Allah'ı çok anan kimseler içir, (uyulacak) еп güzel bir örnek vardır" denilmektedir. Bu 
ayette Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in 
önce genel olarak bütün müminlere sonra özel olarak Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ile Allah'ı çok 
zikredenlere örnek olduğunun zikredilmesi, örnek 
alacakların niteliklerini bildirmeye yöneliktir. Peygamber; iman, ibadet, ahlak ve her türlü söz ve davranışlarında müminlere örnek olduğu gibi, müminlerin de aynı şekilde diğer insanlara güzel örnek olmaları gerekir. Güzel örnek olma; dini eskilerin deyi- 
mi ile "hâl" ile anlatım, yaşayarak duyurmadır. Müminlerin; iman, ibadet, güzel ahlak, adalet, doğruluk, ilim, irfan ve çalışmaları ile diğer insanlara güzel 
örnek olmaları gerektiğini; "Böylece sizler insanlara 
birer şahit / örnek olasınız ve peygamber de size bir 
şahit / örnek olsun diye sizi orta/adil bir ümmet yaptık” (Bakara, 143) ve "...Allah sizi hem daha önce hem 
de bu dinde Müslüman diye isimlendirdi ki Peygamber size şahit / örnek olsun siz de insanlara şahit / 
örnek olasınız..." (Hac, 78) anlamındaki ayetler ifade 
etmektedir. 


"Fiilen ve halen örnek alınan ve kendilerine uyuları kimselere dahi şahit denir." İşte Cenabı Allah 
müminleri insanlar arasında böyle hakşinas, adil, dürüst, güzel ahlak, ilim ve irfan sahibi, seçkin, örnek 
alınan ve uyulan bir toplum oluşturmak için Hz. Muhammed (5.a.5.)'e hidayet buyurmuştur" diyen 
Hamdi Yazır, aynı şekilde Müslümanların da diğer 
toplumlara örnek olmaları gerektiğini, bunun Allah'ın bir emri olduğunu ifade etmektedir. (Sadelejştirilerek ve özetle Yazır, 1, 524) 

Bir hakkı, bir olayı ispatta bilgi ve görgüsüne 
müracaat edilen kişiye şahit denildiği gibi (Nisa, 135); 
inanç, söz, fiil ve davranışlarıyla insanlara güzel örnek olan Peygamber ve müminlere de şahit denilmiştir. (Ahzab, 145) Bu itibarla din hizmeti veren insanların diğer müminlerden daha çok "örneklik" görevi vardır. Din hizmeti sunanlar, sözleri, davranışları, aile hayatları, giyim-kuşamları, sosyal ilişkileri, kısaca hayatın her alanında örnek olmak durumundadırlar. Aksi davranış hem kendilerine hem kuruma 
zarar verir, hizmeti olumsuz yönde etkiler ve zorlaştrir. Dolayısıyla din görevlisi; kendisine yasal olarak 
verilen namaz kıldırma, hutbe okuma, vaaz etme, 
dini soruları cevaplandırma ve çocuklara Kur'an öğretme görevlerinin yanında çevresine güzel örnek 
olma, yaşantı ve davranışlarıyla İslam'ı insanlara sevdirme ме ısındırma görevi de vardır. Bunun için din 
görevlisi; bulunduğu yerde psikolojik rehber, dini 
danışman ve bir adil yönetici gibi hareket etmek zorundadır. Din görevlisi, gençleri, cemaati ve dernek 
yöneticilerini yönlendirmesini bilmelidir. Cemaatle 
ilişkilerinde dengeyi iyi korumalı, kişiler ve gruplar 
arasında asla ayırım yapmamalı, ziyaret ve davetler- 
de eşit davranmalıdır. Kendisine verileri rutin görevleri yapıp evine çekilen, cemaatle ancak namazlarda 
buluşup görüşen kişi olmamalıdır. Cemaatin arasına 
katılmalı, onlarla sohbet etmeli, ama onlarla asla tartışmaya girmemelidir. Hastaları, hastaneleri, varsa 
hapishaneleri ziyaret etmeli, problemi olanlarla ilgilenmeli, dargınların barışmasına, ihtilaf ve kavgaların sona erdirilmesine yardımcı olmalıdır. Sosyal etkinliklere katılmalı, yardımlaşma kuruluşlarına destek vermelidir. Din görevlisi, basını, ülke ve dünya 
gündemini iyi takip etmelidir. Basit çıkarları öne çıkarıp kendisini yıpratmamalıdır. Sünnet ve düğün 
merasimlerine katılmalı, bu ve benzeri merasimleri 
dini hizmeti için birer fırsat bilmelidir. Görevli; konuşması, davranışı, sabrı, hoşgörüsü, samimiyeti, tevazuu, güler yüzlülüğü, sevgi ve saygısı, sorumluluk 
bilinci, giyim-kuşamı ve ahlakı ile örnek insan olmali, asla büyüklenen, cemaati küçümseyen, onlarla 
sohbet etmeye tenezzül etmeyen, emreden, hükmeden, yargılayan, suçlayan, kıran ve karalayan olmamalıdır. Görevlinin, cemaat, gençler ve çocuklarla yeterince ilgilenmemesi, görevini baştan savma 
yapması, rutin görevlerle yetinmesi, cemaate kaba 
ve kırıcı davranması, cemaat arasında ayırım yapmasi, SÖZ ve davranışlarıyla Islam ahlakına ters düşmesi 
hizmeti olumsuz yönde etkileyecektir. Sonuç olarak; 
din görevlisi; dini iyi bilen, dini halka en güzel biçimde anlatan, hayırlı hizmetlerde topluma öncülük 
eden, özü, sözü, davranışları ve kılık-kıyafeti ile örnek olan, olması gereken insandır. En başta gelen 
görevi toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Bu 
görevini şu ilkelere uyarak yapabilirse başarıya mutlaka ulaşır, Allah'ın rızasını kazanır: Arılatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır. İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. 


Anlatımda Kur'an metodunu kullarımalı, inzar ve 
müjdelemeyi va'd ve va'ıdi, sevap ve ikabı daima 
dengede tutmalı, ancak müjdeleme, kolaylaştırma, 
sevdirme ve sevap olduğunu bildirmeyi öncelemelidir. Cemaatin psikolojik, sosyolojik, ekonomik, ideolojik, kültürel, siyasal, inanç, eylem ve davranış biçimini iyi tanımalı, vaazlarında bunu göz önünde 
bulundurmalıdır. Sade ve anlaşılır bir dil ve yumuşak 
bir üslup kullanmalı, asla bağırıp çağırmamalıdır. 
Anlattıklarına ve İslam'a, söz, eylem ve davranısları 
ile ters düşmemelidir. Vaaz ve irşatta, hakkı tavsiye 
ve İslam'ı tebliğde azim, sabır ve sebat göstermeli; 
tepkilere karşı tahammüllü olmalıdır. Fitne ve fesada 
sebebiyet vermemelidir. Konu seçiminde zaman, 
mekan ve muhatapların durumunu dikkate almalıdır. Vaazlarında inandırıcı, yönlendirici, duygulandinci, düşündürücü ve bilgilendirici bir yöntem kullarımalıdır. Söz söyleme sanatını, konuşma ve anlatmak üzere; sözcükleri doğru söylemeli, cümleleri kısa ve düzgün kurmalı, güven verici ve nazik olmalı, 
bazen akla ve mantığa bazen duygu ve düşünceye 
hitap etmeli, jest ve mimiklere, el-kol hareketlerine 
dikkat etmeli, cemaati gözü ile takip etmeli, ses tonunu ve ses cihazını iyi ayarlamalı, konuyu planlı bir 
şekilde işlemelidir. Cemaatin ihtiyaç duyduğu konulara ağırlık ve öncelik vermelidir. Aktüaliteyi takip etmeli, kitap, dergi ve gazete okumalı, yeni fikir ve gelişmeleri izlemelidir. Vakur, ciddi, güler yüzlü ve saygılı olmalıdır. Sosyal ilişkilere ve ziyaretlere önem 
vermelidir. Dini sorulara Kur'an ve sünnete, akıl ve 
mantığa uygun cevap vermelidir. Vaazı mutlaka 
ezan öncesinde bitirmeli, cemaatin ezanı dinlemesi- 
ne fırsat vermelidir. Yazımızın başlığında misyon ve 
vizyon dediğimiz şeyle bunları kastediyoruz. 
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Din görevlisi görev alanını camiyle, muha 








taplarını da cami cemaati ile sınırlamama 
lıdır. Cünkü o, camiye gelen ya da gelme 
уеп, fakat kendisini Müslüman olarak ta 
nımlayan bütün insanlara karşı dini sorum 
luluk taşımaktadır. Bu sebeple, temsil ettiği 
makamın vakarını zedelememek kaydıyla 
çevresindeki bütün insanların sevinçli ya da 
kederli anlarına ortak olmaya çalışmalı, 
halk arasındaki bazı ihtilafların çözümü 
İçin İnsani çerçevede gayret göstermelidir. 


TNI іп insanlık için vazgeçilmez bir ihti- 
( 4 { | yaçtır. İlk insanın aynı zamanda pey- 
1 — f d * gamber olduğu düşünülürse, din ve 

b onu öğretecek olan kişi ve kurumların 

din ile birlikte her zaman var olacağı muhakkaktır. 
Islam dininde ruhbanlığa benzer bir din adamı siгий bulunmamakla birlikte, toplumu dini konularda aydınlatmak üzere, eski adıyla “hademe-i hayrat”, yeni ifadeyle “din hizmetlisi” sınıfı hep olagelmiştir. “Müminlerin toptan sefere çıkmamaları, 
onların arasında her gruptan bazılarının, din hakkında derin ve sağlam bilgi elde etmeye çalışmalari ve dönenleri aydınlatmaları için sefere katılmamalarının daha uygun olacağı” (Tevbe, 118) mealindeki ayet-i kerime, böyle bir sınıfını var olması 
gerektiğine dair dini delil sayılabilir. 
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İslâm dini en son ve en mükemmel dindir. Ancak bir din ne 
kadar mükemmel olursa olsun 
sonuçta odin, onu öğreten kimselerin bilgi, kabiliyet ve anlayışı 
ölçüsünde öğrenilmiş olacaktır. 
Nitekim günümüzde, Kur'an-i 
Kerim ve sahih sünnet elimizde 
olduğu halde din adına farklı 
anlayış ve uygulamaların varlığı 
bunu teyid etmektedir. Bu sebeple, toplumu dini konularda 
aydınlatma görevi üstlenen kimselerin, yukarıda sözü edilen 
ayet mealinde de belirtildiği 
üzere, din hakkında derin ve 
sağlam bilgiler edinmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

Din görevlisinin misyonu, 
yani görevi; öncelikle görev alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini 
geliştirmektir. Söz gelimi bir vaiz, halka konuşacağı konu hakkında temel kaynaklara (o —- 
inebilecek ilmi donanıma sahip olma; bir 
imam-hatip, Kur'an 
kıraati ve hitabet 
ve bir müezzin 
de, ses eğitimi 
ve ezanla ilgili 
makamlar konusunda sürekli 
bir bilgilenme 
çabası içinde olmalıdır. Bu durum, din hizmetinin sağlıklı yürütülmesinin ӧпсеlikli şartıdır. Aksi takdirde topluma karşı 
güvenilirliğini kaybeder. 
Bunun sonucu olarak da 
toplum, din görevlisi dışındaki 
kimi insanların telkinlerine açık 
hale geleceği için bazı istismarlara da zemin hazırlanmış olacaktır, 

Din görevlisi aynı zamanda, 
yaygın din eğitimi ve öğretimi- 
nin en önemli öğretmenidir. 
Değişik yaş gruplarındaki insanlarımıza gerek Kur'an-ı Kerim, 
gerek ilmihal bilgileri ve gerekse 
ahlaki esasların öğretimi görevini, yilin her mevsiminde büyük 
ölçüde din görevlileri üstlenmektedir. Özellikle İslâm dininden uzaklaştırılma çabalarına 
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Kitaplarda 
yazılı olan, asırlar öncesinin şartlarına göre şekillenmiş, 
yaşanan hayatla büyük 
ölçüde ilgisi bulunmayan 
bir kısım bilgilerle din hizmeti yapmaya çalışmak, 
sorun çözmekten daha 
çok yeni sorunlara yol 
açacak ve din adına insanların hayatlarında 
zorluk ve sıkıntılar 
meydana getirecektir. 


yoğun bir şekilde muhatap olan 
gençlerin dinleri hakkında doğru bilgilendirilmeleri konusunda 
din görevlileri özel gayret göstermelidir. Diğer taraftan bir din 
görevlisi; tayin ya da nakil gecikmesi, izin, hastalık vb. sebeplerle kendisinin bulunamadığı durumlarda camide imamet ve 
hutbe okuma görevlerini yapabilecek kimseleri yetiştirmeyi de 
kendisine amaç edinmelidir. 

Din görevlisi görev alanını 

camiyle, muhataplarını da cami 
cemaati ile sınırlamamalıdır. 
Çünkü o, camiye gelen ya da 
gelmeyen, fakat kendisini Müslüman olarak tanımlayan bütün 
insanlara karşı dini sorumluluk 
taşımaktadır. Bu sebeple, temsil 
ettiği makamın vakarını zedelememek kaydıyla çevresindeki 
bütün insanların sevinçli уа da 
kederli anlarına ortak olmaya çalışmalı, halk 
arasındaki bazı ihtilafların çözümü 
için insani çerçevede gayret göstermelidir. Böylece toplumun 
birliği ve huzuruna büyük katkılar sağlamış 
olacaktır. 

Din hizmeti 
bir aşk işidir. Din 
görevlisinin, devletin hiyerarşik ya- 
Pisi ve çağını getirdiği şartlar gereği bir 
kamu görevlisi statüsünde bulunması ve aldığı 
maaşın yeterli olup olmaması, 
özellikle mesai kavramı ve hizmet alanını dar tutması açısından kendisi için bir mazeret teşkil etmemelidir. Daha açık ifade 
etmek gerekirse o, bir gönül eri 
olarak, hiçbir mesai mefhumu 
tanımadan iyi, güzel ve faydalı 
olan her işe, karşılığını sadece 
Allah'tan bekleyerek koşmayı 
kendisi için bir görev bilmelidir. 
“Allah'ın, sadece kendisi için ve 
sirf kendi rızası gözetilerek yapılan amelden başkasını kabul etmeyeceği"ne dair hadis-i şerif, 
(Меѕаї, Cihad 24; Ahmed ibn Hanbel 


















IV, 126) özellikle din hizmetinde 
bulunanlar tarafından çok daha 
fazla dikkate alınmak zorundadır. Bütün peygamberlerin, tebliğ ettikleri dine karşılık halktan 
maddi bir talepte bulunmadıklaп ve din görevliliği resmi bir statü kazanmadan önce din hizmeti yapanların fedakârlıkları hatırlanırsa, bu hususun din hizmeti- 
nin ana esasını oluşturduğunu 
söylemek mümkündür. 

Din görevlisinin vizyon sahibi, yani ileri görüş ve geniş fikirli, toplumda ilgi ve saygınlık 
uyandıran, problemlere çözüm 
üreten bir nitelik taşiması ayrı 
bir önem taşır. Her din görevlisinin dini tebliğ açısından bir peygamber mesleği icra ettiği düşünülürse, Hz. o Peygamber 
(s.â.5.)'ın, âyet-i kerimede anla- 
Шап “insanların yüklerini ve 
üzerlerindeki bağları kaldırıcı olma” (Araf, 157) vasfını, “dinde 
zorluğun bulunmayışı” (Hac, 78) 
ve “Allah'ın zorluk istemeyip kolaylığı murad etmesi” (Bakara, 
185) gibi, inanan insanların dinle 
bütünleşmesini sağlayacak genel prensipleri özümsemiş bir 
йїп görevlisi vizyon sahibi demektir. 

Din görevlisi “sorun oluşturan” değil, “sorun çözen” bir 
din hizmeti anlayışına sahip olmalıdır. Kitaplarda yazılı olan, 
asırlar öncesinin şartlarına göre 
şekillenmiş, yaşanan hayatla büyük ölçüde ilgisi bulunmayan 
bir kısım bilgilerle din hizmeti 
yapmaya çalışmak, sorun çözmekten daha çok yeni sorunlara 
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yol açacak ve din adına insanla- 


rın hayatlarında zorluk ve sikintilar meydana getirecektir. Din 
görevlisinin işi, “bütün Müslümanlar arasındaki ortak dini anlayış ve tecrübenin dayandığı iki 
temel kaynağa (Kur'an ve sünnet) bağlı olarak, tarihi tecrübeden süzülüp gelen istikrar bulmuş dini bilginin halka sunulmasi işini yürütmektir.” (lI Müftüberi Semineri Sonuç Bildirgesi, Diyanet 
Aylık Dergi Haber Bülteni, Ağustos 
2005, sayı 176, sayfa 6). 

Din hizmeti, bu görevi yapanların çok sabırlı olmasını gerektirmektedir. Hitap ettiği toplumun yaş, kültür ve anlayış seviyeleri çok farklıdır. Hepsine 
birden hitap edecek bir üslüp 
geliştirmenin zorluğunun yanında, onların farklı davranışlarını 
anlayışla karşılamak zordur ve 
büyük sabır ister. Azarlamadan, 
fevri hareketlere yeltenmeden, 
güler yüz ve hoş görüyle davranıldığı takdirde uzun vadede 
pek çok gönül kazanmak mümkün olacaktır. Hz. Peygamber 
(ѕ.а.5.)'е hitaben; “şayet kaba ve 
katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılırlardı. О halde 
onları affet, onlar için istiğfarda 
bulun” (АЫ İmrân, 158) mealinde- 
ki ayet, ifade etmeye çalıştığımız 
özelliği vurgulamaktadır. Апаdolu'nun fethinde gönül erlerinin katkıları hepimizin malumudur. İman bir gönül işi ise, işin 
başi gönüllere girmek ve gönülleri kazanmaktır. O halde “dövene elsiz, sövene dilsiz” anlayışıyla, nefsi duygulardan arınarak 


engin hoşgörü sahibi olan bir 
din görevlisi daha verimli hizmet edecektir. 

İslâm dininde ibadet kavramı 
dar ve özel anlamda, “belli şekil 
ve tutumlar”ı ifade ederken; daha genel ve geniş anlamda, “Allah rızası için ve iyi niyetle yapılmış her türlü iyi ve güzel şeyleri 
de kapsamaktadır. Dolayısıyla 
vizyon sahibi bir din görevlisi, 
sosyal hayatın pek çok alanında 
topluma yararlı işlerin içinde olmak durumundadır. Söz gelimi, 
görev yaptığı mahallin durumuna göre misafirhane, aşevi ve 
sağlık ocaklarının yapılması, ihtiyacı olanlara tedavi, barınma ve 
yakacak gibi maddi destek sağlanması, çocukların, özellikle bazı yörelerdeki kız çocuklarının 
okullara gönderilmesinin teşvik 
edilmesi, gençleri zararlı alışkanliklardan korumak için onlarla 
birlikte bazı sportif faaliyetlerin 
düzenlenmesi, okuma alışkanlığı 
kazandırmak amacıyla kütüphanelerin oluşturulması gibi pek 
çok sosyal faaliyetin öncüsü olmak ya da bu faaliyetlerin içinde 
bulunmak mümkündür. 

Din görevlisinin söz ve eylemlerinin tutarlı olmasi, kendisine duyulacak güven açısından 
son derecede önemlidir. Söz gelimi, hutbede cemaatine ağaç 
dikmenin öneminden ve ağaç 
dikmenin kabir azabını hafifleteceğinden bahseden bir din görevlisi, cami bahçesine ya da uygun yerlere ve mezarlıklara ağaç 
dikme konusunda bizzat kendisi 
öncülük etmelidir. Yolda insanlara eziyet veren şeyi giderme- 
nin bir iman alameti olduğunu 
söylemekle beraber bunu eylemleriyle ispatlayan, yani çevreye rahatsızlık veren şeyleri duyarlı bir vatandaş bilinciyle o hususla ilgili yetkililerle işbirliği yaparak engellemeye çalışan bir 
din görevlisi, çevresinden çok 
daha fazla destek bulacaktır. 

Din görevlileri hakkında 
oluşturulan imaj konusunda yapılan şu tespit önemlidir: “Din 
görevlileriyle ilgili birtakım yanlis imaj üretimlerinin, doğrudan 
insanların dini inançlarında sarsıntıya yol açtığını unutmamak 
gerekir. Bunun için alinması gereken tedbirler arasında din görevlilerinin payına düşen önemli 
işler vardır. Din görevlileri hakkında toplumda var olan imaj ve 
değerlendirmelerin ne tür tecrübelere veya gözlemlere dayandığı tespit edilmeli, daha saygın 
ve etkin bir din görevlisi olma- 
nin vizyonuna ve misyonuna talip olunmalıdır.” (li Müftüleri Semineri Sonuç Bildirgesi, sayfa 7) 

Bütün bunların yanında görselliğin önemi de göz ardı edilmemelidir. Din görevlisinin giyim kuşamı, kıyafeti, özetle dış 
görüntüsü temiz, bakımlı ve 
toplumda saygınlık uyandıracak 
tarzda olmalıdır, Ayrıca diksiyon 
kurallarına uygun ve Türkçeye 
hâkim bir üslüpla konuşan görevlinin karşısındakini etkileme 
gücü daha da artacaktır. 

Günümüz dünyasında insan 
hakları ve küresel barış gibi pek 
çok konuda Müslümanlar aleyhine yapay bir imaj oluşturulma- 
ya çalışıldığı bilinmektedir. Din 
görevlisinin doğru bir din anlayigna sahip olması, hitap ettiği 
topluma her türlü istismardan 
uzak, ve hayatın gerçekleriyle 
uyumlu yaşanabilir bir din anlatmasi, kısaca yukarıda anlatmaya 
çalıştığımız misyonu yerine getirmesi ve vizyon sahibi olması, 
bu çabaların boşa çıkartılabilmesi açısından da ауп bir önem arzetmektedir. 

Din görevlisinin misyonu ve 
vizyonu ile ilgili anlatmaya çalıştığımız hususların teorik ve hayali olduğu, pratikte bunun gerçekleşemeyeceği gibi bir düşünce asla akla gelmemelidir. Tarihte, özetlemeye çalıştığımız ve 
hatta bunlardan daha fazla nitelikleri haiz sayısız örnek olduğu 
gibi, günümüzde de böyle güzi- 
de din görevlileri pek çoktur. 
Toplumun birlik ve beraberliğin- 
de önemli bir harç görevi üstlenen ve bir peygamber mesleği 
icra eden din görevlilerimizin tamamının böyle bir anlayışla görev yapmaları din hizmeti açısından en büyük temennimizdir. 
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Fatih Camili İmam - Hatibi 





1965 yılında Artvin'in Şavşat 
ilçesine bağlı Meydancık nahiyesinde doğdu. İlkokuldan sonra babasından hafızlık yaptı. 
1985 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesini, 1991'de Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 


bitirdi. Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde tefsir dalında yüksek lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi 
sosyal Bilimler Enstitüsü tefsir 
dalında doktora çalışması devam etmektedir. Üniversite yillarında Fatih Camiinde Emin Saгас Hocaefendi'den Arapça, 
tefsir ve hadis dersleri aldı. Beyazıt Camii imamları merhum 
Abdurrahman Gürses ve İsmail 
Biçer Hocaefendilerden aşeretakrib okuyarak icazet aldı. Ülkemizi temsilen Suudi Arabistanda yapılan Uluslararası 
Kuran-ı Kerim hafızlık yarişmasına 1985 yılında yarışmacı, 
2003 yılında jüri üyesi olarak ka- 
0101. 1988-1990 yılları arası Fatih Nişancı Mehmet Paşa Camii, 
1990-1996 yılları arası Eminönü 
Çakmakçılar Camiinde imamhatip olarak görev yaptı. 1996 
yılından beri Fatih Camii imamhatibi olarak vazife yapmaktadır. Cami görevinin yanında 
fahri olarak talim tecvid ve aşere-takrib dersleri vermektedir. 
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Allah'ın rızasını tahsil ve 
insanlara faydalı olmak maksadıyla yapılan her iş, güzel ve 


değerlidir. 


Hocam sizce din gönüllülüğü, daha doğrusu dine 
hizmet etmek nasıl bir şey, 
Bu konuda bize neler söylersiniz? 

Bizi hidayete erdirip, nimetleriyle donattığı için Rabbime her zaman hamd ve şükrettiğim gibi, bir din görevlisi 
olarak, bir imam-hatip olarak, 
bir Kur'an okuyucu ve okutucu 
olarak bizi dinini tebliğle, camii 
ve Kur'an hizmetiyle şereflendirdiği için Rabbime ayrıca 
hamd ve şükrediyorum. Allah'ın rızasını tahsil ve insanlara faydalı olmak maksadıyla yapilan her iş tabiatıyla güzel ve 
değerlidir. Ancak Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek ve insanlara bu çerçevede hizmet 
sunmak еп kutsal görevdir. 
Din hizmeti veren kişilerin önce bu bilince varmış olması çok 
önemlidir. Bu hizmet, cüz'i bir 
memur maaşı için yapılacak bir 
hizmet değildir. Bu hizmet, bir 
aşk işidir. Rıza-i Bari için bir 
gayret işidir. Allah'ın dinini 
tebliğ etmek, insanların hidayetine vesile olmak gibi kutsal 
bir hizmettir. İlmi açıdan peygamber varisi olmaktır. İma- 


met ve hitabet makamı itibariyle bir peygamber makamın- 
da hizmet vermektir. Rahmetli 
dedem, ilim sahibi bir insan 
değildi. Ancak arif bir insandı. 
Özel hoca tutarak zor şartlar 
altında babamları okutmuş. 
Ben evde hafızlığa çalışırken 
bana: “Ah torunum, bu һосаlar ne kadar şanslısınız. Siz Allah'ın sevdiği kullarsınız. Kendi 
kelamını ezberlemeyi ve okumayı Allah sizlere nasip etmiş. 
Her vakit camide cemaatle ve 
üstelik imam olarak namaz kilacaksınız. Bir de bunun için 
maaş alacaksınız. Allah bana 
nasip etse de şu hafızlığının 
bittiğini bir görsem” der, ağlar 
ve gözlerinden yaşlar akardı. 
Babam, benim aynı zamanda 
hafızlık hocamdır. Gençliğinde 
İstanbul'a okumak için gelir. 
Nuruosmaniye Kur'an Kursun- 
da Merhum Hasan Akkuş Hocaefendi'den tashih-i huruf 
dersleri almaya başlar. Rahatsizlanır ve memleketine dönmesi gerekir. Dönerken Fatih 
Camiine uğrar, Bir cuma günü 
camide vazife yapan һоса!ап 
görünce “Ya Rab, bana buralarda okumak ve bu camilerde 


vazife yapmak nasip olmadı. 
Neslimden burada vazife уараcak bir evlat lütfeder misin?” diye dua eder. Allah bana babamun duasının bir bereketi olarak 
kırk iki sene sonra Fatih imamlığını lütfetti. Kul samimi olur, Allah'tan samimiyetle bir şey dilerse Allah boş çevirmiyor. 

Din görevlilerinin toplum 
hayatındaki yeri ve önemini 
tecrübelerinizden örnekler de 
vererek açıklayabilir misiniz? 

Gönüllü din hizmetiyle ilgili 
muhterem Emin Saraç hocam- 
dan duyduğum bir iki hatırayı 
da burada nakletmek isterim. 
Fatih Camiinde bir kayyım varmiş. Eskiden kayyımlar bile ilim 
ehli kişiler imiş. Vefat ettiğinde 
vasiyetini açmışlar. Vasiyetinde 
şunlar yazıyormuş: “Fatih camiindeki kayyımlığım sırasında süpürdüğüm cami tozlarını biriktirdim, çuvallara doldurdum. 
Caminin üst katında arka balkonda duruyor. O tozları kabrimin üzerine dökün de kıyamet 
günü bana şefaatçi olsunlar.” 
Camiye gösterilen ihtimama ve 
hizmetteki şu samimiyete bakınız. Bizim camide 1980 öncesine kadar görevliler nöbetleşe camide yatarlarmış. Yine kayyımlardan birisinin şu sözü beni çok 
etkilemiştir: “Çok şükür Rabbime, bu caminin her köşesinde 
teheccüd vakti secde etmeyi bana nasip etti" dermiş. Gündüz 
cami temizliği gece gönül tezyini ile meşgul salih bir zat. Allah 
her ikisine de rahmet eylesin. 
Yine Fatih Cami'nin eski imamlarından Fakih İbrahim Halebi 
hakkında şöyle bir hatıra nakledilir: Bir vakit namaza gelememiş, o ay aldığı maaşın bir vakte 
tekabül eden miktarını ayırmış 
ve kıldıran kişiye bu senin hakkın 
diye vermiş. Şu vazifedeki sadakate ve helal lokma hassasiyeti- 
ne dikkat buyurun. Bizler müftü, 
murakıb, müfettiş korkusuyla 
değil, Allah korkusu ve kıyamet 
günü hesap verme duygusuyla 
vazife yapabilirsek işte gerçek 
din hizmetini o zaman yapmış 
oluruz. 1950'li yıllardaki imamlardan Kastamonulu Ömer Efendi, ramazanda iftardan sonra teravihten önce mukabele okurmuş. Kimse istediği için değil, 
eş, dost, ahbab iftara davet 
ederler, onları kıramamı, gidersem vazifeyi aksatırım, elimde 
geçerli bir mazeretim olsun diye 


okurmuş. Ve şöyle dermiş: “İmamın bir ayağı kırık olmalı, öteye 
beriye fazla gitmemeli. Vazifesi- 


ne dikkat etmeli." Yine Fatih 
Caminin eski imamlarından 
hem müderris hem de kurradan 
olan Halil Efendi vazifesine karşı 
son derece titiz imiş. Bir sabah 
namazını kıldırdığı esnada, mihrapta ruhunu teslim etmiş. Allah, aşk ile hizmet ettiği o kutsi 
makamda, emaneti teslim almiş. 
Din hizmetinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı olarak, en üst makamdan en alt göreve kadar 
herkesin farklı sorumlulukları 
vardır. Ancak teşkilatımızın ana 
hizmeti cami merkezlidir. Dolayısı ile camide hizmet veren din 
görevlilerinin her bakımdan yeterli ve donanımlı olması gerekir. Toplumun nabzı iyi tutulmali, vatandaşın psikolojisi iyi tespit 
edilmeli, bıktırmadan, nefret ettirmeden, uzaklaştırmadan, sevdirerek, öğreterek, gönülde iz 
birakarak hizmet sunulmalıdır. 

Din görevlilerinin misyonu ve vizyonu sizce nasıl olmalıdır? 

Son yıllarda bir taraftan hızlı 
bir değişim sürecinden geçiyor 
olmamız, diğer taraftan medya- 
nin ilmi ve detay konuları halkın 
önünde tartışmaya açması, ehil 
olmayan kişilerin konuşturulma- 
5 ve konuların yeterince anlaşılmadan tartışmanın bitirilmesi, 
zihinlerde hep soru işaretleri 
oluşturmaktadır. Kafalar karışık, 
zihinler bulanıktır. Camilerde 
yapılan vaazlar ve verilen hutbelerde, temel İslâmi bilgilerin yanında vatandaşın zihnindeki sorulara da cevap verilmeli. Diyanet medyada daha etkin yer almalı. Vaazlar ve hutbeler, güncel, bilgi açısından öğretici, eğitici ve doyurucu, üslup açısından sade, akıcı, yumuşak ve kucaklayıcı olmalıdır. 

Din hizmetleri verimlilik 
açısından incelendiğinde, estetiğin gücü dikkati çekecek 
derecede öne çıkmaktadır. 
Bu konudaki görüşleriniz ve 
tecrübelerinizi bize açıklar mısiniz? 

Din hizmetinde en büyük rolü cami imam-hatipleri üstlenmektedir. Bir imamın öncelikle 
kıraatinin düzgün olması gerekir. Ezberlerini yenilemesi, hafız 
ise hıfzını muhafaza etmesi gerekir. Cemaatini iyi tanımalı, опların psikolojisini iyi tespit etme- 





li, gözlerinin içine bakıp ne beklediklerini hemen anlayabilmelidir. Vazifesine son derece dikkat 
etmeli, camiye erken gelip geç 
çıkmalı ve cemaatin kendisine 
soru sormasına, sohbet etmesine fırsat tanımalıdır. Cemaatin 
acı ve tatlı günlerinde onların 
yanında olmalıdır. İmam kendi 
bilgisini hep yenilemeli, cemaatine her gün bir şeyler öğretmelidir. Çevresindeki gençlerle 
ilgilenmeli, onlarla iyi diyalog 
kurabilmelidir. Cemaatinden bir 
beklentisi olmamalı, hasbi ve samimi olmalıdır. İmam her yönüyle cemaate örnek olmalı, 
mesleğin vakarına yakışmayan 
söz ve davranışlardan uzak durmalıdır. Eskilerin bir sözü vardır: 
“İmamın sarığı beyazdır, leke 
kaldırmaz.” Cemaat hocanin bilgisine, kişiliğine, ahlakına ve samimiyetine güvenmeli, karşılıklı 
sevgi olmalıdır. Din görevlisi, kılk ve kıyafetine dikkat etmeli, 
temiz, düzgün ve güzel giyinmelidir. Yaka paça açık, saç baş 
dağınık, kirli ve bozuk sarık, kirişik cübbe, asık suratla vazife yapan bir imamın başarılı olması 
mümkün değildir. İmam camisiyle ve çevresiyle de ilgilenmelidir. Yaz kursu için camiye gelen 
çocukları Allah'ın en büyük lütfu 
olarak görmelidir. Çocuklara 
Kur'an okumayı ve dini bilgileri 
vermenin yanında onlara Allah 
ve peygamber sevgisi ve cami 
sevgisini aşılamalıdır. Mahalle- 
nin çocukları onu müşfik bir baba, bir öğretmen gibi görmelidir. 

Bir hatıramı anlatmadan geçemiyeceğim. Zaman zaman 
görüştüğüm bir arkadaşımın çoсиди evlerine her gittiğimde, ismimi hatırlatmam gerekirdi. Bir 
defasında babası camiye getirmisti. Odama geldiğinde, onu 
oturduğum mindere oturttum 
ve bir şeker ikram ettim. Daha 
sonra evlerine gittiğimde babası: “Oğlum bu amcayı tanıdın 
mı?” diye sorduğunda, çocuk 
“Evet tanıdım baba. Camide bana şeker veren hoca amca" dedi. İsmimi yine hatırlayamadı 
ama camli ile şekerle beni hatırlaması beni çok düşündürdü. O 
günden sonra camide şeker ve 
çikolata bulundurur, odama gelen çocuklara ikram ederim. Küçük çocukların dünyasında, camiyi gündemde tutabilmek, her 
şeye değer. Bu açıdan din görevlileri yaz kurslarını çok iyi bir 

fırsat olarak değerlendirmelidir. 
İyi bir din görevlisinin yetişmesinde bir imam hatip lisesi 


mezunu olmak, hatta ilahiyat 
fakültesi mezunu olmak bile bazen yeterli olmuyor. Mesleki altyapının sağlamlaştırılması için, 
Kur'an kurslarımızı sadece 
Kur'an öğretmek ve ezberletmek için değil, cami hizmetine 
yönelik daha aktif hale getirmeliyiz. Hizmet içi eğitim kursların- 
da mesleki bilgilerin yanında, bu 
mesleği icra etmedeki farklı teknikleri kullanma becerisini de kazandırmalıyız. Din görevlilerinin 
motivasyonu, etkili ve güzel konuşma ve iletişim, sosyal psikoloji gibi konularda da eğitim 
yapmalıyız. Bir fem-i muhsinden 
ahzetmeden Kur'an okuyan, 
karşısındaki cemaatin psikolojisini ve ihtiyacını görmeden vaaz 
eden bir imamın mihrapta ve 
minberde işi zordur. 

Hocam kaç yıldır din hizmetinde bulunuyorsunuz. Bu 
konuda unutamadığımız bir 
çok anı vardır. Hem Diyanet 
реон hem de vatandaşarımıza ibret olması açısından birkaç örnek verir misiniz. Ve neler tavsiye edersiniz? 

Din hizmeti denince müez- 
2009 atlamak mümkün değilir. 

“Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir?” 
ayeti herhalde müezzinleri de 
içine almaktadır. Peygamberimizin müezzinlerle ilgili birçok 
müjdeleyici hadisleri vardır. 
Ezan, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, bütün Müslümanlar için örtak bir davettir. Bir paroladır. 
Akif'in “Bu ezanlar ki şahadetleri 
dinin temeli, Ebedi yurdumun 
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üstünde benim inlemeli” dediği 
gibi Allah'ın vahdaniyetinin, 
peygamberin risaletinin günde 
beş vakit iları edildiği, insanların 
hakkın divanına ve kurtuluşa davet edildiği eşsiz bir çağrıdır. Tesir gücü bakımından güzel bir 
ezan bir çok vaaz ve hutbeden 
daha etkilidir. Tabii müezzinler 
güzel sesli olmalı, ancak ezanı 
da şarkı gibi değil ezan gibi okumalıdır. Ezan sadece camiye geleni değil gelmeyeni de davet 
eden bir ilâhi nidadır. Ezanla ilgili bir iki hatırayı aktarmak isterim. 

Birkaç ay önce bir mecliste 
emekli bir vali ile karşılaştım. Fatih Cami imam-hatibi olduğumu söyleyince hemen “Hocam 
hürmet ederim. Fatih Caminin 
bende çok güzel hatırası var. 
Universite yıllarında, caminin 
yakınlarında oturdum. Fatihin 
ezanlarını hâlâ unutamıyorum. 
Kaymakam ve vali olarak gittiğim her yerde o ezanları aradım 
ama bulamadım. Her gittiğim 
yerde ilk işim oranın müftüsünü 
çağırıp, müftü beye müezzinleri 
iyi eğitmesini rica ettim. Bu ülkede ezanı sadece camiye gelenler değil, bütün millet dinliyor. О hâlde ezanları güzel okutun diye müftülere ricada bulundum” diye aktardı. Eski devlet 
büyüklerimizden birisi hakkında, 
yakınlarında bulunmuş bir zat şu 
sözleri nakletti: “Beyefendi sabahları mahalledeki camiden 
gelen güzel ezanı dinlemek için 
balkona çıkardı ve şöyle derdi: 
“Bütün Türkiye'de ezanlar hep 
böyle okunsa bu ülkede Müslüman olmayan kalmaz.” 

Islâm, ezandan ibaret değil 
ama, ezanın tesir gücünü anlatmasi bakımından önemli bir 
anekdottur. Fatih semtinde oturan bir iş adami yurt içinde işleri 
bozulunca iş bağlantısı için yurtdışına gider, Fakat görüşmeler 
müspet netice vermez ve çok 
üzgün bir şekilde yurda döner, 
Uçaktan inince десе vaktidir. 
Eve gitmek istemez. Bir ara intihar etmeyi dahi düşünmüştür. 
Yolunu Fatih Camine doğru çevirir. Avludan içeri adım atar atmaz camiden sabah ezanı yükselir, Ezanı avluda dinler. O ezan 
sanki hayatında dinlediği ilk 
ezandır. О ezanla birlikte içindeki bütün üzüntüleri gitmiş ve 
gönlüne yeni bir ümit pompa- 


larımıştır. “O ezan sayesinde Allah beni intihar etmekten kurtardı” diye hâlâ şükreder, 

Bir gün Erenköy tarafında bir 
dost ziyaretine gitmiştim. Evdeki 
misafirlerden birisi bana “Ноcam Fatihten şartlar zorlamasa 
idi hiç ayrılmak istemiyordum. 
Şu sizin caminin müezzinlerinin 
okuduğu çift ezanı dinlemek 
için iki yıl o taşınmayı geciktirdim.” dedi. Bu sebeple güzel ve 
muhrik sesle okunan bir ezanın 
tesiri çok büyüktür. Güzel ezan, 
insanın gönlünü ilik ilik dokur. 
Allah, Kur'an ve ezan seslerinden milletimizi mahrum etmesin. 

Din görevlilerinin hizmete 
yönelik sorunları sizce nelerdir. Bu konuda da görüşlerinizi almak isterdim. 

Din hizmeti, en kutsal hizmet olduğuna göre, bu hizmeti 
sunan din görevlilerinin de her 
bakımdan iyi donanımlı olması 
gerekir. Öncelikle, din hizmetinde kaliteyi yükseltmeli, din hizmetinin itibarını artırmalıyız. 
Rağbet edilen bir meslek haline 
getirmeliyiz. Din görevlilerinin 
özlük haklarının ve ekonomik 
imkanlarının iyileştirilmesi gerekir. Din görevlisinin, verimli olabilmesi için, kafasi ve gönlünün 
rahat olması gerekir. Fatih Sultan Mehmet vakfiyesinde cami 
görevlilerinde bulunması gereken vasıfları sayarken; ilim sahibi, kıraat ehli, ahlakı ve yaşayışı 
ile herkes tarafından sevilen bir 
kişiliğin yanında “farigulbal” yani gönlü ve kafası rahat olma 
şartını koymuş ve ona fazlası ile 
yetecek kadar vakfiyeden akçe 
ayırmıştır. Entelektüel ve ideal 
manada bir din hizmeti sunulmak isteniyorsa, din görevlisinin 
başi dik ve karnı tok olacak kadar, maddi imkanlarının iyileştirilmesi gerekir, İşte o zaman din 
görevlisi toplumun kendisinden 
beklediği görevi, misyonuna ve 
vizyonuna uygun bir tarzda ve 
verimlilikte yerine getirecektir, 
Bu vesile ile başta bizleri yetiştiren hocalarımıza ve büyük bir 
özveriyle din hizmeti ifa etmiş ve 
rahmet-i rahmana kavuşmuş din 
görevlilerine (Allah'tan rahmet 
diler, hayatta ve hizmette olanlara sağlık, sıhhat ve muvaffakiyetler dilerim, 





Lİ t " з 
j i ` 
| „{. 1 
н Vara фе ` 
a й 





atırlanacağı üzere bir müddet önce Diyanet İşleri Başkanılığı'nıca, bazı il müftü yardımcılıklarına bayan görevli 
atanması hususunda çalışmalar yapıldığı kamuoyuna 
menlik ve doktorluk açıklarımıştı. Bir kısımı basın ve yayın organları bu olayı; 

и | ^ “Kadın Müftüler Geliyor”, “Kadinlar Müftü oluyor.” ve 
g ibi meslekler başta “Diyanette Reform” gibi başlıklarla okuyucularına ЧУН Gö- 
olmak üzere çeşitli  rüldüğü gibi bu husustaki haber, farklı ve abartılı bir biçimde halkımıza 


Kadınlar memurluk, 
hemşirelik, öğret- 





özel ve kamu hiz- yansıtılmıştır. Çünkü kadin müftü ile kadın müftü yardımcısı veya teşki- 
e g latta çalışan diğer bayan elemanların temsil ettikleri kadro ve unvanlar 
metlerinde başarı birbirinden farklıdır. Kaldı ki Başkanlığımızca hiçbir zaman “kadın müf- 


sağlayarak ülkenin < atanacaktır" şeklinde bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu kadkallani _ o Tolara atanacak kişilerin nitelikleri de, müftülük kadrolarına atanacaklaalkınmasınad VE QË- nn nitelikleriyle aynı değildir. 
lişmesine katkıda š Anaya ki ile bu peee ayi ya bir bilgi аА 
esme balli l en veya haberin bir magazin yaklaşımıyla ele alınmasından kaynaklanbulunab ilir. Bunla- makta dir: Oysa ki бнк табан Би асмай plan, amaç бА hedefi 
ra firsat ve imkan tamamen topluma yönelik ve sorumluluk anlayışına dayanmaktadır. 
Чч: ile Çünkü ülke nüfusunun yarısını kadınlar teşkil etmektedir. Bu durumda 
verildiğinde itikat, o Diyanet İşleri Başkanlığı dahil hiçbir kurum ve kuruluş görev ve hizmet 
ibadet ve ahlâk gibi o programında bu hedef kitleyi göz ardı edemez. Hızla gelişen ve deği- 
temel konularda şen olaylara seyirci kalıp onları göz ardı edemez. Yeni bir ihtiyaç ve hiz- 
| met zorunluluğu ortaya çıktığında, “bu geçmişte yoktu, bundan sonra 
toplumu başarıyla — daolmasın” denemez. Hiçbir şahıs ve kurum bu lükse sahip değildir. Bu 


aydınlataca klorin- nedenle Başkanlığımız birçok alanda olduğu gibi kadin ve aileye yöne- 

SY ТЭ lik hizmet politikasını da gözden geçirerek onları yanlış bilgi, düşünce 
dan da kimsenir ! ve hurafelerden korumak için il müftülüklerindeki yardımcı kadrolarınşüphesi olmamalı- dan birine, kadın görevli atanmasının uygun olacağını kararlaştırmıştır, 
d Ле Böylece kadınlar; çeşitli yerleşim birimlerinde dini, sosyal ve kültürel апmm, ve sosyal hayat 


lamda karşılaştıkları problemleri istismardan uzak, kolay, pratik 
ve güvenilir bir ortamda ehil kişilerle paylaşacaklardır. Biz bu 
yazımızda konunun daha iyi anlaşılması için uygulamanin detayı ve önemi hakkında okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacaбит. 

Bilindiği gibi genel idare hizmetleri sınıfı içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı; Anayasa, 
kanun ve diğer mevzuatla kendisine verilen görev ve yetki 
doğrultusunda İslam Dini'nin 
inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile 
ilgili işleri yürütmeye, din konusunda toplumu aydınlatmaya ve 
ibadet yerlerini yönetmeye çalışan bir kurumdur. Başkanlık, 
kendisine verilen bu hassas görev, hizmet ve sorumluluğu öncelikle vatandaşlık esasına göre 
yerine getirmektedir. Bu hizmet 
ve çalışmaları yürütürken ayırım 
yapmadan karşılıklı sevgi, saygı, 
hoşgörü, doğru bilgi, tecrübe, 
diyalog, evrensel değerler, insan 
hakları, birlik ve beraberlik, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermektedir. Bu cümleden olarak insanlık tarihi ile eş 
değer olan dir unsuru, dün olduğu gibi bugün de dünya gündemindeki yerini korumaya devam emektedir. Nitekim çağımızda meydana gelen sosyal, 
kültürel, ekonomik, siyasi ve diğer güncel olayları din, dil, ırk ve 
ideoloji gibi etkenlerden bağımsiz düşünmek mümkün değildir. 
Bunun en açık örneği, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde giderek artan misyonerlik faaliyetleridir. 
Söz konusu faaliyetler; bazı ülke 
ve kurumlar tarafından açıkça 
desteklenmektedir. Böylece 
hem yayılmacı bir politika izlenmekte hem de insanların zaaflarından yararlanılarak bir çeşit 
baskı kullanılmaktadır. Unutmayalım ki öncelikli olarak bu tür 
olumsuz faaliyetlerin hedef kitlesinde; az gelişmiş, eğitim ve kültür düzeyi düşük, psikolojik ve 
sosyolojik problemleri yoğun 
olan toplumlardaki çocuk, genç, 
kadın ve erkekler bulunmaktadır. Herkesin kabul ettiği meşhur 
bir söz vardır; “Tabiat boşluk kabul etmez.” Gerçekten insanın 
iç ve ruh dünyası için son derece önemli olan bu değerler, sorumlular tarafından zamanında 
verilmeyince, sonunda daha büyuk sıkıntılarla yüz yüze gelinmesi kaçınılmazdır. 

Bu nedenle Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın yurt içi ve yurt dişında vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza yönelik verdiği hizmetler, sadece diri açıdan değil 
milli, sosyal ve kültürel değerler 
açısından da önem arz etmektedir. Diğer yandan bu görev ve 
hizmeti yerine getirecek bilgi ve 
beceriyle donatılmış başarılı kadın ve erkek elemanlara ihtiyaç 
vardır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı, içinde bulunduğu kadro 
ve personel sıkıntısına rağmen 
yurt içindeki hizmetine ilave olarak, AB ülkeleri, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, Japonya, 
Avustralya, bağımsızlığına kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri, 
Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti olmak üzere toplam 32 ülkede bulunan vatandaş ve soydaşımıza irşat, aydınlatma, eğitim, sosyal ve kültürel 
alanlarda hizmet vermektedir, 
Bu ülkelerin bir kısmında da, cami, tarihi eser, okul, İlahiyat Fakültesi ve kültür merkezleri gibi 
fiziki mekanların inşasına, onarımına, işletilmesine ve yaşatılmasına doğrudan veya dolaylı olarak destek vermektedir. Özellikle 
işçilerimizin bulunduğu ülkelerdeki kadın ve genç kızlarımıza 
yardımcı olmak amacıyla Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından sürekli 
olarak bayan din görevlisi istenmektedir. 

Başkanlığımızca yürütülen 
yurt içi ve yurt dışındaki bu hizmetlerde karşılaşılan en önemli 
konulardan biri de şüphesiz ki 
nitelikli eleman teminidir. Bu nedenle topluma beklenen düzeyde hizmet verebilmek için yüksek dini öğrenim görmüş, mesleki tecrübesi gelişmiş, dünyada 
olup biten olayları değerlendirebilen bilgili ve alanında uzman 
erkek ve kadınlara ihtiyaç vardır. 
Başkanlığımız bugüne kadar söz 
konusu ihtiyacı kısmen de olsa 
karşılamak üzere zaten bazı kadrolara bayan din görevlisi almış 
bulunmaktadır. O halde, konu 
basın ve yayın organlarında du- 





yurulduğu gibi Diyanet İşleri 
Başkanlığına ilk kez bayan eleman alınmıyor. Tersine halktan 
gelen talep üzerine yıllar öncesinden kadın Kur'an kursu öğreticileri atanmıştır. Son beş yıldan 
bu yana da bayan din hizmetleri uzmanları alınmaya başlanmıştır. Buna göre; yapılan incelemede halen Başkanlığımızın 
merkez ve taşra teşkilatında; 2 
memur, 3 doktor, 3 mühendis, 
/6 vaize, 60 din hizmetleri uzmanı, 2374 Kur'an kursu öğreticisi, 11 kadarı da diğer değişik 
kadrolarda olmak üzere toplam 
2526 kadın çalışmaktadır. Böylece kurumda görev yapan 
74.114 personelin 963,5'ini bayanlar oluşturmaktadır. Ayrıca 
2004 yılı KP55 Merkezince başaılı oldukları belirlenen 100 kadin vaiz ile 50 Kur'an kursu öğreticisinin atama işlemleri de devam etmektedir. Esas üzerinde 
durmak istediğimiz kadın il müftü yardımcılıklarına da, şimdilik 
15 kişinin alınmasıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bilindiği 
gibi Başkanlığımızın taşra teşki- 





latını temsil eden il müftülüklerimizin bünyesinde diğer kurumların il müdürlüklerinde olduğu 
gibi, yeterince yardımcılık kadroları bulunmaktadır. Bu kadrolardan birine kadın görevli atanmasıyla pratikte daha kolay ve 
yararlı bir görev ve hizmet dağıшти yapılacaktır. Çünkü Ramazan, bayram ve kandil gibi 
önemli gün ve geceler başta olmak üzere yılın her mevsiminde 
kadınların müftülüklerle doğrudan veya dolaylı olarak soru sorma ve bilgi edinme gibi iş ve 15- 
lemleri olmaktadır. İl müftülüklerinde bir bayan müftü yardımcisi bulunması durumunda yapılacak bir görev bölümüyle; bayan ve kızlarla daha yakın, samimi ve bilinçli olarak bir danışma 
birimi anlayışıyla ilgilenme firsatı doğacaktır. Böylece alle içi sorunlar başta olmak üzere kadınlar, karşılaştıkları problemlerini, 
çekinmeden ehil, bilinçli ve 
yetkili kişilerle paylaşacaklardır. 
Nitekim Başkanlığımızın amacı 
da toplumda meydana gelen 
özellikle aile içi huzuru tehdit 
eden, çoğu kez bilgi eksikliğin- 





den kaynaklanan şiddet başta 
olmak üzere psikolojik ve sosyolojik rahatsızlıkları gidermek ve 
onlara daha samimi bir ortamda 
yardımcı olmaktır. 

Yüce kitabımız Kur'an, ayrım 
yapmaksızın okumayı, düşünmeyi, etrafına dikkatlice bakıp 
ibret almayı, aklını kullanmayı, 
çalışmayı ve başkalarına yardımcı olmayı emretmektedir. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.5.) de, ilim 
öğrenmenin her erkek ve kadın 
için bir zorunluluk olduğunu ifa- 


de etmişlerdir. Böylece erkek ol- 


sun kadın olsun her ikisi de eşit 
derecede yeryüzünün imar edilmesinde, barış ve huzurun sağlanmasında, Allah'ın emir ve yasaklarının yerine getirilmesinden 
sorumludurlar. Zira kural olarak 
kadın ev içinde ve dışında çalışabilir. Ailesinin ihtiyaçlarını karşilamada kocasına yardımcı olabilir. Gerçekten kadınlar memurluk, hemşirelik, öğretmenlik ve 
doktorluk gibi meslekler başta 
olmak üzere çeşitli özel ve kamu 
hizmetlerinde başarı sağlayarak 
ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilir. Bunlara fırsat ve imkan verildiğinde 
itikat, ibadet ve ahlâk gibi temel 
konularda toplumu (başarıyla 
aydınlatacaklarından da kimsenin şüphesi olmamalıdır. Esasen 
kadın ve erkeğin eğitimli, bilgili, 
we kültürlü olması bir ülke için 
başlı başına bir kazançtır. 
Bilindiği gibi intihar, boşanma, bid'at, hurafe ve diğer yanhs bilgiler günlük hayatımızda 
hızla yayılmakta ve bunlardan 
en çok kadınlar etkilenmektedir. 
Türbelerden yardım beklemek, 


ağaçlara çaput ve iplik bağlamak, adak adamak, dilek ve şans 
ümit etmek dahil birçok batıl ve 
yanlış inançların arka planında 
yine kadınların eksik ve yanlış 


bilgileri bulunmaktadır. Din 
adına işlenen örf ve âdetler, töre 
ve namus cinayetleri ile yargısız 
infazların mağdurları da kadınlardır. Bu tür problemlerin merkezinde bulunan kadınların ibadet, itaat, ahlâk ve sosyal davranışlarının da, iyi, yeterli ve bilinçli olduğu söylenemez. İşte 


din ve sosyal hayat Goal 


Diyanet İşleri Başkanlığı bu 
olumsuzlukları önlemek ve kendi görev alarıyla ilgili kadınların 
beklentilerine bir nebze de olsa 
katkıda bulunmak amacıyla il 
müftü yardımcılıklarından birine 
bayan müftü yardımcısı atamayı 
uygun görmüştür. Bunların yönetim ve sorumluluğunda ilgili 
şahıs ve kurumlarla plan ve 
programlar yapılarak çevrelerine 
önemli ve yararlı hizmetler vermeleri mümkün olacaktır. Bu 
kadrolara atanacakların dini yüksek öğrenim mezunu olmaları, 
ayrıca halen Başkanlığımızda 
Din Hizmetleri Uzmanı, Kur'an 
kursu öğreticiliği veya İlahiyat 
fakültelerinin öğretim görevliliğinde en az beş yıl hizmetleri olması gerekmektedir. 

Böylece bilgi ve ehliyetin yanında mesleki tecrübeye de 
önem verilmiştir. Bu şartları taşıyanlar arasından sınavla seçim 
yapılacaktır. Sınavı kazananlar 
bir müddet hizmet içi eğitim 
kursuna alındıktan sonra görevlerine başlayacaklardır. Görüldüğü gibi bu kadrolara atanacak 
bayan görevliler; halen Başkanlığımızda çalışan bayan personel 
arasından seçilmektedir. İlahiyat 
fakültelerinden gelenler de bu 
görev ve mesleğe yabancı sayılmazlar. Çünkü fakültelerde bu 
görevin bilimi ve eğitimi yapılmaktadır. Ümit ederiz ki bu uygulama ile Türk aile yapısında 
kadınlar; inanç, ibadet ve moral 
değerlerle daha iyi destekleneceklerdir. Onların eğitim düzeylerinin geliştirilmesine, ailelerine 
ve içinde yaşadıkları topluma 
daha yararlı hizmet etmeleri 
sağlanacaktır. Eğitimci ve Psikolog Fanine Hurst, eğitilmiş bir 
kadının ailedeki ve toplumdaki 
rolünü şöyle açıklamaktadır: “Bir 
erkeği eğitmiş olursanız, bir insanı eğitmiş sayılırsınız. Bir kadiтї eğitirseniz, bir aileyi eğitmiş 
olursunuz. Aile ise toplumun çekirdeğidir. Siz kadının eğitimine 
önem vermekle toplumun daha 
yaygın bir şekilde bilinçlenmesi- 
ne katkı sağlamış olursunuz.” 
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VERİMLİ BİR DİN HİZMETİ 
NASIL OLMALI? 


in, insanın yaratıcı, 
diğer insan ve varliklarla münasebetlerini düzenleyen 
ve hayatına yön veren, onlarla 
ilgili davranışlarına esas olacak 
kurallar bütününe verilen addir. 
İnsanla beraber var olan, tarihin 
bütün devirlerinde ve bütün 
topluluklarında karşılaşılan din 
olgusu, çeşitli şekillerde kendini 
göstermektedir. 

İslâm bilginleri dinin tarifini, 
Kur'an-ı Kerim'de yer alan açıklamaları ve İslâm inançlarını göz 
önünde bulundurarak yapmışlardır. Buna göre hak dinin tarifi şu şekildedir: Din, akıl sahibi 
insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren 
ilâhi bir kanundur. 

Ülkemizde “İslâm dininin 
inançlarını, ibadet ve ahlâk 
esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” le görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumumuza bu konuda geniş çapta 
bir din hizmeti vermektedir. 

Başta imam-hatip ve müezzin-kayyımlar olmak üzere, vaizden müftüye, hizmetliden Diyanet İşleri Başkanı'na kadar geniş 
bir yelpaze içerisinde yer alan 
Başkanlık personelinin tamamı 
cami içinde olduğu gibi, cami 
dışında yürütülen din hizmetleiinde etkin rol oynamaktadır. 
Bu tür hizmetler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın asli görevleri arasında yer almaktadır. 

“Verimli bir din hizmeti nasıl 
olmalı?” sorusuna din görevlilerinden başlamak gerekir. 

Din görevlisi, zaten resmi bir 


görevi olan bu hizmeti gönül işi 
olarak ele almalıdır. Allah'ın emri, farz-ı kifaye olduğunun bilincinde kendini görevine motive 
etmelidir. Meslekte motivasyon 
yoksa verim de olamaz. Tebliğ 
insanının gönlü Kuran'a göre 
ayarlanmalıdır. Gönlü bu şekilde Kur'an'a göre akort edilmeyen bir insanın, İslâm adına konuşması, İslâmi hakikatleri anlatması çok zor, hatta imkânsızdır. Emr-i bi'l-ma'ruf, nehy-i 
ani'l-münker zaten yaratılış gayemiz değil midir? 

Din görevlisi, dini ve mesleki 
bilgilerinin yanında hızla gelişen, değişen kültür ve olayların 
yaşandığı günümüz dünyasına 
ait gelişmeleri çok iyi takip etmeli, bilgisini artırmalıdır. Tebiğ insanı, İslâmi hakikatleri ve 
içinde yaşadığı devri çok iyi bilmelidir. Çağını bilmeyen insan, 
dehlizde hayat sürüyor demektir. İnsanları oraya çekmeye ve 
onlara bu dehlizde bir şeyler anlatması ise, zavallıca birer gayretciktir. Yunus'un dediği gibi; 















“İlim ilim bilmektir. İlim kendini 
bilmektir. Sen kendini bilmezsen. Ya nice okumaktır.” Hizmette başarı, irşat ve tebliğ ilimle olur, 

Görevli, tebliğ ettiğini, anlattığını mutlaka yaşamalı, 
amel-ilim çelişkisi asla olmamalidir. Cemaatine “hocanın dediğini yap da, gittiği yoldan gitme” sözünü doğrulattıracak duruma düşmemelidir. İlim-amel 
ve tebliğ bir hakikatin üç ayrı 
yüzüdür. Birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Tebliğde 
ilim şarttır. Amel ise tebliğin hayatıdır, felsefesi hizmeti başarıyla sonuçlandırır. 

Görevli hizmetinde menfaat 
hesabı içinde olmamalıdır. Paracı, mevlitçi gibi suçlamalara fırsat vermemelidir. İzinde iken 
cami çevresinde ya da cami 
bahçesindeki lojmanında oturuyorsa camiye gitmeli, cemaate 
mutlaka katılmalı, cemaate 
“maaş almasalar namaz da kilmazlar“ gibi itibarını bitirici söylentilere fırsat vermemeli, 
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Hizmetini sunarken, yasal 
zeminde, meşru yollarla yürümesi, huzur içinde olmasını sağlar. Sıkıntıda hizmetten verim 
alınamaz. Meşru bir hedefe апcak meşru bir yoldan gidilir. Şairin ifadesiyle; 

“Yanan meşaleni söndürmemesini bil 

Işiğini rüzgardan korumasını 
bil “(s.Karakoç, Diriliş Aylık Edebiyat 
Dergisi, Ekim 1979., sayı 61) 

Din hizmetinde istenilen verimin elde edilmesinde en 
önemli hususlardan biri de cemaati tanımaktır. Hizmet sunduğumuz insanı tüm yönleriyle 
bilmek, adeta yüzünden içini 
okuyabilmektir. Bu olmadan cemaatle görevli arasında entegre 
olunamaz, diyalog kurulamaz. 
Bugün hizmette verimsizliğin 
başlıca nedenlerinden biri de bu 
olmalı. Küreselleşmeden, dinler 
arası diyalogdan söz edilirken, 
biz kendi cemaatimizle, insanimuzla bu diyalogu maalesef yeterince sağlayabilmiş değiliz. 
Görevli ancak nefsini aşıp, ön 
yargılarından sıyrılarak güçlü bir 
diyalog, iyi bir enteğrasyonla 
(kurum, din görevlisi, cemaat 
ve dernek) hizmetinde mutlak 
verim alır. 

Din görevlisinin, cami dernek ve vakıflarını kurma gibi 
görmekten ziyade, onlarla sağhkl bir ilişki ve iş birliği içinde 
olması hizmette verimi artırır. 

Görevlinin, zengin ve nüfuzlu kişilerle ilişkisi diğer cemaatiyle olan ilişkisi aynı olmalı, “Zenginin salâsını uzunca okudu, fa- 


kire gelince kısadan kestiriverdi...” gibi basitliklere fırsat vermemeli. Adil olmalı. Hele hele 
hizmeti sunuşta buna daha 
özen göstermelidir. 

Din görevlisin prensibi; “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. 
Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” (250 Hadis, s. 195, hadis no: 239, 
DIB Yay.) olmalıdır. 

Vaazlarinda, miting alanında 
imiş gibi esmeden, antipatik olmadan, cemaati uyutmadan, 
usandırmadan, zaman zaman 
beden dilini de konuşturarak 
mesajını özlüce vermeye itina 
göstermelidir. Zaten okuma 
alışkanlığı olmayan insanın dinlemesi de sıkıntılı olur. 

Görevli, vaaz ve sohbetlerde 
cemaatin eğitim ve sosyal durumlarına göre konuşmalı, cemaate mutlaka kafasına takılan 
soruları rahatça sorabilme firsatini vermeli, cemaatin anlayabileceği yalın bir dille cevaplama- 
1, usanmadan sabırla arılatmalı, 
konuşmaların mantık ve realiteye uygunluğu konusunda hassasiyet göstermeli, siyasete asla 
girmemelidir. Bu hassasiyet mesajin cemaate daha net ve daha 
kolay ulaşması demektir. 

1 ya da ilçe müftüleri yılda 
en az bir veya iki defa her camide programlı cemaate, kadınların da iştirak edebileceği sorucevaplı sohbet ve konferans tertip etmelidir. “Bu etkinliklerin 
Başkanlık personeli ve ilahiyatçılarla ayda bir özellikle gençlere 
yönelik yapılması, hizmetin açıтит genişletmek adına verimi 
artırıcı olacaktır.” Ayrıca, bayan 
vaizeler de her camide bayanlara yönelik programlar yapmalidır. 

Cami cemaatlerinin çoğunluğunu yaşli grup oluşturmaktadır. Görevli, “yaşlıya hizmet ve 
hürmet, Allah'a hizmet ve hürmet” bilinciyle yapmalıdır. Çünkü, çocuklarından, aile bireylerinden umduğu ilgiyi bulamayan, yorulmuş vücudunda nükseden rahatsızlıklar, yaşlılık. psikolojisiyle duygusal gerilim içindeki cemaate büyük bir sabır, 
hoşgörü ve fedakarlıkla özel bir 
sevgiye dayalı ilgi, din hizmeti- 





mizin bir başka boyutu olarak 
algılanmalıdır. İster geçici, ister 
süreğen olsun, duygusal gerilimden kurtulamayan insan 
mutsuzdur. Bu durumun gideriİmemesi hizmette verimi düşürür. Onun için cemaat, camiyi ve görevliyi çok sıcak çekici 
bulmalıdır. Din görevlisinin yaşı 
küçük de olsa, cemaatin gözünde büyüktür. Öyle ise görevlinin 
şefkati verimli hizmete giden 
yolun köprüsü olur. 

Enaniyet ve gösteriş, hizmette bereketi yok edeceğinden verimi de yok eder, Haram olan 
bu durumdan kesinlikle sakınılmalıdır. 

Din görevlisi, din hizmetinde şartlar ne olursa olsun, umudunu yitirmemeli, basiretini 
kaybetmemelidir. “Adam sen 
de, bugünkü durumu kimse 
kurtaramaz, ok yaydan fırlamış, 
her şey zıvanadan çıkmış” gibi 
düşünceler tembelliğe fırsat, 
bitmişliğe sadece kılıf olur. 

Günümüzün yaygın problemlerinden biri de bid'at ve 
hurafelerdir. Din görevlisinin 
Kur'an ve sünnet kaynaklı direnciyle vereceği mücadele başarıyı 
getirir. 

Verimli din hizmetinde sorumluluk bilinci şarttır. Din görevlisi eleştiriye açık olmalıdır. 
Sık sık özeleştiride bulunmalıdır. 
Kendisine, ben hizmet kulvarı- 
nın neresindeyim? Bugün, bu 
hafta, bu ау, bu yıl camiye, cemaate ve insanlara ne verdim, 
ne kazandırdım? sorularını sormalıdır. Bu davranış görevlinin 
sorumluluk bilincini artırır. 

Görevlinin aksiyonu ve diksiyonu mükemmel olmalıdır. Günümüzde imaj ön planda tutulduğu için görevlinin giyim kuşamı düzgün, saçı sakalı bakımlı 
olmalıdır. “İnsan giyimi ile karşilanır, konuşmasıyla uğurlanır” 
atasözü imaj ve konuşmanın 
önemini belirtmektedir. 

Aktif ve başarılı görevlilerin 
imrenilecek değerlerle ödüllerdirilmesi, yeni ya da pasif görevlilerin aktif olmasında tetikleyici 
bir unsur olur. Bu da hizmette 
verimin artmasını ve yaygınlaşmasını sağlar. 
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gibi Rabbimiz 
hayır kapılarını 
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hatırası 


ir ilçemizde vaiz olarak görev yaparken cezaevinde haflalık derslere gidiyordum. İlk zamanlar cezaevi dersleri gözüme bir yük olarak görünüyordu. Ama cezaevindeki insan hikayelerini dinledikçe ve din görevlisi 
olarak bize olan ilgi ve alakalarını görünce aksatmadan derslere devam etmeуе başladım. Bir gün mahkumlardan birisi ders sonunda benimle konuşmak 
istediğini söyledi. Çay sohbetinde bir ara bana dedi ki; 
- Hocam, bizim köyün imamı çok iyi bir insan. Ben de (latife yaparak): 
- Bütün imamlarımız iyidir. Dedim. Mahkum; 
- Hocam kastım o değil ama bizim köyün imami başka, dedi. 
- Niye bu kanaata vardın? deyince anlatmaya başladı: 


- Hocam, ben yanlışlıkla eşimi vurdum. Eşim öldü. O mezara, ben hapse. 
Çocuklarım sersefil oldular, Dünyam kararmıştı, Ölmeyi bile çok düşündüm. 
Öyle sıkıntılı ve ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyette bitkin bir halde iken bir 
gün, ziyaretçin var, dediler. Gittim, kapıda gençten, hafif sakallı bir delikanlı. 

- Buyurun ne istemiştiniz? dedim. Ziyaretçi; 

- Kardeş geçmiş olsun. Ben sizin-köyün imamıyım. Başına gelenleri duydum. Geçmiş olsun demeye ve bir ihtiyacın var mı diye sormaya geldim, dedi. Bu arada elime küçük bir hediye paketini sıkıştırdı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü hocam, ben Cuma ve bayram dahil caminin yolunu bilmeyen 
bir айдатат. 


- O esnada adeta kanım dondu. Duygularım karmakarışık oldu. Benimle 
biraz konuştu. Bana teselli verdi. Nasihat etti. O konuştukça rahatladım. Ve 
sanki sıkıntılarım bir anda yok oldu. İçime ayrı bir huzur geldi. Vedalaşıp ayrıldık.“Ve artık ben cezaevindeki caminin cemaati oldum. 


Bu görevlimizin asil davranışı karşısında bu insanımızın kafasında oluşan 
din görevlisi imajı hiç şüphe yok ki, yıllarca ders verilse bu kadar etkili anlatılması elbette mümkün değildir. Düşene el uzatmak gibi en temel görevlerimizden birisini yapmanın en güzel mükğfatlarından birisidir. Din görevlisinin 
sadece camiye gelenlere görev yapmadığını, görev alanının sadece ezan okumak ve mihrapta görev yapmakla sınırlı olmadığının en güzel örneklerinden 
birisidir. Eskilerin tabiriyle “Каі” ile “hâl"in birleşmesi, yani söylediklerini uygulayan örnek bir din görevlisi profili. İmkan dahilinde meşru her zeminde 
toplumun her kesimine ulaşma azminde olmalıyız. Bir veya birkaç hatasından 
dolayı yanı başımızdaki insanları ihmal etmeden peygamberi metotla görevimizi yapmaya gayret gösterirsek, her zaman olduğu gibi Rabbimiz hayır ka- 


© pılarını bize açacaktır. 


Gecelerin En Feyızlısı 


© ай шй 


30 Ekim 2005 Pazar'ı 31 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece Kadir gecesidir. Ramazan Ayı'nın yirmi yedinci gecesi İslâm âleminde “Kadir Gecesi”olarak bilinir ve kutlanır. Çünkü bu gece hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir. 

Kadir gecesi gecelerin еп feyizlisi ve bereketlisidir. 
Bu gece, çok değerli ve müstesnâ bir gece olduğundan, Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir süre ile şerefi 
yükseltilmiş, doksanyedinci süre olan “Kadir Süresi” 
buna tahsis edilmiştir. Bu sürede gece ile ilgili olarak 
şöyle buyurulur; 

“Şüphesiz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? 
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve 
Ruh (Cebrâil) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü is 
için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir, 1-5) 

Yukarıdaki âyetlerden de anlaşılacağı üzere, insanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını 
gösteren, beşeriyyeti karanlıklardan çıkarıp, aydınlığa 
kavuşturan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Ramazan 
ayında Kadir gecesinde inmiştir. Kur'an-ı Kerim gibi, 
insanlık için bir hidayet rehberi olan yüce kitabın 
böyle bir gecede inmesi ona çok büyük bir şeref kazandırmış, kadrini yüceltmiştir. Şâir bunu ne güzel 
ifade eder; 

Hakk'ın еп şa'şaalı nüru tecelli etti, 

Doğdu Kur'an güneşi, leyle-i fetret bitti. 

Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmesi, bu gecenin 
bin aydarı daha hayırlı olması, Cenab-ı Hakk'ın, ezel- 

“de takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların, ana kitaptan alınarak, görevli meleklere bildirdiği gece olması sebebiyle de Kadir gecesi üstün bir değer taşımaktadır. Büyük melek Cebrail (a.s.)'ın, diğer meleklerle bu gece yer yüzüne inerek Allah'a ibâdet eden 


kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana 


kadar selâm ve esenlik olması da ilâhi rahmetin çok 
güzel bir tecellisidir. 
= Buhâri'nin pek çok rivayetine göre, Kadir gecesinin Ramazanın son on gecesinden birinde olması 
kuvvetle muhtemeldir. Çünkü sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.) Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibâdet eder, âile fertlerini de ibâdet 
için  uyandirirdi. (Bkz, Buhâri, кайи Leyleti'I “Kadr, 3) Bu 
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Dir İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


arada Peygamberimizin rastladığı 





Kadir o geceleri 
hakkındaki rivâyetler arasında 


yirmiyedinci geceye ait olan rivâyet, alimlerin çoğunluğu tarafından 
tercih edilerek, bu gece kadir gecesi olarak kutlanagelmiştir. 

Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu 
gece, bizim için Yüce Allah'ın bir lütfudur. Hiç şüphesiz kadir gecesine yetişmek, biz mü'minler için büyük bir mutluluk olduğu gibi, en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Kadir gecesinin ibâdetle geçirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede 
yapılan ibâdet bin ayda yapılan ibâdetten daha hayırlidir. Hz.Peygamber (s.a.s.) gece ile ilgili olarak şöyle 
buyurmuştur: “Kim faziletine inanarak ve sevabını 
umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahlari bağışlanır.” (Buhâri, Teravih, 2; Müslim, Salât, 25) 

Kadir gecesine mahsus bir ibâdet yoktur. Ancak 


bu geceyi namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak tevbe ve istiğfarda bulunmak, dua etmek suretiyle ihyâ 


edilmesi uygun olur. Üzerinde namaz borcu olanlar - 
hiç olmazsa bir günlük- kaza namazı kılabilirler. Böylece, hem namaz borçlarından bir kısmını ödemiş, 
hem de geceyi ihyâ etmiş olurlar. Namaz borcu'olmayanların ise nafile namaz kılmaları, sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur. 
Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inmeye başladığı bu 
gecede bol bol Kur'an-ı Kerim okumak da, bu yüce 
kitabın şefdatçi olmasına sebep olabilir. Bu konuda 
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyururlar: “Kur'an 


okuyunuz, çünkü o, kiyamet gününde okuyana şefa- 


atçi olarak gelir.” (Müslim, Misafirin, 252) 

Ayrica bu gecede okunabilecek bir duâyı da Peygamberimiz (s.a.s.), eşi Hz. Aişe (r.a.)'ye öğretmiştir. 
Hz. Âişe (r.a), bunu şöyle anlatır: 

Hz. Peygamber'e dedim ki: 

“Ey Allah'ın Rasülü, Kadir gecesine rastlarsam nasil duâ edeyim?” 

Peygamberimiz (s-a.5.): 

- “Allahım Sen afiedicisin, affetmeyi seversin, be- 


ni de affet” diye duâ et buyurdu.” (Tirmizi, Deavât, 85) 
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Orucu Bozan ve Bozmayan 
Muayene, Tedavi ve Yöntemleri 


Din İşleri Yüksek Kurul Kararı 


Din İşleri Yüksek Kurulu, 22/09/2005 tarihinde 
Kurul Başkanı Vekili Prof. Dr. M. Saim YEPREM'in baskanlığında toplandı. 

Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonunca hazırlanan “Orucu Bozan ve Bozmayan Muayene ve Te- 
| davi Yöntemleri” konusu görüşüldü. Yapıları müzakereler sonucunda; 

Birçok kişi, çeşitli sağlık problemleri nedeniyle tedavi görmektedir. Günümüzde Hz. Peygamber döneminde bulunmayan pek çok muayene ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Tedavi gören hastalardan bir 
kısmı, tedavi görürken oruç tutmayı da arzulamaktadırlar. Ancak, bu tedavi ve muayene yöntemlerinin 
oruçlarına zarar verip vermeyeceği konusunda tereddüde düşmekte ve bu konuda Başkanlığımızdan bilgi 
istemektedirler. 

İslâm'ın beş temel esasından biri olan oruç, ayet 
ve hadislerdeki tarımına göre, fecr-i sâdıktan güneşin 
batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak durarak ifa edilen bir ibadettir. Kur'an- 
I Kerim'de, “Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek 
size helâl kılındı (...) Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), 
siyahı ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar 
yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” 
buyurulmaktadır. (Bakara, 187) Hz. Peygamber de; "İnsanın oruç dışındaki bütün ameli on mislinden yediyüz misline kadar mükafatlarıdırılır. Ancak oruç konusunda Yüce Allah, ‘Oruç benim içindir, mükafatını da 
ben vereceğim. Kulum benim için yemesini, içmesini 
ve cinsel arzularını terk etmiştir." buyurur” demiştir. 
(Müslim, Siyam, 30, H.No: 1151) Buna göre oruç, ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten 
uzak durmaktan ibarettir ve bunlardan birinin yapılmasıyla oruç bozulur, Bu konuda bütün İslâm bilginleri görüş birliği içindedir. Yemek, içmek ve cinsi münasebet dışındaki konular ise, bunlara kıyaslanarak veya “sıyam” kelimesindeki imsak anlamından hareketle müçtehitler tarafından hükme bağlandığı için, bu 
konularda görüş ayrılığına düşmüşlerdir; birçok İslâm 
bilgini, orucu bozan şeyleri genişletirken, bir kısmı da, 
sadece ayet ve hadisteki orucun anlamından hareketle, bunlari dar tutmuştur. 

Yemek, içmek ve cinsi münasebete ek olarak, ken- 
| di fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yap- 
| mak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey 
hadislerde bulunmamaktadır. (bk: Ibn Mâce, Sıyam, 18; Ebü 
Dövüd, Syam, 28; Tirmizi, Savm, 25) Buna karşılık, yıkanmak, 
ağza su almak (mazmaza), diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, eşini öpmek, yağlanmak, 
koku sürünmek gibi pek çok şeyin orucu bozmayacaği hadislerde yer almaktadır. (b4. Buhâri, Savm, 24, 27: Müslim, Syam, 12; Tirmizi, Savm, 29, 31, 76; lbn Mice, Siyam, 17; ...) 
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Oruç, nasıl ifa edileceği, bu ibadeti nelerin bozup 
bozmayacağı bütün Müslümanlarca bilinmesi gereken bir ibadettir. Bu nedenle Hz. Peygamber'in, diğer ibadetlerde olduğu gibi, orucu bozan başka şeyler olsaydı, bunlari da detaylı olarak açıkça belirtmesi, sahabenin de bunu kendilerinden sonraki nesle 
aktarmaları gerekirdi. Halbuki, yukarıda zikredilenlerin dışında orucu bozan şeyler hakkında, ne sahih, ne 
zayif, ne müsnet, пе de mürsel bir hadis rivayet edilmiştir, 

Fikih kaynaklarımızda orucu bozan şeyler arasında yer alan âmmeye (baştaki derin yaraya) ve câifeye (karındaki derin yaraya) ilaç konulması, hukne 
yaptırılması gibi bazı hususlar, Hz. Peygamber döneminde de meydana gelmesine ve bütün Müslümanlarin bununla karşı karşıya kalma ihtimali bulunmasi- | 
na rağmen, Peygamberimiz'den bunların orucu boz- | 
duğuna dair bir rivayet gelmemiştir. Oysa, bütün 
Müslümanların maruz kalabileceği konularda Peygamber'in açıklamada bulunması, tebliğin gereğidir. 
Bu itibarla orucu, yalınız Kur'an'ın ve sahih sünnetin 
açık beyan ettiği yemek, içmek ve cinsi münasebet 
bozar, Bu da dinimizin oruçtan kastettiği, nefsani arzulardan ve bedeni alışkanlıklardan uzak durmakla 
örtüşmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, orucu bozup 
bozmayacağı bakımından muayene ve tedavi yöntemleri aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir; 

a) Astım hastalarının kullandığı sprey | 

Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir | 
kullanımda 1/20 ml. gibi сок az bir miktar ağıza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes 
boruları cidarında emilerek yok olmaktadır. Bundan 
geriye bir miktarın kalıp tükrük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Abdest alırken 
ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok 
az olduğu görülmektedir. Halbuki oruçlu, abdest alırken ağzına verdiği sudan geri kalan miktarın mideye 
ulaşması halinde orucun bozulmayacağı konusunda 
hadis (Dârimi, Savm, 21) ve İslâm bilginlerinin icmal vardir. Ayrıca, misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi 
maddelerin mideye ulaşması kaçınılmaz olduğu halde, Hz. Peygamber'in oruçlu iken misvak kullandığı, 
sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhari, 
Savm, 27; Tirmizi, Savm, 29) Diğer taraftan, “kesin olarak 
bilinen, şüphe ile bozulmaz” kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan 
bu şeyle oruç bozulmaz: 

Bu itibarla astımlı hastaların, sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskür- 
{Шеп oksijenli ilaç orucu bozmaz. 





b) Göz damlası 

Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre, 
göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitre- 
nin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı 
gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve 
mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az 
bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler, yukarıdaki bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, göz damlasi orucu bozmaz. 

с) Burun damlası 

Tedavi amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun 
çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazada olduğu gibi 
ma'fuv kapsamında değerlendirilebilir. 

d) Dil altı 

Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konular ilaç, 
doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç ağız 
içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dil altı kullanmak orucu 
bozmaz. 

е) Endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat 
veya ferçten ultrason çektirmek 

Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan 
endoskopide, ağız yoluyla mideye tibbi bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. 
Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla, bağırsak İçini görüntülemek veya parça almak için yapılan 
kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Ko- 
> lonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alanın temizliğini sağlamak ama- 
| ayla cihaz içinden su verilmektedir. 

Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak; makat 
veya ferçten ultrason çektirmek; yeme, içme anlamina gelmemekle birlikte, çoğunlukla cihaz içinden su 
verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sirasinda sindirim sistemine 
su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde 
girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu 
bozmaz. 

f) İdrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması 

Mesane ile sindirim organları arasında herhangi 


| bir kanal bulunmadığından, idrar kanallarına giren 


cihazlar veya akıtılan ilaçlar orucu bozmaz. 

g) Anestezi 

Acı ileten sinir yollari üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi anestezi oluşturmaktadır. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü 
anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anesteziye lokal anestezi denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir 


din işleri yüksek kurulundan 


sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine 
ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin 
düzeyinde engellenirse bu tür anesteziye genel anestezi denir. 

Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme 
anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel | 
anestezide, acil durumlarda ilaç ve sivi vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince 
serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, 
lokal anestezi, orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç 
bozulur. 

h) Kulak damlasi ve kulağın yıkattırılması 

Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su we- 
ya ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç veya kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. 

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Daha 
önce de belirtildiği gibi, bu miktar oruçta aftedilmiştir. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, ku- | 
lak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkün- | 
dür. Bu itibarla, orucu bozacak kadar suyun mideye | 
ulaşması halinde oruç bozulur. 

i) Fitil kullanmak, lavman yaptırmak 

Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak veya diğer bazı 
amaçlarla makattan; mantar ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde ferçten fitil kullanılmaktadır. Lavman, tıbbi operasyon öncesi veya kabızlıkta kalın bağırsak da bulunan dışkının, anüsten içeriye, sıvı verilerek dışarı çıkarılmasıdır. 

Sindirim sistemi, ağizla başlayıp anüsle sona 
eren, sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluşur. 
Sindirim borusu ise, ağızla başlar. Ağzın gerisinde 
yutak bulunur. Sonra yemek borusu, mide, ince ba- 
Gırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs gelir, Sindirim 
ince bağırsaklarda tamamlarmaktadır. Kalın bağırsaklarda ise, sadece su, glikoz ve bazı tuzlar emil- | 
mektedir. Kadının ferci ile sindirim sistemleri arasında ise bir bağlantı bulunmamaktadır. 

Ви itibarla kadınların fercinden kullamlan fitiller, 
orucu bozmaz. Makattan kullanılan fitiller ise, herne 
kadar sindirim sistemine dahil olmakta ise de, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda 
verme özelliği bulunmadığı ve makattan fitil almak 
yemek ve içmek anlamına gelmediği için, orucu bozmaz. 

Lavman yaptırmak konusunda ise, iki durum söz 
konusudur; kalin bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gida içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde 
verilen suyun bağırsakta kalması durumunda oruç 
bozulur. Ancak, suyun bağırsaklara verilmesinden 
sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi durumunda, verilen su ile birlikte bağırsaklarda 
bulunan dışkının dışarıya çıkarıldığı ve bu esnada 
emilen su da, çok az olduğu için oruç bozulmaz. 
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j) İğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek 

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış 
amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, 
tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gida 
ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve ісmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar, 
Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu 
bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, ayni 
, hükme tabidir. 

k) Diyaliz 

Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz, 
periton diyalizi, hemodiyaliz olmak üzere iki çeşittir. 

Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir 
solüsyon aracılığı ile, hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sivi dengesinin sağlanması işlemidir. Hemodiyaliz ise, 
kanın vücut dışında bir makina yardımı ile temizlenip 
vücuda geri verilmesi işlemidir. Kan bir iğne aracılıği ile hastanın kolundan alınır. Hemodiyaliz makinası, diyalizör denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek 
zararlı maddeleri ve fazla suyu filtre eder, Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğne ile hastanın damarına 
geri verilir. Bu işlem yapılırken bazen, gıda içerikli sivi verilmesi gerekmektedir. 

Buna göre hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemediyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise, vücuda gıda içerikli sivi verildiği için oruç bozulur. 

l) Anjiyo yaptırmak 

Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon, 
teşhise yönelik (anjiyografi) ve tedaviye yönelik olarak uygulanmaktadır. Anjiyografi vücut damarlarının 
görüntülenmesi demektir. Damar içine damarların 
görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast madde 
olarak tanımlanan ilaç verilerek, anjiyogram adı verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organlaп besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı 
koydurucu bilgiler edinilir. Tedaviye yönelik olarak 
| uygulanan anjiyonun klasik yöntemi anjiyoplastidir. 
Bu ise, dar veya tam tıkalı damarların balon ya da 
stent denilen özel araçlarla tekrar açılması için yapıhir. 

Bu bilgiler ışığında gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı 
bulunmadığından, oruç bozulmaz. 

m) Biyopsi yaptırmak 

Tahlil amacıyla vücudun herhangi bir organin- 
dan parça alınması (biyopsi), orucu bozmaz. 

п) Kan vermek 

Кап vermenin orucu bozup bozmayacağı konu- 
| sunda, Hz. Peygamber'den rivayet edilen “Hacamat 
yapanın ve yaptıranın orucu bozulur.” (Ebü David, Siyam, 28) hadisinden hareketle bazı İslâm bilginleri kan 
vermekle orucun bozulacağını söylemişlerdir. Din 
bilginlerinin çoğunluğu ise, Hz. Peygamber'in oruçlu iken hacamat olduğuna dair rivayeti (Buhâri, Savm, 
32; Ebü Dâvüd, Syam, 29) esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağını söylemişlerdir. 

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu 
bozulur.” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın 
orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde ` 
anlaşılmalıdır. Zira hacamat yapan kişi emerek kanı | 
aldığı için boğazına karı kaçma ihtimali, hacamat | 
yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. 
Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolayı hoş karşılanmadığını söylemiştir. 
(Buhâri, Savm, 32) 

Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz. 

о) Merhem ve ilaçlı bant | 

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal 
damarlar yoluyla vücuda sürüler yağ, merhem ме 
benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak 
cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. 
Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan 
ilaçlı bantlar orucu bozmaz. 

Sonuç olarak; 

a) Dinimiz, hasta olan ve tedavi sürecinde bulunan kişilerin oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. 
Bu nedenle, tedavisi devam eden kişiler, sağlıklarına 
kavuşup, tedavileri tamamlanıncaya kadar oruçlarını 
erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında | 
herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar | 
ме oruç tutrnalarına başka bir engelleri de bulurmuyorsa, muayene ve tedavilerini iftardan sonra yaptirmalarının önerilmesinin uygun olduğuna, 

b) Astım hastalarının kullandığı spreyin; göz, kulak ve burun damlasının; kulak zarında delik bulunmayanların kulak yıkatmasının; dil altı kullanmanın; 
idrar kanalını görüntülemenin, idrar kanalına ilaç 
akıtmanın; su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan 
başka bir maddenin vücuda girmemesi kaydıyla endoskopi, kolonoskopi yaptırmanın; makat veya ferçten ultrason çektirmenin; lokal anestezi uygulamanın; makattan ve ferçten fitil kullanmanın; suyun bagırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi kaydıyla lavman yaptırmanın; hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden 
hemodiyaliz yaptırmanın; gida ve keyif verici olmayan enjeksiyon yaptırmanın; anjiyo, biyopsi yaptırmanın, kan vermenin, merhem sürmenin, vücuda 
ilaçlı bant yapıştırmanın orucu bozmayacağına, 

с) Gıda ve keyif verici enjeksiyon yaptırmanın; gida içerikli sıvıların bağırsaklara verilmesinin veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde lavman yaptırmanın; su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka 
bir maddenin vücuda girmesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmanın; bölgesel ve genel 
anestezinin; kulak zarı delik olup, orucu bozacak 
kadar su mideye ulaşacak şekilde kulak yikatmanın, 
periton diyaliz ve damara serum verilerek yapılan | 
hemoediyalizin orucu bozacağına, | 

Karar verildi. 
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Akif'e Anadolu" da ar 
vardi Onun ateşli КЕЛЕШ 
gah bir baba gibi azarlayan; gahbis ama gibi feryat eden; tesiriyle 
уйке ені delen, gönülleri depres- 
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“arihte, millete mâl olmuş ў Е 


önemli şahsiyetlerin verdik- a 

leri kararlar, özellikle fetret К 

dönemlerinde ауг bir a 
önem arz etmektedir. М. Akif'in kararı í 
da öyledir. 


Mehmet Akif, Anadolu'daki Milli 
Mücadeleye katılmak için 10 Nisan 
1920 tarihinde İstanbul'dan ayrılmıştır. Hedefi Ankara'daki mücadeleye Кабітак, Anadolu'da tutuşturulan düşmanı yurttan atma ateşini harlatmakt. 

Gerçi daha önce İstanbul'da iken 
de birlik ve beraberlik için, düşmana 
karşı durmak, haklarımızdan vazgeçmemek konusunda yazdığı yazilar, 
canhıraş bir ananın feryadı gibi Anadolu semalarında yankılanıyor, gönülden 
gönüle, kulaktan kulağa dağılıyordu. 

Akif'e Anadolu'da ihtiyaç vardı. Onun 
ateşli vaazlarına, gah bir baba gibi azarla- ie, 
yan, gah bir ana gibi feryat eden, tesiriyle yü- Y 
rekleri delen, gönülleri depreştiren hitabına 
çok ihtiyaç vardı. Çünkü Anadolu kaynıyordu. 
Tam anlamıyla, bir kaos vardı. Çünkü kimse ne 
yapacağını bilmiyordu. Her bölgenin kendine 
has tutum ve davranışları, beklentileri, yüzlerce 
insanın farklı görüşleri vardı. Vatan ve millet düşmanları Anadolu'nun değişik yerlerinde vatandaşın zihnini bulandırıyorlardı. Bazı bölgeler, özellikle 
Ankara'ya ve Ankara'daki mücadeleye yardımcı 
olmak istemiyordu. Bu yüzden içerdeki kargaşa bitmiyor, dinmiyordu. Cephedeki 
düşmanla yek vücut çarpışma henüz başlamamıştı. Bunun sağlanması gerekiyordu. İşte 
М. Akif bu görevi yapan 
kahramanların başin- 
da gelmektedir. 









































Daha Ankara'da Meclis açılma- 
dan önce 6 Şubat 1920 günü 
İstanbul'dan Balıkesir'e giderek, 
Zağnos Paşa Camiini tıklım tiklim dolduran ahâliye şöyle sesleniyordu Akif: 

"Ey cemaati Müslimin! 
Wemleketlerinizi kurtarmak için 
devam eden mücâhedâtımızda bir noktaya son 
derece dikkat etmelisiniz! Bu hareketlerin, 
bu himmetlerin sırf 
müdafai din ve vatan gayesine müteveccih olduğu, 
yar ve ağyar nazarında tamamiyle 
anlaşılmalıdır. Firkacılık, menfaatcilik, komitecilik gibi 
hislerden külliyen 
müberra olduğuna, 
yakındakilere uzaktakilere tamamiyle kanaat 
gelmelidir. Bu kanaati zerre 
kadar sarsacak bir harekete, bir 
söze kimse tarafından meydan 
verilmemelidir." 

Bazılarının sandığı ve iddia 
ettiği gibi M. Akif, İstanbul'dan 
Ankara'ya mebus olmaya gelmemiştir. Onun tek amacı, el 
ele vererek düşmani yurttan 
koymaktır. Bunun için kendine 
düşecek her göreve hazırdır. 

Ankara'ya geliş 

10 Nisan 1920 günü sabah 
namazından sonra ailesi ile vedalaşıyor. Çengelköy'de oturdukları evden ayrılıyor. On iki 
yaşındaki oğlu Emin'i yanına 
alarak Eşref Edip ile Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'ne geliyor. 0 
sırada, İstanbul'dan Milli Mücadele saflarına geçmek isteyen 
aydınları ve mebusları Anadolu'ya ulaştırma; ihtiyaç olan silah, mühimmat, sağlık malzemesi ve erzak ulaşımı bu tekke 
ve şeyhi Ata Efendinin kurduğu, 
“Karakol Cemiyeti” tarafından 
yürütülüyordu. Yağmurlu bir 
gecede, Akif, Eşref Edip ve Afyon Mebusu Kamil Носа buradan, Alemdağ'daki gizli karargah olarak kullandıkları göz 
doktoru Esat Paşa'nın çiftliğine 
doğru yola çıkarlar. Çiftlikte atlara binerler. Bir rehber yardımıyla ulaştıkları bir köyde gece- 
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Bazılarının 
sandığı ve iddia ettiği gibi M. 
Akif, İstanbul'dan 
Ankara'ya mebus olmaya gelmemiştir. 
Onun tek amacı, el 
ele vererek düşmanı 
yurttan kovmaktır. 
Bunun için kendine düşecek her 
göreve hazırdır. 


yi geçirirler. Ertesi gün yollarına 
devamla İzmit-Adapazarı arasında Kuva-yı Milliye'ye silah ме 
cephane taşıyan bir konvoya 
rastlarlar. Bu konvoya katılırlar. 
Geyve yakınlarında casus Lavrens'e karşı birlikte çalıştıkları 
Kuşcubaşi Eşref'le karşılaşır. Biraz sonra копмоудап ayrilarak dekovil ile Eskişehir'e 
oradan da trenle Ankara'ya geçerler. Mehmet Akif'in bu yolculuğu on beş gün 
sürmüş olmalıdır 
ki, 28 Nisan 1920 
tarihli Hakimiyet-i 
Milliye'de Mehmet Akif'in Ankara'ya geldiğini ve 
30 Nisan Cuma 
günü Hacı Bayram 
Camiinde va'z vereceği haber olarak verilmiştir. 
Trenden iner inmez 
Meclis'e hareket ederler. Meclis 
önünde, karşılaştıkları ve O sira- 
da bir yere gitmekte olan Mustafa Kemal Paşa, “Sizi bekliyordum efendim, tam zamanında 
geldiniz, şimdi görüşmek kabil 
olmayacak, ben size gelirim” 
der. Bu konuşmadan Mehmet 
Akif'in, İstanbul'dan ayrılırken 
ihtiyaç varmış, çağırıyorlar” sözünden anlaşılıyor ki bu ihtiyaç, 
“irşat” faaliyetleri olup, Ankara 
onun halkı aydınlatma, İngilizleпп menfi propagandalarına engel olma faaliyetlerine şiddetle 
ihtiyaç duymaktadır. Buna da 
ileride irşat faaliyetlerini anlattıkça hak verilecektir kanaatindeyiz. Ankara'da Taceddin Dergâhina yerleşir. 

Mehmet Akif, Ankara'ya gelir gelmez ayağının tozuyla Konya ya gönderilir. 

Konya'da Milli mücadeleye 
karşı bazı kıpırdanmalar vardır. 
Mehmet Akif, halk ile uzun uzun 
konuştu, memleketi düşmana 
karşı hep birlikte savunmak zorunda olduklarını, böyle günlerde en büyük düşmanın “tefrika” 
olduğunu anlatmaya çalıştı. 

Eskişehir'e giderek halkı Milli 
Mücadele konusunda aydınlatır. 
Daha sonra Antalya Mebusu Süleyman Efendi ile beraber yol 

















güzergâhındaki şehirlerde konuşa konuşa Antalya'ya kadar gider. Dönüşünde de aynı şekilde 
halkı aydınlatmaya devam eder, 
Meydanlarda konuşur, camilerde vaaz ve nasihatlarda bulunur. 
Bütün bunların yanında, o şehrin ve çevresinin nüfuzlu şahıslarını bizzat ziyaret ederek, onları 
Milli Mücadeleye katılmaya davet etmiş; katılmalarının gerekli 
olduğuna, hatta bunun bir dini 
görev olduğunu ikna etme yollarını denemiştir. İngilizlerin kötü niyetli propagandaları sonucu pek çok menfi düşünceler 
içinde bulunan bazı saf kişileri, 
Ankara'ya karşı şüphe ve tereddüt içinde bulunan, dünyadan 
habersiz kişileri ikna ederek; bu 
işin bir milli dava olduğunu, kişilerle ve partilerle ilgisinin bulunmadığını, bu davanın bir ölüm 
kalım davası olduğunu, gerçek 
anlamıyla bir cihad olduğunu 
telkin etmiştir. Hem gidişinde 
hem dönüşünde Burdur'da bir 
hafta kalmış, Burdurluların manevi gücünü yükseltmiştir. 

5 Haziran 1920'de Burdur'darı mebus seçildiğine dair 
mazbatasi gelir. Daha sonra da 
Biga'dan seçildiği bildirilir. Fakat 
o, 18 Temmuz'da Biga mebusluğundan istifa ederek Burdur 
mebusluğunu tercih eder, Antalya'ya kadar uzanan gezisi 
1920 yazını kaplamıştır. Ви vāazlarıyla ve her yerde yaptığı gibi nüfuzlu ve zengin kişileri ziyaretiyle, onları ikna yoluyla İngiizlerin planlarını suya düşürmekte büyük hizmetleri olmuştur, 

Kastamonu çıkarması 

Sebilü'r-Reşad dergisinin sahibi olan Eşref Edip, derginin 
başyazarının Ankara'ya geçmesi 
üzerine Kastamonu'ya kayınpederinin yanına gitmiş ve oradan 
Milli Mücadeleye destek olmaya 
çalışmıştı. 

Mehmet Akif ise 1920 yılının 
yazını Anadolu'yu adım. adım 
dolaşarak halkı aydınlatmakla 
geçirdi. Yaz sonunda da Kastamonu'ya gitti. Eşref Edip de oradadır. Akif'in gelmesiyle yayınına ara veren dergi, Kastamonu'da tekrar yayınlanmaya başlar. 


Akif'in gittiği yerlerde neler 
yaptığı, niçin gittiği gayet iyi biiniyor. Meselâ Akif Kastamonu'ya niçin gitmiştir? Öyle ya... 
Evet başka şehirlere de gitmiştir 
ama özellikle onun, Milli Mücadele dönemi çalışmalarında 
Kastamonu'daki gayretlerinin 
apayrı bir yeri vardır. Peki niçin? 

Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz: 

1914 yılımda başlayan |. 
Dünya Savaşı, çeşitli cephelerde 
devam etmiş ve ardından binlerce ölü ve yaralı bıraktıktan 
sonra 1918 yılında sona ermiştir. 

1. Dünya Savaşı'nın bu ağır 
mirasından Kastamonu da gerekli şekilde nasibini almıştır. İşsizlik artmış, savaşta ölenlerin 
geride bıraktıkları anne, baba, 
е$ ve yetimlerinin ıstırabı herkesin gönlünü sızlatmıştır. Bu durum, ister istemez bazı sosyal 
sorunların doğmasına neden 
olmuştur. Ayrıca savaştan Каçanlar dağlara çıkarak, eşkiyalık 
yapmışlar ve asker ailelerini kaçırmışlardır. Bunun sonucunda 
bölgede büyük çaplı bir güvensizlik meydana gelmiştir. 

“Mondros Mütarekesi imzalandiktan sonra, evlerine dönen 
gayr-i müslimler ise bayram 
yapmaya başlamışlardır. Bu arada papaz Dacat, Rumları ve Ermenileri kendi çevresinde toplamış ve ilin en etkili kişisi olmuştur. Hatta kendisi faytonla 
vilayet binasına geldiğinde vali, 
onu elçi karşılar gibi karşilamıştir.” (Hüsnü Açıksöz, İstiklâl Harbinde 
Kastamonu, Kastamonu Vilayet Matbaası, Kast, 1933, s. 9) 

Kısacası, mütareke sonrasın- 
da, gayr-i müslimlerin şımarık 
hareketleri ve yabancılarla işbirlikçi tutumları, Kastamonu halkının vicdanını rahatsız etmiştir. 
Ancak bu davranışlar, halktaki 
milli birlik ve dayanışma duygusunu her geçen gün arttırmıştır. 

“O yıllarda Kastamonu'da, 
askeri birlik olarak sadece 58. 
Alay'dan söz edilmektedir. Ayrıca Kastamonu, Ankara'daki 20. 
Kolordu mıntıkasında olduğundan, 3. Ordu Müfettişliği'nin; 
dolayısıyla, Mustafa Kemal Pa- 


sa'min nüfuz sahasında bulunmuştur. 

Kastamonu'nun öneminden 
dolayı, şehrin Kuva-yı Milliye 
yanında yer almasını isteyen 
Mustafa Kemal Paşa, Ankara'daki 20. Kolordu Kumandanı 
Ali Fuat Paşa'ya emir vermiş ve 
buraya, teşkilatçı bir kumanda- 
nın gönderilmesini istemiştir. 
Bu emir üzerine Miralay Osman 
Bey Ankara'dan hareket etmiş 
ve 16 Eylül 1919 günü Kastamonu'ya gelmiştir. Miralay Osman Bey'in Kastamonu'ya gelmesinden sonra, burada yapilan en önemli işlerden biri Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti'nin 
kurulmasıdır. Basın kayıtlarına 
göre söz konusu cemiyet, 28 
Eylül 1919 tarihinde kurulmuştur. 

İzmir'in 15 Mayıs 1919'da 
işgal edilmesi üzerine, ertesi 
günü Kastamonu'da bir miting 
yapılmış ve olay protesto edilmiştir.” (Nurettin Peker İstiklâl Saча Resim ve Vesikalarla İnebolu-Kastamonu ме Havalisi 
Deniz ve Kara Harekatı, 
Gün Basimevi, İstarbul 1955, 5. 29) 

Bu mitingler 












Dünya Savaşı'nın bu ağır mirasından Kastamo- 


tarih 





ulaşım yolunun en stratejik 
noktasında yer alıyordu, Bu sebeple İngilizlerin kandırmak için 
çok çalıştıkları bir merkezdi. Karadeniz yoluyla gelen silah ve 
mühimmat, Kastamonu yoluyla Ankara'ya ulaştırılıyordu. Нег 
ne kadar 15 Ocak 1920'de Nasrullah meydanında bir miting 
tertip edilerek, İngilizlerin Türkiye üzerindeki emelleri protesto 
edilmişse de bazı kişiler aldanabiliyordu. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi Kastamonu, 
azınlıkların fazlaca olduğu bir 
yerdi. İngilizler için bura halkını 
kandırarak Milli Mücadele aleyhine yöneltmek pek de zor olmayabilirdi. Böyle bir ihtimalin 
gerçekleşmesi, Milli Mücadele- 
nin hezimeti demekti. 

M. Akif'in çalışmaları ve 
sonuç 

Anadolu'nun değişik bölgelerinde Milli Mücadele hareketi- 
ne karşı oluşturulan şüphe ve 
tereddütler vardır. Anadolu'nun özellikle bazı yerlerinden köy köy, ilçe 
ilçe, bölge bölge isyan kokuları geliyordu. Zira Kuva-yı Milliye ve 











аара Ае пи da gerekli şekilde o temsil 
ünlerde е ИГИ ав edildiği er 
Cesitli vesile. р nasibini almıştır. İşsizlik li A 
lerle devam Ш artmış, savaşta ölenlerin $ yeterince etetmiştir. geride bıraktıkları anne, W kinliğini уе 

Kastamo- Ё baba, eş ve yetimlerinin f nandırıcılığınu hattının ik S6. Ш mı henüz orönemi ıstırabı herkesin gönlünü taya koyama- 

Mehmet sızlatmıştır. Bu durum, 8 mıştır. O gü- 










Akif, Kastamonu'da (kaldığı 
süre içinde her 
gittiği yerde yaptığı gibi, şehir halkıyla, yöneticilerle ve 
ileri gelen kişilerle görüşmüştür. Kastamonu'daki halk ile birlikte olma ve onlarla görüşme süresi bir ay kadar 
uzun bir zaman olduğundan 
şehir dışına da çıkmış hatta çevre köy ve kasabaya da ulaşmıştır. Her gittiği yerde bıkmadan 
usanmadan uzun uzun konuşmuş ve halkı ikna etmiştir. Kastamonu, Milli Mücadele için 
gerekli olan silah ve mühimmat 


ister istemez bazı sosyal sorunların doğmasına neden olmuştur. 










nün şartlarında bu elbette 
kolay bir iş değildi. İşte tam bu 
safhada Mehmet 
Akif'in kendini ortaya koyması ve Milli 
Mücadale'ye âdeta kefil 
olurcasına ileri atılması sayesinde böyle düşünceler, dal budak 
salamadan ve halk içerisinde 
geniş bir destek bulamadan silinip yok edilmiştir. Böylece, pek 
çok yerde olması muhtemel iç 
kavgalar, onun çaba ve gayretleri sonucunda bir kurşun bile 
atılmadan sulh edilebilmiştir. 
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ilindiği gibi, İslâm'ın, önemle üzerinde 

durduğu konulardan biri de çalışmadır. 

İslâm, herkesin imkân ve şartlarına göre 

çalışıp hem kendisine, hem de topluma 

faydalı olmasını ister. Çalışmadığı içim o başkalarına 
el açmak zorunda kalan insanların toplumda başa- 


п! olamayacağını söyler. Bunun içindir ki İslâm, 
cinsiyet farkı gözetmeden herkesi kendi imkânlarına 
göre farklı alanlarda çalışmaya teşvik eder. Çalışma 
ve başkalarına yardım elmenin bir ibadet olduğunu 
söylemekten de çekinmez. Ancak böyle bir çaba ve 
çalışma o sonucunda Müslüman, Hz. Peygamberin 
müjdesine nail olabilir. 

Hz. Peygamberden günümüze kadar İslâm ikti. 
sat tarihine bakıldığı zaman orada çok farklı gelişmeler görülür. Bu gelişmelerin sonucu olarak çalışıp kazanmış olanların, emeklerinin semeresi olan kazarıçlarını, toplumun istifadesine sunmak suretiyle toplumla paylaştıkları ve hatta bütünüyle topluma devrettikleri görülür. Bu da İslâm tarihinde vakıf adı verilen bir kurumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Burada, vakıf ve başkalarına yardım anlamına 
gelen sadakanın önemine temas etmek istemiyoruz. 
Ancak, İslâm ve özellikle Osmanlı tarihinde о kadar 
çok vakıf bulunmaktadır ki, bundan dolayı Osmanlı 
Medeniyeti “ Vakıf Medeniyeti” olarak isimlendirilir. 
Bununla beraber, üzerinde önemle durmamız gereken konu, vakıfların sadece erkekler veya zenginler 
tarafından değil, kadınlar ve fakirler tarafından da 
kurulmuş olması gerçeğidir. Gönüllü bir hareket ve 
çalışma olan bu faaliyetlerle ilgili kaynak ve belgelere bakıldığı zaman, pek çok hanımın ismine rastlandığı görülür. Bu makalemizde biz, gönüllü olarak insanlara faydalı olmaya çalışan kadınların kurdukları 
bazı vakıf ve bunların kurucularından kısaca söz etmek istiyoruz. 

Osmanlı toplumunda vakıf o kadar önemli ve itibarlı bir müessesedir ki, mali imkan bakımından cemiyetin en alt seviyesinde bulunanlar ile en üst seviyesinde bulunanlar arasında anlayış bakımından bir 
farklılık göze çarpmaz. Bu bakımdan iki veya üç göz 
(odaj evi bulunan yaşlı ve kimsesiz bir kadın bile, 
evinin bir veya iki odasını vaktetmek suretiyle bu anlayışa iştirak eder. Nitekim Ortaköy'de üç Бар (oda) 
evi olan Hakime Hanım'ın vakfı, bize bu konuda ne 
kadar ileriye gidildiğini göstermektedir. Görüldüğü 
gıbı Hakime Hanım, her türlü gösteriş ve menfaatten uzak ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle böyle bir harekete iştirak etmiştir. Gerçekten İslàm - Türk dünyasında büyük tesisler yaptırmaya 
güçleri yetmeyenler, bütün bir toplum tarafından 
benimsenmiş olan hayır müesseselerini desteklemekten geri kalmıyorlardı. Yüzlerce kadın, geliri 
azalmış bir vakıf tesisine ufak da olsa bir gelir Каупаğı sağlamak için evini, meyveli bahçesini, tarla ve 
ziynet eşyası gibi mal varlıklarını bağışlıyordu. Böyle 
bir imkâna sahip bulunmayanlar da hiç olmazsa bir 
ilim veya din müessesesini aydınlatacak kandil masraflarını karşılayacak bir gelir vakfı kuruyordu. 

Bilindiği gibi, ülke maarif ve kültürünün gelişmesinde en büyük görev, о günün adıyla medrese denilen eğitim ve öğretim kurumlarına düşmekte idi. 
Bu sahada da kadınların, küçümsenmeyecek sayıda 
vakıf kurduklarını görüyoruz. Her biri, yaşadığı dö- 


mem ve toplumda, birer önder olan bu kadınlardan 
sadece bir kaçı ile ilgili arşiv belgelerine bakmak istiyoruz. İzmir'de Hasan Hoca mahallesi Keçeciler 
Çarşısında Mustafa kızı Emine Hatun tarafından kurulan “Dâru'l-Kurra Medresesi” ülkenin eğitim ve 
öğretimine hizmet eden bir müessese olarak önem 
arz etmektedir. Gerek bu medresede eğitim gören 
öğrenciler, gerek burada ders veren eğitim kadrosu, 
gerekse burada hizmet veren hizmetli kadrosunun 
bütün masrafları bu hanım tarafından karşılanıyordu. Elimizde bulunan başka bir belgeye göre, Kengiri (Çanıkırı)'de bir dershane ile 12 oda yapıp vakfeden Abdullah kızı Ayşe Hatun'un medresesi de eğitim ve öğretime hizmet ettiği gibi, orada görev yaрап insanların da geçimlerinin sağlanmasını temin 
ediyordu. 

Arşivlerimizde bulunan birçok vesika, kadınlar tarafından kurulan vakıflardan bahsetmektedir. Hatta 
kuruları bu vakıflarda çalışmak suretiyle kimlerin bu 
vakıflardan ne ölçüde istifade ettiğini açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Nitekim 22 Zilkade 1175 (15 
Haziran 1762) tarihli bir belge, Kara Ferye'de bulunan Mehmed Bey Medrese Camii'nde müderris (öğretmen, profesör) olanlara yevmi (günlük) 25 akça, 
ayrıca, Gazi Murad Han Camii'nde her hafta Pazartesi ve Perşembe günlerinde “tâlib-i ilim “ olanlara 
Tefsir, Hadis ve Fıkıh öğretmek üzere Mahmut kızı 
Atike'nin kurduğu vakıftan 25 akça almaya hak kazanan Müderris Mustafa'ya verilen berat sayesinde haberdar oluyoruz. 

Görüldüğü gibi, bu belge, medresede belli dersleri okutan hocalara o güne göre küçümsenmeyecek 
derecede bir ücret ödenmektedir. Dikkat edilecek 
olursa Atike Hanım'ın kurduğu vakıf, çok daha zengin ve varlıklı kadınlar ile vâlide sultanlar tarafından 
kuruları vakıflar kadar geniş imkânlara sahip değildir. 
Bununla beraber adı geçen kadın da kendi mali gücüne göre bu gönüllü harekete iştirak etmiş bulurmaktadır. Sadece basit bir karşılaştırma yapma imkânina kavuşma bakımından başka bir belgenin verdiği küçük ve kısa bir bilgiyi buraya almak istiyoruz. 
(Belge ile ilgili geniş bilgi için bk. Ziya Kazıcı, İslâm Kültür ve kledeniyeti, İstanbul 1996, s. 267) Buna göre 17 Zilkade 1228 (2 Kasım 
1813) tarihini taşıyan ve İstanbul'da bulunan, “Merhume ме Mağfurun leha Haseki Sultan Табе Seraha 
Cami-i Şerifi ve İmâret-i Amire ve Medrese-i Latife ve 
Dâru'ş-şifası vakfından almak üzere...” diye devam 
eden belgeye göre câmi, imâret, medrese, hastane 
vs. gibi halkın istifadesine sunular “Haseki Külliyesi“nde birçok kimse hizmet görmek suretiyle geçimini sağlarken, birçok kimse de bu külliyenin irnkânlarından ücretsiz olarak yararlanıyordu. Böylece bu 
külliye, o dönem için âdeta bir fabrika vazifesi görerek insanlara hizmet ediyordu. 

Herkesin aynı ölçü ve seviyede zengin olamayacağı bilinen bir gerçektir. Fakat bu, zengin sayılacak 
derecede mal varlığına sahip olmayan Müslümanlarin başkalarına maddi yardımda bulunmak veya vakıf kurmaları için bir engel teşkil etmiyordu. Özellikle, kadınların bu konudaki faaliyetleri ile ilgili pek 
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çok belgenin elimizde bulunduğunu söylemekle yeürnmek istiyoruz. Zira yerimizin darlığı, bütün bunlardan söz etmeye imkân vermemektedir. 

Bütün bunlar, İslâm toplumundaki “Veren el 
alandan üstündür” hadis-i şerifinin toplumdaki etkisini göstermektedir. Bu bakımdarı herkes mali duruтипа göre “veren el” olmayı tercih ediyordu. Hükümdar, hükümdar aileleri, vezir ve diğer insanlar da 
mali güçlerine göre bu anlayışa iştirak ediyorlardı. 
Osmanlı Medeniyetinin geniş yelpazesinde yer alan 
Valide-i Atik, Mihrimah, Mihrişah ve Bezm-i Âlem 
Haseki Sultan gibi hemen herkes tarafından bilinen 
ve hâlâ insanlara hizmet sunan vakıf eserlerden pek 
söz etmeyeceğiz. Adı geçen vâlide sultanların, kendi imkânları ile halkın hizmetine sundukları bu eserlerin bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da günümüz 
Türkiye'sinin sınırları dışında kalmış bulunmaktadır, 
Valide Sultanlar tarafından kurulmuş olan vakıfların 
vakfiyelerine bakıldığı zaman, bunların, mali imkânlarını kullanmak suretiyle, topluma nasıl hizmet ettikleri ve topluma nasıl örnek oldukları görülür. Bununla beraber biz, İslâm'dan aldıkları ilhamın sonucu olarak 1845 tarihinde Bezm-i Âlem Valide Sultan 
tarafından “Garip Müslümanlar “ için kurulmuş bulunan Vakıf Gureba Hastanesi ile onun diğer eserlerinden söz etmek istiyoruz. 

Kaynaklar, Sultan Abdülmecid'in annesi olan 
Bezm-i Alem Vâlide Sultan'ı (01. 1853 ), akıllı, dürüst, 
hayırsever, cömert ve tedbirli bir kadin olarak tanıtır. 
Onun, bu hastane içini hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı anlaşılmaktadır. Vakfiyesinde hastalar için her 
türlü çareye başvurulmasını şart koşmuş olan bu hanim, gerçek bir ana gibi milletinin üzerine titremiştir. İyileşen hastalara yol parasının verilmesi, hastalar 
için hastalıklarına uygun en iyi yiyeceklerin temin 
edilmesini şart koşan Vâlide Sultan, tedavide kullanılacak ilaçların alınıp karşılıksız olarak hastalara verilmesine varıncaya kadar her şeyin temin edilmesini şart koşmuştu. Onun, toplumun hizmetine sunduğu eserlerin sadece Vakıf Guraba Hastanesi olmaбіти belirtmemiz gerekir. Onun eserleri arasında şu 
aşağıdakileri de zikredebiliriz. Mekke'de “Guraba-i 
Müslimin Hastahanesi” (Bu hastahane, daha sonra 
Sultan 11. Abdülhamid tarafından tamamlanmıştır). 
Dâru'kMaarif (Valide Mektebi), 1850'de hizmete 
açılan bu mektep, 1933'ten bu yana “İstanbul Kız 
Lisesi” adi altında faaliyetine devam etmektedir. 
Beykoz Çubuklu'daki Bezm-i Âlem Vâlide Mektebi, 
Edirmekapı'da bulunan Sibyan Mektebi, Cağaloğlu 
Sıbyârı Mektebi (Yeşil Mektep), Dolmabahçe Camii 
(vefatından sonra oğlu Abdülmecid tarafından tamamlandı), Guraba Hastanesi Camii, İstanbul'da 
17, Medine'de 2 ve Kerbela'da 1 olmak üzere 15 tane çeşme, Bütün bu hizmetlerin sebebini de Valide Sultan'ın mühründeki şu ifadeden anlamak 
mümkündür; 

“Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl 

Muhammedsiz muhabbetten пе hâsıl? 

Zuhuruyla Bezm-i Âlem oldu vâsıl. “ 
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Jradesini haramlardan uzak kalma yönünde kullanabilen bir insanın 
bir daha haramla işinin olmamasından daha doğal ne olabilir ki... 


amazan ayı denince akla ilk gelen oruç 

ibadeti olmaktadır. Kisaca diğer zamanlarda helal olan seylerden günün 
bir bölümünde uzak durmak şeklinde tanımlayabileceğimiz oruç ibadeti, bir ay boyunca hayatımizi kuşatan bir olgu haline gelmektedir. Mesnevi'de Mevlâna, orucun dilinden, “Oruç der ki; bu, 
helalden çekindi, bil ki harama ulaşmasına artık 
imkan yok.” (Mevlâna, Mesnevi e. V, İstanbul, 2001, 5. 19) 
diyerek bu ibadetin gereğince yerine getirildiğinde hayatımızdaki dönüştürücü rolüne vurgu yapmaktadır. İradesini haramlardan uzak kalma yönünde kullanabilen bir insanın, bir daha haramla 
işinin olmamasından daha doğal ne olabilir ki... 
Ramazan ayını oruç ibadetinin tüm gereklerini yerine getirmeye çalışarak geçirmek, sair zamanlarda da hal ve hareketlerimize dikkatli ve özenli olmamiz sağlayacaktır. Nitekim ibadetten beklenen 
de insana değer katmasıdır. 

Eğer çocuklarımız varsa, bu ау! onlara en iyi 
şekilde yaşatmanın sorumluluğunu hissetmeli, ruhi yükselişimize tanıklık etmelerine ortam hazırlamalıyız. Çocuklarımıza orucun sadece bedeni degil, aynı zamanda ruhi bir arınma olduğunu ancak 
yaşayarak gösterebiliriz. 

Maddi ve manevi birçok faydası bulunan oruç 
ibadetine, çocukların, büyüklerini taklit etme isteğinin sonucu olarak, erken yaşlardan itibaren yöneldiği görülmektedir. Çocuğumuzun manevi 
eğitimi için son derece önemli olan bu yönelme- 
nin iyi değerlendirilmesi gerekir, 

Öncelikle bu ayın değerinin Kur'an-ı Kerim'in 
bu ayda indirilmeye başlanmasından kaynaklarıdığı unutulmamalıdır. (Bakara, 185) Kur'an'la buluş- 


mamiz ve çocuklarımızı Kur'an'la buluşturmamız 
için bu ay önemli bir fırsattır. Yetişkinler camilerde 
ya da evlerde karşılıklı Kur'an okuma olarak bilinen mukabelelere devam etmek suretiyle 
Kur'an'la buluşmaktadırlar. Bu buluşma sevincini 
çocuklarımıza da yaşatabilmek için onlara özel 
Kur'an okuma saatleri düzenlenebilir. Kur'an 
okurken çocuklarımızı Kur'an'ın Arapça metni yanında Türkçesi'nden de haberdar etme gayreti 
içinde bulumursak kutsal kitabımızla buluşmamızın tam manasıyla gerçekleşmiş olacağını söyleyebiliriz. 

Çocuklar oruç ibadetine alıştırılırken, bedensel 
gelişimleri ve sağlıkları göz önüne alınmalıdır. 
Oruç tutulan bir çevrede büyüyen, çocukların 
kendiliğinden yetişkinler gibi oruç tutmak istedikleri gözlemlenmektedir. Bu istek çocukların, oruç 
ibadetine alıştırılmasında kolaylaştırıcı bir unsur 
olmakla birlikte, çocuğun oruca dayanıp dayanamayacağını belirlemek çevresindekilere düşmektedir. Oruca alıştırma düşüncesiyle çocukların zayif düşmesine ve bıkkınlık getirmesine neden olacak yaklaşımlardan uzak durmak gerekir. Bununla 
birlikte, bedensel bakımdan gelişmiş, sağlığı yerinde olan çocukların bazı günler oruç tutmayı 
denemelerine izin verilmelidir. Okul hayatının aksamaması için, okul çağı çocuklarında bu denemelerin hafta sonlarınd'getirilmesi daha doğru bir 
tercihtir. Mükellef olmamakla birlikte yaptığı ibadetin bilincinde olan çocukların, başladıkları oruçları zorunlu nedenler olmadıkça bozmalarına izin 
verilmemelidir. Bu sayede çocuk, başlanarı bir ibadete sonuna kadar devam edilmesi gerektiğini 
öğrenmiş olacaktır. 

Ramazan ayı dışındaki zamanlarda günün her 
vaktinde doğal olan yeme-içme gibi eylemlerimizin, bu ayda niçin kısıtlandığının mantığının çocuğa izah edilmesi gerekir. Bunu yaparken, sağlıkla 
ilgili nedenlerin yanı sıra bedenimizin isteklerine 
hükmedebilmenin gerekliliğinin de altı çizilmelidir. Bu şekilde güçlenen irademizle şartların bizi 
değil, bizim şartları kontrol edebileceğimiz ve zorlukları yenebileceğimiz söylenebilir. 

Bilindiği gibi, yeme-içmeden bir müddet uzak 
kalmanın faydasıyla ilgili еп çok söylenen, fakirlerin ve muhtaç durumda olanların hissettiklerini 
duyumsamaktır. Ancak bu duyumsamanın olabilmesi için iftar ve sahur sofralarında israftan kaçınmak gerekir. Gün boyu aç kalan insanların, “acıkan doymam sanır” sözünü haklı çıkarırcasına hazırladığı sofralar, orucun mantığıyla tezat teşkil etmektedir. Diğer taraftan iftar sofralarının paylaşma ve dayanışmaya katkısı artarak devam ettirilmelidir. Her ne kadar son yıllarda büyük şehirlerde yerel yönetimler tarafından ramazan ayına özel 


hazırlanan çadırlarda iftar sofraları büyük kitlelere 
ulaşsa da; komşu ve akrabalara yönelik evlerde 
düzenlenen iftar davetleri geleneğine sahip çıkılmalıdır. Yüzyılımızın insanın önemli korkularından 
biri haline gelen yalnızlık korkusunun önüne geçilmesinde, bu tip geleneklerin korunmasına ihtiyaç 
vardır. 

Ramazarı ayı boyunca yardımlaşmak için her 
fırsatı değerlendirmeli, çocuklarımıza da bu yardımlara katılma imkanı tanımalıyız. Çevremizdeki 
yoksul, kimsesiz ve düşkün insanlara karşı daha 
duyarlı olmalı, bu insanlara bir şekilde faydalı olabilmenin yollarını aramalıyız. En azından ziyaretlerde bulunmak suretiyle bu insanların gönüllerini 
almalı, bu ziyaretleri mümkün olduğunca çocuklarımızla birlikte yapmaya özen göstermeliyiz. Çocuğumuza Ramazan ayına özel bir sadaka olan ftır sadakasının önemini anlatarak, bu sadakanın 
tamamını ya da bir kısmını harçlığından ödemesini isteyebiliriz. Böylelikle çocuğumuzda bir ölçüde 
zekat ibadetinin de alt yapısını oluşturmuş oluruz. 

Oruçtan amacın olgunlaşıp manevi yükselişe 
ermek olduğunun bilincinde hareket edilmelidir. 
Çocukların orucu sadece yeme içmeden uzak durmak şeklinde bir ibadet olarak algılamalarına izin 
verilmemelidir. Nitekim Peygamberimiz, “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa, onun yemesini 
içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. “Tirmizi, e. M, no:707) diyerek; oruçluyken kötü 
söz ve davranışlardan uzak durmanın, yeme içmeden uzak durmaktan daha önemli olduğunu ifade 
etmiştir. Maalesef bazı insanların, ramazan günlerinde diğer günlerden daha asabi davrandıkları 
görülmektedir. Bu insanlar kaba ve kırıcı davranışlarının mazereti olarak oruçlu olmalarını ileri sürmek suretiyle, orucun ruhuna aykırı hareket etmektedirler, Zira oruçlu insan durup dururken 
başkalarına sataşmak şöyle dursun, kendisine sataşıldığı anlarda bile “Ben oruçluyum.” demek suretiyle öfkesini dizginleyebilmelidir.;Buhari, Savm, 5) 
Orucun irademizi güçlendirici rolü asıl bu noktada devreye girmektedir. Özellikle çocuklarımız, 
oruç ibadetinin bize sağladığı anlayış, hoşgörü ve 
süküneti gözlemleyebilmelidir. Bu çerçevede ramazarı günlerini hayatı ağır çekimde yaşıyormuş 
gibi geçirmek de doğru değildir. Ramazan ayı dişında yeme-içmeyle geçen zamanlar başta kitap 
okumak olmak üzere zihinsel, sosyal vb. aktivitelerle değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak, gereğince değerlendirilebilen 
bir Ramazan ayı, bireye maddi ve manevi birçok 
kazanımlar sağlayacaktır. Bu kazanımlar, sadece 
bireyin kendisinde kalmamalı, başta çocukları olmak üzere çevresindekilere de yansımalıdır. 
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> nsanlar arasındaki ilişkileri sorunsuz veya en az sorunla yürütebilmenin belli bazı yol ve yöntemleri ile ilkeleri bulunmaktadır. 

Söz konusu ilkelerin izini din ve ahlâk öğretilerinde bulabileceğimiz gibi felsefe, sosyoloji, psikoloji, iletişim bilimi gibi, bilim 

alanlarında da bulabiliriz. Burada din-bilim ayrımına gitmeden 

insanlık tarihinde ulaşılmış olan ortak ilkelere kısaca göz atmak sanırız yeterli alacaktır. Kişiler arasında nasıl sağlıklı ilişkiler kurulabilir? Sorunsuz ya da en 

az sorunlu iletişimin yolu nedir? Çatışmadan nasıl güzel bir geçim kurabiliriz? 

Sevgiyi korumak ve onu yeniden üretmek 

İnsan, yüreğini ve beynini kin, nefret, kıskanma, kötülük yapma gibi duygular yerine, sevgi ile donatırsa, yüreğini ve beynini buna odaklarsa, karşılıkli ilişki ve etkileşimde bulunduğu kişilerle daha sağlıklı ilişkilere sahip olacaktır. Sevmeye çalışmak gerek. Sevgiyi hep yeniden üretmeye çalışmak gerek. 
Doğaldır ki bir insan, herkesi ve her şeyi sevmek zorunda değildir ve sevemez de zaten. Zorla sevmeye çalışmak da gerçekçi bir sevgi ortaya çıkarmaz. 
Ancak burada dikkat çekilmek istenen şey, tersini gerektiren durumlar ortaya çıkmadıkça başta sevgi odaklı olarak yola çıkma ve öyle hareket etmenin 
sağlıklı ilişkiler için doğru bir yöntem olduğudur. İlke, sevgi olmalı, sevgisizlik istisna olmalıdır. İnsan yeni bir işe giriştiğinde, yeni bir insanla tanıştığında, yeni durumlarla karşılaştığında, bu yeni durum ve kişilere karşı peşin olarak sevgi duymalıdır. Sevginin orada yürümeyeceği, bunların sevgiyi hak etmediği yargısı oluşuncaya kadar sevgi duygusu korunmalıdır. Bir de sevginin 
yeniden üretilmesi diye bir durum vardır. Sevgiyi hak eden kişilerle ilişkilerin 
daha da derinlik kazanmasını sağlayan şey ise sevginin yeniden üretilmesidir. 
İnsan zihni ve yüreği öyle kurgulanmıştır ki, kötülüğü, geçimsizliği büyütüp 
yayabileceği, gibi sevgiyi de yeniden üreterek yayabilir, sevgi iklimini geliştirip hakim kılabilir. Karşılıklı sevgiye dayalı olarak kurulan ve derinleştirilen ilişkiler insanlarda büyük bir manevi-psikolojik doyum sağlayarak kişilerin mutluluğunu arttırır. 

Aslına bakılırsa sevgi-nefret ikiliğinin insan sağlığını ilgilendiren bir boyutu da bulunmaktadır. Moral çöküntünün, üzüntü ve kederin, vücuttaki salgilar yoluyla insan sağlığına olumsuz etkide bulunduğu tıp otoritelerince kabul 
edilmektedir. Bunun tersi de doğrudur. Neşe ve sevincin beden sağlığına 
olumlu yönde etkide bulunduğu, bilinmektedir. Sürekli kin, nefret ve öfke 
duyguları ile birlikte yaşayan bir kişinin ruh sağlığı ve giderek de beden sağliği bozulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında toplum hayatında hep kavgalı, 
çatışmalı ilişkiler içinde bulunan insanların durumu iç açıcı değildir. Halk arasında, öfke duygusunun insanda yol açtığı zararları ifade etmek için kullanılan, “keskin sirke küpüne zarar verir”, “öfkeyle kalkar zararla oturur” gibi deyimler, önemli bir açıklayıcılık özelliğine sahiptir. Nefrete ve sevgisizliğe dayanan psikolojik yapı ve ruh halleri ile bu ruh hallerinden sadır olan davranışlar, insanların birbiri ile iyi geçinmesinin önünü kapattığı gibi, sosyal hayatı çekilmez bir yük, bir işkence hâline getirebilmektedir. 

Kendisini başkasının yerine koyma (sempati): İnsanlar arası ilişkilerde 
sorunları, çatışmaları en aza indirmenin ve güzel geçimi sağlamanın başarılı 
yollarından biri, empati yönteminin uygulandığı durumlardır. Empati yönte- 





mi, kişinin yaşanılan ortamı karşıdaki kişinin bakış açısından algılamaya çalışmasını sağlamaktadır. Böylelikle sorunların kavranmasında, tepkilerin ölçülmesinde ortak bir noktaya gelinmesi kolaylaşabilmektedir. Toplum 
hayatında, günlük ilişkilerde ortaya çıkarı sorunların çoğu, davranışların ben merkezli olarak 
ayarlanmasından, öyle düşünülmesinden ileri gelmektedir. Oysa 
doğru olan bu değildir. Erdemli 
insanların temel özelliklerinden 
birisi, söz ve davranışlarını ortaya 
koyarken karşısındakinin, kendi 
dışındakinin durumunu, konumunu ölçmesi, bunu dikkate almasıdır. Empati yöntemini uygulamayı alışkanlık hâline getirmiş 
olan insanlarını, karşılıklı ilişkileri- 
nin ne kadar sorunsuz ya da az 
sorunlu olacağı düşünülebilir. 

Empati yöntemi, komşuluk, 
arkadaşlık ve benzeri ilişkilerde 
uygulanabileceği gibi, özellikle 
aile içi İlişkilerde çok gereklidir. 
Aile hayatında eşler arasındaki 
ilişkilerin еп az sorunla yürüyebilmesi için taraflar çeşitli durumlarda kendisini eşinin yerine 
koyarak, o gibi durumlarda kendisinin nasıl bir davranış sergileyeceğini düşünmelidir. Acaba 
aynı şartlar altında kendisi de eşinin gösterdiği tepki ve davranışları mi gösterirdi? О halde eşi 
kendisine söz konusu tepkiyi veгігкеп acaba haklı olabilir mi? 
Eğer haklı ise buna karşı gösterilecek tavır da farklı olmalıdır. İşte 
karşılıklı didişmelerle kavgaya ve 
belki daha büyük sorunlara varabilecek olan bir sürecin önü böyle bir yöntemle alınabilir. 

Güzel düşünmek-güzel söz 
etmek 

Toplum hayatında yaşanan 
olumlu-olumsuz bir çok olay aslinda öncelikle insan zihninde 
kurulmakta ve yaşanmaktadır. 
İnsan zihni önce bir konuda karar verir, sonra o kararının gereği 
olan davranışı yerine getirir. Sosyal olaylar da böyle vücut bulur. 
Bu nedenledir ki zihin temizliği, 
zihnin arı-duruluğu, sosyal hayatin güzelliği açısından önemlidir. 
Güzel düşünen kişiden güzel 
sözler ve güzel davranışlar sadır 
olur. Güzel söz ve güzel davraп апп egemen olduğu bir sosyal ortamda, hayat daha güzel, 


daha çekilir olur. Türk kültürün- 
de “söz"ün sosyal hayattaki etkisinin büyüklüğünü Yunus Emre 
şu sözüyle ne kadar da özlü ifade 
etmiştir: 

Söz ola bitire savaşı 

Söz ola kestire başi 

Söz ola ağulu aşı 

Yağ ile bal ede bir söz. 

Bunun dışımda güzel sözün 
toplum hayatındaki olumlu ve 
yapıcı etkisi, “tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır” deyişiyle ifade 
edilmek istenmiştir. 

Bireysel farklılıkları kabul 
etme ve bu farklılıklara saygı 
gösterme 

İnsan ilişkilerindeki çatışmalaпп en aza indirilmesinde ve güzel geçimin sağlanmasında, bireysel farklılıkları kabul etmenin 
ve bunlara saygi göster- O 
menin büyük bir önemi 
vardır, Her insanını yaratilistan ayrı bir mizaca sahip olduğu 
kabul edilmelidir. 
İnsan karakterindeki (farklılıklar 
onların davranışlarına yansımaktadır. Bu nedenle 
kişiler, es, arkadaş, komşu, anababa-evlât olarak 
ilişkide bulunduğu 
diğer kişilerin ayri 
bir yapisi olduğunu, 
onun kendisi ile aynı 
kişilik ve davranış özellik- _ 
lerine sahip olmayabileceğini 
önceden kabul etmelidir. Toplum hayatına bakıldığında geçimsizliklerin önemli bir kismi- 
nın, kişilerin herkesin kendisinin 
sahip olduğu değer yargılarına 
sahip olması beklentisinden kaynaklandığı görülecektir. Bu öyle 
bir beklentidir ki, yeme-içme 
alışkanlığından konuşma biçimi- 
ne, sevilen radyo-televizyon 
programından, taraftarı olunan 
futbol takımına kadar her konuda muhatabının kendisi gibi davranmasını ister, 

Anlama çabası 

İnsanlar arası ilişkilerde geçimsizliklere yol açan sebeplerden biri de karşıdakini anlama 
çabasi gösterilmeden, onun davтапап hakkında olumsuz bir 
kanaate varılmasıdır. Karşıdaki 
insanın davranışlarının hangi sa- 














İlke, sevgi olmalı, sevgisizlik 
istisna olmalıdır. Însan yeni bir işe giriştiğinde, yeni bir insanla 4 lunmak) gerekti- 
| tanıştığında, yeni durumlarla karşılaştığın- © сиди, 
da, bu yeni durum ve 
kişilere karşı peşin 
olarak sevgi 
duymalıdır. 


iklere dayandığını anlamadan, 
onun kötü niyetle hareket ettiğini varsayarak tepki göstermek bir 
çatışma sebebidir. Buna niyet 
okuma da denebilir ki, insan ilişkilerinde onulmaz yaralar açabilen tehlikeli bir tutumdur. Muhatabı anlama çabası gösterilmesi 
durumunda belki onun davranişına haklılık payı verilecek ve çatışmanın yoğunluğu düşecektir. 
Özellikle aile içinde, eşler arası 
ilişkilerde uyumun sağlanmasında birbirini anlama çabası çok 
önemlidir. Eşler birbirinin duygularını da anlamaya çalışmalıdır. Duygusal yoğunluğa sahip 
olan aile ortamında, duyguların 
karşılıklı olarak anlaşılması hayati 
önemdedir. 

Özveride bulurnma-paylaş- 
-~ mayı öğrenme 









Sosyal hayatta 
uyumlu ve sağlıklı ilişkilerin Oo yaşanması, 


çoğu zaman kişilerin birbirleri için fedakârlık yapması- 
Ё п! (sözveride bu- 


= rebilir. İnsanların 
eşi, arkadaşı, с̧о- 
| komşusu 
' için gereken yer- 
{ de özveride bulunmayı alışkanlık 
hâline getirmeleri 
durumunda sosyal 
bağlar güçlenecek ve 
orada mutluluğun tadı 
duyulacaktır. Günümüzde giderek yaygınlaşan bireycilik ve 
onun uzantısı olarak ortaya çıkan 
bencillik, aile ve toplum hayatında büyük çözülmelere yol açmaktadır, Bununla mücadele etmenin yolu, bireyci düşüncelere 
gem vurmaktan, sosyal bağları 
güçlendirmekten ve dayanışmaya arttırmaktan geçmektedir. Aile 
içi ilişkilerden başlayarak kişiler 
birbiri için özverili olmayı, sikintilari ve sevinçleri paylaşmayı öğrenmelidirler. Her bir kişi, dünyaya sadece kendisi için yaşamak 
üzere gelmediğini; ailesine, çevresine, topluma karşı da sorumlulukları bulunduğunu bilmeli ve 
davranışlarını buna göre kodlamalıdır. Paylaşma konusundaki 
şu tespit ne kadar da yerindedir: 
Acılar paylaştıkça azalır; sevinçler 
paylaştıkça büyür. 
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Belirli okullara gidip bilgi ve görgümüzü arttırabiliriz. 
Bu bize paye kazandırabilir. İltifatı 
da beraberinde getirebilir. Fakat erdem sahibi işini çok 
iyi yapan birisi yapmayabilir. 








Hayatı kucaklarken 
göz ardı ettiklerimiz 


епс dünyanın en iyi iş 
idaresi okullarından birinde okuyordu. İşletme 
branşı da bu dönemin en 
gözde bölümlerinden birisiydi. Gencimizde bu itibarlı okulum başarılı öğrencilerinden biriydi. Okulun ikinci 
senesiydi. Yıl sonu sınavlarından birine girmişti. Soru kağıtları dağıtıldığında son soru olan onuncu soru bütun sınıfını aklını karıştırmıştı. 

Soru şöyleydi: Her gün sınıfı temizleyen görevlinin adı neydi? Öğrenciler şaşkınlık içinde itiraz etmek 
istediler, bu sorunun yanıtı onları 
uzaktan yakından ilgilendirmiyordu. 
О dersten o dönem hiç kimse tam 
puan alamadı. Fakat sınavdan çikarken profesörün söylediklerini hiç birisi hayat boyu unutmadılar. 

“Hayatınız süresince pek çok insanla karşılaşacaksınız. İki insan asla 
birbirine benzemeyecek hepsi de birbirlerinden farklı olacaklar. Bu insanlar da özünde sizin ilgi ve sevginize 
layık insanlar. Yaşarken onları görmezden gelmemeyi prensip edinmelisiniz." 

Hayatımıza yön veren olayların 
çok büyük olduğunu düşünürüz çoğunlukla. Büyük olayların temelinde 
ise daima gözden kaçırdığımız, göz 
ardı ettiğimiz küçük şeyler yatar. 
Önemsiz gibi görünen, o an için pek 
de dikkat etmediğimiz olaylar hayatın 
bir dersi olarak çıkabilir. 

Sizin için köşede duran bakkal amca, değer vermediğimiz kişi konumunda olabilir. Ama bir gün hiç ummadığımız bir anda derdimize deva 
olacak adres olarak da karşımıza çıkabilir. Yolumuzu süpüren temizlik işçisi, mektubumuzu getiren postacı, sü- 


tümüzü taşıyan sütçü, hatta kalaycı. 
Bunların ve ürettikleri hizmetlerin ne 
kadar farkındayız? 

Belirli okullara gidip bilgi ve görgümüzü arttırabiliriz. Bu bize paye 
kazandırabilir. İltifatı da beraberinde 
getirebilir. Fakat erdem sahibi, işini 
çok iyi yapan birisi yapmayabilir. 

Hayatı kucaklarken göz ardı ettiğimiz bir çok insanın ne denli değerli 
olduklarını, onlara gereksinim ortaya 
çıktığında fark ederiz. Daha önce 
önünden defalarca geçtiğimiz, görmezden geldiğimiz taksi durağındaki 
şoförün, bir gece hastalanan eşinizi 
hastahaneye götürürken, sizinle birlikte kaygı yaşadığını, telaş yaşadığını 
bir an fark eder ve yüreğiniz daralır. 
Neden ben daha önce bu insanlara 
her gün önlerinden geçmeme rağmen selâm vermedim diye üzülürsünüz. 
Hiçbir konuda çok geç kalmadık. 
Sadece biraz daha yakın çevremize 
farklı gözlüklerle bakabilmeyi alışkanhk hâline getirebilmeliyiz. Bu bizi değersiz gibi görünen nice sönük yıldızların, aslında ne kadar da parlak olduklarını anlamayı da beraberinde 
getirecektir. 

Öyleyse hadi hemen şimdi; 

Hergün masamıza çay getiren 
çaycımıza, odamızı ve binamızı temizleyen temizlik görevlisine, binamızın güvenliğini sağlayan güvenlikçiye 
telefonlarımızı bağlayan sekreterimize 
ve diğerlerine.... 

Hiç değilse gülümseyerek bir selàm verelim, Ona iyi ki varsın ve ben 
senin varlığının farkındayım diyelim, 

Mutlu etmek o kadar kolay ki aslında. Dünya paylaşımlarımızla güzel, 
paylaşmak ise bizim erdemimiz. 
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Hastalıkları 


Grip 

Grip, soğuk algınlığı gibi bir virüs hastalığıdır. 
Hastalık başka birine doğru öksürme ve hapşırmayla geçer. Hastalığı başka birine bulaştırma 
riski ilk haftada en yüksektir. Çocuk gribe yakalandiktan 2-3 gün sonra; eklem ve baş ağrısı, boğaz ağrısı, titreme, öksürük, nezle, mide bulantısı, 
kusma, ishal ve ateş başlar. Her şeyden önce çocuğun iyi bir bakıma ihtiyacı vardır. Önemli olan 
çocuğun bol miktarda sıvı ve C vitamini almasıdır. 
Boğaz pastilleri ve öksürük şurubu, boğaz ağrısını 
hafifleteceğinden, geceleri rahat uyumayı sağlar. 
Fakat asla aspirin verilmemelidir. Grip genellikle 7- 
10 gün arasında atlatılır. 

Sinüzit 

Çocuklarda burna açılan yüz bölgesinde üst 
çene ve kafatasının bazı bölümlerine ait sinüs adi 
verilen boşluklar, geçirilen soğuk algınlığı, nezle 
ya da grip gibi enfeksiyonlardan sonra tıkanabilir. 
Dolayısıyla içinde sıvı birikip zaman içinde bu sıvı 
bakteriyle enfekte olduğunda sinüzit yani sinüs 
enfeksiyonu gelişir. Öksürük veya nezle gibi bulgular, 10 günden fazla gözlemlendiğinde sinüzitten şüphelenilir. Sinüzit, sürekli burun akıntısına 
че özellikle geceleri yatar vaziyette boğazın arkasına akıntıya sebep olur. Bu da öksürüğü peşinden 
getirir. Ayrıca baş ağrısı da sık görülen bulgulardandir. Antibiyotik kullanımıyla tedavi edilebilir. 

Soğuk Algınlığı (Nezle) 

Nezle; öksürük, hapşırık ve gözlerde sulanmayla seyreder. Hafif ateş, halsizlik ve daha büyük 


çocuklarda baş ağrısı da gözlenir. Hastalığın rahat 
bir şekilde atlatılması için yatılan odanın havasını 
nemlendirmek gerekir. Ateş, şikayetlerin başladığı 
ilk 3 günde olur, sonra düşmeye başlar. Ateşi 
kontrol altında tutmak ісіп parasetemal kullanılır. 
Aspirin 12 yaşından küçük çocuklarda karaciğer 
ve beyinde ağır tahribata yol açabileceğinden virütik enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır. Burnu 
açık tutmak için burun damlaları verilir. Yeterli sivi alımı çok önemlidir. Çocuk hem ateşin etkisiyle, 
hem de solunum yolundan sıvı kaybettiğinden ek 
su alması sağlanmalıdır. 

Bronşiyolit 

Sıkça görülen alt solunum yolu enfeksiyonlarından biri olan bu hastalığa RSV adı verilen virüs 
neden olur. Ateş, nezle, kulak iltihabı ve öksürükle başlar. 2 yaşından küçük çocuklarda daha sık 
görülen bronşiyolit; öksürük, hırıltı ve solunum 
güçlüğüne neden olur. Öksürük ve solunum güçlüğü beslenmeyi zorlaştırdığı gibi, aşırı huzursuzluk ve halsizliğe de yol açabilir. Ağır bronşiyolitler- 
de solunum sıkıntısı daha hızlı gelişir. Solunum 
yolları balgam dolar. Burunda da kalin sümükler 
oluşabilir. Soğuk hava buharı bu balgamları yumuşatarak dışarı atılmasına yardımcı olur. Aşırı solunum sıkıntısı olan çocukların oksijen ve sivi alimlarını kolaylaştırmak için hastanede tedavi gerekebilir. Bronşiyolit, prematüre ve kalp hastası olan 
bebeklerde daha ağır seyreder, Antiviral ilaç, ağır 
olan vakalarda yoğun bakım şartlarında kullanılır. 
Ortalama 1-2 hafta içinde düzelir. 
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Murat Tilimaz 


Başkent: Niamey 


Yüzölçümü: 1.267.000 km: 


Nüfus (2005): 11.665.937 
Para birimi: Batı Afrika 
Frankı (CFA) 

Ülke kodu: NG 

Resmi dil: Fransızca 

Yerli halkın günlük hayatta konuştuğu diller: Hevsa 
(9054), Fulâniler'in dili Fulfulde (9620), Tevarık dili 
Temaşek (9610), Songay 
(9610) ve 9601'in altındaki 
toplumların dilleri olan Tibü, Kanuri ve Arapça. 

Dim: % 95 Müslüman, % 4 
Yerli inançlar, % 1 Hristiyan, 

Başlıca şehirler: Niamey 
674.950 (2001); Zinder: 
170.574 (2001); Maradi: 
147.038 (2001); Agadez: 
76.957; Tahva (Tahoua): 
72.446 ve Arlit: 67.398. 
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Coğrafi konumu 

Nijer Cumhuriyeti'nin bugünkü 
sınırları ХХ. yüzyılın başında Fransızlarin bölgeyi işgaliyle oluştu. Mevcut 
“4 ülke topraklarının tamamını içine 
W | alan bölgede geçmişte tek bir devlet 
hiçbir zaman kurulmadı. Daha önceki yüzyıllarda Nijer'in doğusu Kânim- 
Bornu Sultanlığı'na, batısı Songay 
Sultanlığı'na, güneyi Hevsa devletlerine, kuzeyi Ayir Sultanlığı'na ve 
kuzey doğusu ise Tibü Sultanlığı'na (Maynalarına) aitti. Sadece 1405 
yılında kurulan Ayir Sultanlığı'nın topraklarının tamamı Nijer sınırları 
içinde yer aldığı için bugün de ülkenin sekiz bölgesinden birisi ve eski 
payitaht merkezi olan Agadis 627.800 kmr lik bir yüzölçüme sahiptir. 

Sekiz milyon kilometrekareden fazla bir yer kaplayan Büyük Sahra 
çölünün kuzeyinden güneyine uzanan ve geçmişte Bilâdüssudan, günümüzde ise Sahil (Sahel) bölgesi olarak bilinen Nijerya ve çevresi ile 
Kuzey Afrika arasında en önemli kervan yolları bugünkü Nijer'den 
geçmekteydi. 

Nijer devleti, kuzeyinde Libya ve Cezayir, doğusunda Çad, güneyinde Nijerya ve Benin, batısında ise Burkina Faso ve Mali Cumhuriyeti ile çevrilidir. Kuzeyi tamamen Büyük Sahra çölünün önemli bir 
kısmıyla kaplı olup buranın batısında Morlar, orta kısmında Tevarıklar 
ve doğusunda Tibülar yaşamaktadır. İlk ikisinin Berberiler'in soyun- 
dan geldikleri, Tibülar'ın ise bugünkü Etiyopya tarafından gelen Habeş asıllı oldukları iddia edilmektedir. 


Ülkenin batısında 550 km. uzanan Nijer Nehri 
ovasında Cerma ve Songay soylular bulunurken, 
ülke nüfusunun en kalabalık olduğu güney bölgesinde Nijerya'nın kuzeyinde yaşayanlarla aynı soy- 
dan gelen Hevsalar bulunmaktadır. Yine ayni bölgenin bir kısmını Fulaniler de denilen Peul (Pöl) 
kavmi yurt edinmiştir. Ülkenin yarıdan fazlası çöllerle kaplıdır. Güneyi ise daha ziyade hayvancılık 
ve ziraata elverişlidir. Çad gölüne sınır olan bölgesinde ise balıkçılık yapılmaktadır. Pek fazla dağпк bölgesi bulunmayan Nijer'in en yüksek noktası 
2.000 metreyi bulmamaktadır (Greboun Dağı: 
1944 m.). Irmakları içinde Nijer Nehri ülkenin 
can daman konumunda olup ahalinin çoğu da 
bu ırmağa yakın bölgelerde yaşamaktadır. 

Tarihi 

Batı Afrika ülkelerinden birisi olan Nijer'de, 
10.000 yıl öncesine ait insan izine rastlandığı iddia edilmektedir. Büyük Sahra Çölü'nür bundan 
binlerce yıl önce ırmaklar ve büyük göllerle kaplı 
olduğu, zamanla çölleşme başlayınca önce balıkçılar ve çiftçilerin, ardından da hayvancılıkla geçinen kabilelerin güneye göç ettikleri ileri sürülmektedir. 

Nijer tarihiyle ilgili bilinen ilk önemli gelişme, 
İslâm ordularının Kuzey Afrika sahillerinde ilerlerken meşhur komutan Ukbe b. Nafi'nin, bugünkü 
Libya'nın güneyindeki Fizan'ı aldıktan sonra daha 





da güneye giderek kuzeydoğu Nijer'deki Kavar'ı 
ele geçirmesidir. Ancak bu seferin ne yapılışı hakkında ne de daha sonraki yıllarda, bölgede ne gibi tesir bıraktığına dair pek iz bulunamamıştır. 
XIX. yüzyılda Avrupalı seyyahlardarı İskoçyalı 
Mun-go Park'ın başlattığı Afrika'nın bu bölgesini 
tanıma hevesine kapılan çok sayıda kişi, farklı aralıklarla buraya gitmek üzere yola çıktılar. Tevarıklar tarafından bu bölgelerde serbestçe dolaşmalarına müsaade edilmediği halde ısrarla buraya gittiler. İçlerinden bir kısmı hâliyle ölürken seyahatlerini tamamlayabilenler Avrupa'ya döndüklerinde 
buraların mutlaka Avrupalıların eline geçmesi yönünde yayınlar yaptılar. Ви seyyahlardan birisi de 





aynı zamanda Fransa ordusunda bir albay olan 
Louis Parfait Monteil idi. İlk defa Senegal'in başkenti Dakar'dan 1892'de başladığı yolculuğunu 
Nijer'in içlerine kadar devam ettirdi ve buradan 
Libya'nın başkenti Trablus'a doğru ilerleyerek Akdeniz sahiline ulaştı. Onun “(Senegal'deki) Saint- 
Louis Trablus'a/De Saint-Louis à Tripoli” isimli 
seyahatnamesi bölgeye gelecek Fransiz birlikleri 
için en büyük rehber oldu. Çünkü Monteil ve diдег seyyahların ardından çok geçmeden Avrupalı 
devletlerin ordu birlikleri, daha önce yerleştikleri 
kıtanın sahillerinden içerilere doğru ilerlediler. 

İngilizler 1880'li yılların başında Mısır'ı ve 
onun idaresindeki Sudan'ı işgal edince bu ülkenin batısına doğru ilerlemeye başladılar, Fransizlar 
da Senegal'in doğusuna doğru ilerlediler, İki sömürgeci Avrupa devleti Nijer ve Çad üzerinde 
birtakım haklar iddia ettiler. Ancak İngilizler bugünkü Çad'ın doğudaki sınırına kadar olan bölgeleri işgalle yetinirken, Fransızlar da daha önce işgal ettikleri Kuzey Nijerya'dan 1910 yılında çekildiler. Böylece bugünkü Nijer ve Çad devletlerinin 
sınırları ХХ. yüzyılın başında şekillendi. 

Libya'da parlayan ve kısa zamanda bütün Киzey Afrika'yı saran Senüsi hareketinin de büyük 
yardımıyla, Osmanlı Devleti 1911-1912 yıllarında 
İtalyanlarla yaşayacağı Trablusgarp Savaşı öncesinde bütün gücünü Güney Cezayir, Nijer ve 
Çad'ın tamamını Fizan Sancağı'na bağlı Gat (Libуа), Ezgar Tevarık (Libya-Cezayir-Nijer), Hogar 
Tevarık (Cezayir), Bilma (Nijer), Barday (Саа), 
Borku (Çad), Ayn Galaka (Çad) kazalarını kurma 
mücadelesiyle harcadı. 

1912 yılında İsviçre'nin Uşi (Ouchy) Şehri'nde 
imzalanan anlaşmayla, Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki sor vilayeti Trablusgarp'a veda etmesinin 
ardından Mali, Nijer ve Çad, birer Fransız sömürgesi oldular. Her ne kadar 1917 yılı Mart ayında 
Birinci Dünya Savaşı'ndaki boşluktan istifade ederek, Agadis Tevarıkları şehri bir müddet için ele 
geçirdilerse de Fransızlar'ın üstün savaş teknikleri 
karşısında yenildiler. Zaten çoğu birbirine rakip 
küçük emirlikler arasında paylaşılmış olduğu için 
rahatça istila edildi. 

Afrika'daki Fransız sömürgeleri içinde hem sahile uzaklığı, hem de ikliminin sertliği yüzünden 
kendi hâline terk edilen Nijer, 1946 yılında Fransa'nın deniz aşırı toprağı oldu. Bu tarihten sonra 
Fransız Birliği içinde yer aldı. 1950'li yıllarda Afrika'yı saran bağımsızlık hareketleri bu sömürgeye 
de sıçradı ve 1956'da içişlerinde serbestiyet elde 
etti. 1958 yılında kismen bağımsızlığını elde ederken, 3 Ağustos 1960 tarihinde ise tam bağimsızlığına kavuştu. Ardından tek partili siyasi hayata 
geçen ülkede sırasıyla Hamani Diori (1960-1974), 
Albay Seynu Kunçe (1974-1987), Albay Ali Seybu 
(1987-1993), Mahamane Osman (1993-1996), 
General İbrahim Bare Maynasara (1996-1999) ve 
hâlen devlet başkanı olan Mamadu Тапса (1999) 
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devlet başkanı oldular. Çoğu askeri darbeyle işbasina geçtiği için, zaman zaman anayasayı da değiştirdiler. 

Ülkede İslâmiyet 

İlk defa 666 yılında Ukbe b. Nafi'nin ele geçirdiği Kavar'dan başlayan İslâmlaşma, X. yüzyıla kadar geride pek fazla iz bırakmasa da devam etti. 
Bilhassa X. yüzyıldan itibaren Tevarıklar'ırı sayesinde, Büyük Sahra bölgesi giderek İslâmlaştı. Ayni dönemde kurulan Kânim Sultanlığı da Nijer'in 
doğusunun İslâmlaşmasına öncülük etti, 

Ortaçağ döneminde Müslüman coğrafyacıların da bahsettiği Ticida Nijer'deki ilk İslami merkez olarak bilinmektedir. Buranın ardından XV- 
XVI. yüzyıllarda Agadis önemli bir İslâm kültür 
merkezi oldu. 

XV. yüzyılın sonunda aslen Cezayir'in Tilimsan 
şehrinden olan Muhammed b. Abdülkerim el- 
Magili bir müddet aynı ülkenin güneyindeki Tuvat'ta yaşadıktan sonra Ticidda'ya geldi. Buradan 
hareketle Kadiri tarikatının bugünkü Nijer, Nijerya 
ve Mali gibi ülkelerde yayılmasına öncülük eden 
bu şeyh oldukça önemli bir şahsiyet olarak tanındi. Merkezi Say olan Dendi bölgesi de Kadiriler 
tarafından Müslümanlaştırıldı. 

Nijer'in kuzeyindeki Agadis'e İstarıbul üzerinden gelen Seyyid Mahmud el-Bağdadi ise, bölgede Halvetiliğin Mahmüdiye kolunu yaydı. Önce 
Bağdat'an İstanbul'a gelerek burada Halvetiliğin 
Sünbülüye kolunun pastnişini Merzifonlu Sünbül 
Sinan'a intisap etti. Daha sonra Misir'a geçti ve 
1550 yılında da Nijer'in Agadis şehrindeki sultaгип yanına giderek, orada bu tarikatın yayılmasına öncülük etti. 

1591 yılında Songay Sultanlığı'nın Fas tarafından yıkılmasından sonra, buraya bağlı bugünkü 
Nijer'in batısındaki Dendi bölgesinin Say şehri giderek önem kazandı. Songay'ın ileri gelen devlet 
adamlarından ve âlimlerinden kurtulanlar buraya 
sığındılar. XIX, yüzyilin başında Gine'nin Futa Calon bölgesinden gelen Muhammed Cübü 
(6.1836) Say'da büyük bir itibar elde etti. Yine 
burası Mali'nin Segu şehrini payitaht merkezi yapan Tekrür devletinin 1893'te Fransız tarafından 
işgal edilmesi üzerine ileri gelen şahsiyetlere ev 
sahipliği yaptı, Kısa zamanda önemli bir ticaret ve 
dini merkez oldu. 

Nijerya'nın kuzeyiyle her zaman yakin münasebette olan Nijer'in, güneylileri İslâmi ilimlerde 
daha ileri seviyeye ulaşmak için Bornu, Kano ve 
Sokoto'ya gidiyorlardı. 1957 yılında Say'da açılan 
medreseden mezun olanlar ise daha ziyade Fas'a 
gitmekteydiler, 

XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın başında, 
aslen Senegal'in Füta Toro bölgesinden Kuzey Nijerya'ya gelen Osman dan Füti Sokoto merkezli 
kurduğu devlet sayesinde, bölgede o güne kadar 
Müslüman olmayan putperestler bile bu dine girdi. Başlattığı hareket sayesinde bütün Hevsa ve 
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Fulaniler'in emiri hâline geldi. 

Fransiz işgalinin Nijer'de başlamasından sonra 
diğer sömürgelerinde olduğu gibi, İslâm'ın bölgede yayılmaması ve gelişmemesi için ciddi tedbirler alındı. Müslümanların önderleri konumundaki 
marabuların bir bölgeden diğerine seyahatleri yasaklandı. Her biri fişlenerek Fransa aleyhinde tavır 
sergileyenler ağır şekilde cezalandırıldılar. On asırdir devam eden hac seferleri tamamen durduruldu. Buna rağmen Nijerli Müslümanlar bilhassa 
Nijerya'daki kardeşleriyle irtibatı koparmayarak, 
İslâm'a sarılmaya devam ettiler. Bilhassa Kur'an 
Okulları sayesinde, temel dini bilgileri verme konusundaki gayretleri hâlen her türlü övgünün üstündedir. Çünkü günümüzde bile normal okula 
devam eden çocukların %70'i, aynı zamanda 
Kur'an Okulu'na gitmektedir. 1974'te kurulan Nijer İslâm Derneği resmi makamlarını tanıdığı bir 
kuruluş olup, ülkedeki pek çok İslâmi faaliyetten 
sorumludur. 

İslâm Konferansı Örgütü'ne bağlı biri Nijer'in 
Say kentinde, diğeri Uganda'da iki İslâm Üniversitesi bulunmaktadır. Say'daki üniversitenin kurulmasina 1974 yılında karar verilmişse de, 1986 yılı 
Ekim ayında eğitime başlayabildi. 

Bugün Nijerliler'in tamamı Maliki mezhebine 
bağlı samimi Müslümanlardır. Kadiriye, Ticaniye, 
Halvetiye, Senüsiye ve Şazeliye tarikatları farklı 
asırlarda bölgede yaygın olup, Nijerliler'in İslâmlaşmasında etkili oldular. Ulke nüfusu içinde oranları %1 bulmayan Hristiyanlar her türlü hakka 
sahip olup, özellikle putperestler başta olmak 
üzere Müslümanlar arasında da misyonerlik faaliyetleri yoğun olarak yürütülmektedir. Hâlen Nijer 
kilisesi içindeki yetkililerin önemli bir kısmı lslâm'dan irtidat eden kimselerdir. 





Ekonomi 


Dünyanın Üçüncü uranyum ihraç eden ülkesi 
olan Nijer'in, Cezayir sınırına yakın bölgesinde 
210.000 tonluk uranyum rezervi bulunmaktadır. 
Yılda bunun sadece 3,200 tonunu ihraç edebilmekte ve en büyük müşterisi olan Fransa'dan 90 
milyon dolar kazanç elde etmektedir. Yılda yakla- 


şık 450 milyon dolarlık ithalat yapan ülkenin ihra- 


catı ise 250 milyon doları bulmamaktadır. Hâliyle 
her yıl verdiği cari açıklar yüzünden, şu anda bir 
buçuk milyar civarında dış borcu bulunmaktadır. 
Ülke arazilerinin 9612'si ziraat yapmaya elverişli olup, nüfusun %90: buralarda yaşamaktadır. 
Sadece %20 gibi bir nüfus şehirlerde yaşama imkanı bulmaktadır. Hayvancılık için son derece elverişli olan Nijer'de yaklaşık 11 milyonun üzerinde küçük ve büyük baş hayvan varsa da, bilhassa 
kuraklık zamanında bunların tanesi iki dolar dahi 
etmemektedir. Zengin yeraltı kaynakları arasında 


altın, bakır, kalay, demir, fosfat, kömür ve tuz bu- 


lurmaktadır. Bitki bakımından ise, en çok darı 
üretilmekte olup dünya üçüncüsüdür. Yine mısır, 
pamuk, pirinç, fasulye, şeker kamışı, patates ve 
ful üretimi de yapılmaktadır. El sanatları, dokumacılık, sarraflık, dericilik de oldukça önemli bir 
gelir kaynağıdır. Güneydeki Maradi şehri Nijer'in 
ticari başkenti konumundadır ve buradaki Hevsa 
dilinde Alhazai denilen ve Türkçe'deki karşılığıyla 
“Hacılar” demek olan sınıf, bölgenin hem dini 
hem de ticari hayatına yön vermektedirler. Çad 
gölüne kıyısı bulunan bölgesi ile Nijer nehri çevresinde yaşayanlar ise balıkçılıkla hayatlarını devam ettirmektedirler, 

Kültür ve medeniyet 

Songay Sultanı Askiya Muhammed, Kânim 
Sultanı İdris Elevma, Sokoto Halifesi Osman dan 


Füti, Agadis sultanları ve Tevarık-Tebu reisleri, Nijer'de İslâm kültürünün parlamasında önemli hizmetlerde bulundular. Bilma, Ticidda, Agadis, Say, 
Maradi ve Zinder'de başlayan Nijer'in, İslâmi manada medenileşmesi asırlar içinde ülkenin geneli- 
ne yayıldı. Bütün Afrika'da olduğu gibi sözlü edebiyatın güçlü olduğu Nijer'de XX. yüzyılda da Bu- 
bu Hama, Amadu Osman, Abdulaye Mamani, 
Mahamadu Halilu, Amadu İde ve Abdullaye Hudu 
gibi yazar ve şairler yetişti. El-Magili ile başlayan 
gönül erlerinin bu topraklardaki İslâmı yayma 
gayretleri, Mahmud el-Bağdadi, Muhammed Cübü, İmam Barguma ve Abba Çillum ile devam etti. Hâlen Kur'an Okulları, modern medreseleri ve 
Nijer İslâm Üniversitesi ile yeni nesillerin yetişmesi 
için büyük çaba sarfedilmektedir. 

Асик 

1931 yılındaki kıtlıktan sonra Nijer bağımsızlığına kavuştuğu 1960'lı yıllardan itibaren peşpeşe 
dokuz defa kıtlık belasını yaşadı. Bunların sonuncusu ve en şiddetlisi ise bugünlerde, 2005 yılı 
Ağustos ve Eylül aylarında yaşadıklarıdır. Hâlen üç 
milyona yakın Мег Müslüman yoksulluk ve kıtlık 
yüzünden açlık ile ölümle pençeleşmektedir. Önce sömürgeciliğin, ardından bir türlü oturmayan 
siyasi yapının, ikide bir yaşanan askeri darbelerle 
sarsilması ile ülkede ciddi bir istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Bu durum ülke insanları- 
nın hayatlarını menfi manada etkiliyor. 2004 yılı 
sonundan itibaren bütün milli ve beynelmilel kuruluşlarca Nijer hükümeti defalarca uyarılmasına 
rağmen, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki 
siyasi sürtüşmelerden dolayı gerekli tedbirler alınamadı, Hâliyle gönderilen yardımlar halka kolayca intikal ettirilemiyor. Nüfusun $663'ü günlük bir 
dolardan daha az bir gelire sahip iken, 9634'ü ise 
tamamen kıtlığa mahkum bir hayata itilmiştir. Nijerliler'in varlık içindeki ülkelerinde açlıktan ölmelerine bütün dünya sadece seyirci olmaktadır. 
Zengin Müslüman ülkelerin gönderdiği yardımlar 
ise birkaç kamyonla taşınabilecek gıda yardımın- 
dan ibarettir. Türkiye'den ise sadece İHH ve Deniz Feneri isimli iki gönüllü kuruluşun açtığı yardım kampanyası ile bir şeyler ulaştırılsa da yeterli 
değildir. Bu yardımlar her ne kadar Nijerliler'e 
“Türkler de geldiler” dedirtmişse de asırlarca milletimize gönülden bağlı bir Müslüman toplum 
olan bu insanlar, büyük kitlenir harekete geçmesini ve gönderecekleri yardımları muhtaç bir vaziyette beklemektedirler. 
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Diyanete Sosyal Tesis Polemiği 

Geçenlerde medyada bir kamu 
kurumuna ait sosyal tesisin yine başka bir kamu kurumu olan ve diğer 
kurumlarını aksine, hiçbir sosyal tesisi 
bulunmayan Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi gündeme gelmiş idi. Апcak Diyanet İşleri Başkarılığı'na 
herhangi bir tahsis veya devir olmasa da böyle bir haberin duyulması 
bile, pek çok yazılı ve görsel medya 
için malzeme teşkil etmeye yetti. İş o 
kadar büyütüldü ki, personelin dil 
eğitimi ve öğretimi amaçlı kullanılabilecek bir tesisin tatil amaçlı kullanılacağı gibi spekülasyonlar ortaya atıldı. Hatta bir haberde tesisin Diyanete verilmesi hâlinde sahilin haremilikselâmlık olarak bölüneceği, turizmin 
imajına zarar verileceği iddiası bile 
yer aldı.(24.07.2005 Milliyet) Gerçeklerle 
hiç alakası olmayan bunun gibi iddialarin, faraziyelerin, varsayımlarla 
birtakım kurguların, sağduyu ve objektifliğe sığmadığı ve sığrmayacağı 
herkesin malumudur. 

Diyanette Pisuar Var 

Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde alevlenen pisuar tartışmalarında konu ile ilgili bir haberde, 
“Diyanet'te de pisuar yok” 
(05.08.2005) başlığıyla, gerçekler ters 
yüz edilerek kamuoyuna yanlış bilgi 
verilmiştir. Tamamen masa başı bir 
haber türü olan yazıyı okuyunca, bir 
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı olarak gerçekten de tuvaletlerde pisuar 
yok mu diye kendi kendime sordum. 
Oysa gün gibi bir açık gerçek var ki, 
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet binasında tuvaletlerde pisuar da var, normal alaturka tuvalet de var. İsteyen 
herkes gelip bakabilir. Keşke Cumhuriyet'teki haber hazırlarımadan 
Başkanlığımızdan sorulsa veya bizzat 
görerek haber hazırlansa idi, böylece 
gerçekler ters yüz edilmemiş ve yanа mahal verilmemiş olurdu. 

“Müftüden Kul Hakkı Uyarısı” 

Sabah'ın eli öpülecek müftü, işte 
çevreci müftü başlıklarıyla verdiği 
haber şöyle yer alıyor: 

Kayseri Müftüsü Necmettin Nursaçan, "Trafik kurallarına uymamak, 
egzoz gazı kirliliğine neden olan 
araç kullanmak, çevreyi kirletmek, 
kul hakkına neden olur" dedi. Nursaçan, insanlardan yaşadıkları çevrede 
kul hakkına riayet etmeleri için aza- 
mi dikkat ve özen göstermelerini istedi, Günümüzde kul hakkının sadece maddi ilişkilerle değerlendirilemeyeceğini ifade eden Nursaçan şöyle 
konuştu; “Trafik kuralarına uymamak, egzoz gazı kirliliğine neden 
olan araç kullanmak, çevreyi kirletmek, kul hakkina neden olur, Sürücü 
gereksiz korna çalıp insanları korkutursa, kul hakkı yemiş olur. Kaldırıma, uygunsuz yere park edip yayalarin yürüyüşünü ihlal ederse, kul hakki yemiş olur. Egzosu bozuk araçla 
çevreye duman ve zehirli gaz verirse, 
kul hakkı yemiş olur. Yayalara yeşil 
yandığında geçerse, kul hakkı yemiş 
olur." Müftü bu gibi davranışlarda 
bulunanların durumunu şöyle ifade 
etti: "Bu insanlar kime zarar verdiklerini bilemedikleri için, ileride kul hakki yedikleri insanlardan helallik de 
alamazlar. Camiye kirli çorapla gelenler, çevreyi kirletenler, yerlere tükürenler de kul hakki yemiş olur." 
(Sabah, 02.08.2005) 

Kayseri İl Müftüsü Sayın Necmettin Nursaçan'ını, kul hakkı kavramına 
ilişkin söylemleri bazı basın ve medyada ilgi uyandırdı, Sayın Mursaçan'ın konuya özellikle günümüz insanını derinden etkileyen çevre ve 
trafik konularındaki hak ihlallerini kul 
hakkı kapsamında değerlendirmesi, 
yüksek sesle müzik dinlemek, yapılan 
borçları vadesinde ödememek ve camilere kirli elbiselerle girmenin de 
bu kapsamda mütalaa etmesi oldukça dikkat çekici. Doğrusu bir çoğumuz elinden, dilinden ve bütün davranışlarından emin olunan şeklinde 
tanımlanan Müslüman portresini, 
tam olarak anlayıp algılamakta sorunlar yaşıyoruz, Yüce dinimiz insanı 
başkalarına zarar vermeyi ve zarara 
uğramayı onaylamadığını ihmal edebiliyoruz. Hem çevre hem trafik hem 
de beşeri münasebetlerde karşilaşılan sorunlarda işin manevi boyutunu 
ve kul hakkı cihetini hesaba katarak 
hareket etmek, insanlara genişlik ve 
rahatlık sağlayacaktır. 

Halkımız Temizleniyor! 

“Tek tanrılı üç din arasında suyla 
en haşır neşir olanı, İslâmiyet'tir. Yahudiler bayram duasından önce ellerini suyla yıkamak, Hıristiyanlar bebekken bir kez dalıp çıktıkları vaftiz 
kurmasına, geri kalan ömürlerinde 
ara sıra parmak daldırıp çıkarmakla 
yetinirken, Müslümanlar günde beş 
kez aptes almakla yükümlü tutulmuşlardır. Üç kutsal kitap arasında 
yalnızca Kur'anı, suyla temizliği ermretmekle yetinmemiş, suyun kalitesinden insan uzuvlarının пе zaman, 
nasıl ve hangi sırayla yıkanacağını 
belirlerken ölçüsünü bile saptamış, 
aptesin enini boyundan (namaz ve 
gusül) ayırmıştır.” (M. Kırıkkanat, Radikal, 
29.07.05) 

Kırıkkanat yazısında üç kez ve 15- 
rarla abdest diyeceği yerde “aptes”; 
teyemmüm diyeceği yerde de iki kez 
“teyennüm” galatına düşmüştür. İslâm dininin getirdiği bir ruhsat ve istisnai durumlar için bir kolaylık oları 
dini, bir kavramı iyi anlamamış olmalı ki bunun temizlik kavramının 
özüyle çeliştiğini iddia etmektedir, 
Aynı konuda, “Allah'ın işine akıl sır 
ermez, Müslüman da kirlenmez kābul edilir, herhal”; türünden istihzai 
ve nahoş ifadeler kullanmasi da 
mevzuya ne kadar yabancı olduğunu göstermektedir. Kaldı ki yazarın 
aynı paragraf içinde kullandığı cümleler dikkate alındığında, kendi kerndisiyle çeliştiği görülmektedir. Teyemmüm kelimesini doğru telaffuz 
edememesi onun konuyu özümsemediğini ortaya koymaktadır. Yazar, 
teyermmümün su bulunmadığı zaman baş vurulacak bir istisna olduğunu iyi düşünemiyor olsa gerektir. 

Kırıkkanat'ın İslâm'ın temizliğe 
son derece önem veren bir din olmasına rağmen, Müslümanların пе- 
Чеп yeteri kadar temizliğe önem 
vermedikleri, evlerinin içini temiz tutarken neden yolları ve çevreyi kirlettikleri, ayaklarını yıkarken çorap temizliğine neden yeterli özeni göstermedikleri gibi eleştirilerde tamamen 
haksız olmamakla beraber, uygulamaların faturasının dinin kendisine 
çıkarılamayacağını bilmesi gereklidir. 
Yazar olma sorumluluğu, halkin 
inanç ve uygulamalarını hicvetmek 
olmamalıdır. 
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kasım 2005 Çarşamba 
günü Greenwich saatiyle 01.26'da içtima, aynı 

gün 16.03'de Ru'yet olacaktır. 

şevval ayının içüması ile 
Ru'yeti 07 Kasım Çarşamba günü gibi aynı güne rastladığı icin 
içtima! esas alıp, içtimai takip 
eden günü Kameri aybaşı kabul 
eden bazı İslâm ülkeleri ile Peygamberimizin hadis-i şerifi mucibince 

Ru'yeti takip eden günü Kämeri aybaşı kabul eden Türkiye 
gibi diğer İslâm ülkeleri, 03 Käsım Ferşembe günü Şevval ayına 
beraber başlayacaklardır. 

içtima ve Ru'yetin günü olan 
02 Kasım Çarşamba günü yanda- 
ki şekilde görüldüğü gibi Anka- 




















03 Kasım 2005 Ferşembe günü ay güneşten; Ankara'da 35 dakika, Mekke'de 56 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilâl, Ankara'da 4'39' 
olmasına ragmen, о saatte 
günesin ışınları ayın ışınlaından daha kuvvetli olduğundan, ikinci günün hilâli 
Ankara'dan görülemeyecektir. Mekke'de hilal 10 
18' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayın 
parlaklığı güneşin ışınların- 
dan даһа kuvvetli oldugundan, ancak 2. gün görülebilecektir. Fakat görülen bu hilāl, Şevval ayının 
2. gününün hilâli olacaktır. 





ra'da, ay, güneş ile beraber aynı 
anda batmakta, Mekke'de ise ay = 
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Allah'ın mescitlerini, ancak 

Allah'a ve ahiret gününe inanan, 
namazı dosdoğru kılan, 

zekâtı veren ve Allah'tan başkasından 
korkmayan kimseler imar eder. 


İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. 
(Tevbe, 18) 
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